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Fethin Nişânesini Koruma Arzusu 


Büyük Türk tarihine bakıldığında İstanbul'un fethinin en mühim hadiselerinden biri olduğu açıkça görülür. 
Bu fetihle Osmanlı orduları Avrupa'yı fethe yönelmiştir. Ortaçağ kapanmış, Yeniçağ insanlık tarihine yeni bir sayfa olarak açılmıştır. İstanbul'un fethi kendisine “Fâtih” unvanı verilen 11. Mehmet gerçek hâkimiyetini tesis etmiştir. Bu önemli tarihi vaka ile 1000 sene kadar sürmüş olan Doğu Roma İmparatorluğu ortadan kaldırılmıştır. Civarda Bizans devletinden güç devşirerek yaşamakta olan Mora Despotluğu ve Trabzon Pontus Devleti gibi siyasi teşekküller sona erdirilmiş, Balkanlar'da ve Anadolu'da devletin emniyeti sağlanmıştır. Fâtih, devletin siyasi gelişimini sağladığı gibi, ticari faaliyetleri de artırmış, ekonomik durumu kuwetlenen yönetim, ilim ve sanat alanlarında hemen hemen her sahada ilerlemeler kaydetmiştir. İstanbul'un Osmanlı hâkimiyetine geçmesinin en önemli neticelerinden biri de Türk denizciliğinin kuwetlenmiş olmasıdır. Bu fetihle kısa bir süre içinde Türk donanması daha da kuwvetlenmiş ve Karadeniz bir Türk gölü hâline gelmiştir. Aynı şekilde donanmamız bütün Akdeniz'de hâkimiyet sağlamıştır. 


“Feth-i Mübin” olarak isimlendirilen İstanbul'un fethi ile aziz Türk Milleti, İslâm'ın şan, şeref ve yüceliğini bütün dünyaya yeniden ilan etmiştir. İslâm âleminin asırlardır kızıl elması olan İstanbul, Müslümanlar için bir ideal olarak fethi için yollara düşülen kutlu bir gayedir. Emeviler ve Abbasiler Döneminde yapılan seferlerle mümkün olmayan fetih; Hz. Muhammed (s.a.v.)'in, kutlu müjdesiyle İstanbul'un fethini ve fethi başaracak orduyu “ne güzel komutan ve ne güzel asker" diye ilan etmesinin sevinçli semeresidir. Aslında İstanbul'un fethi Türk tarihi kadar İslâm tarihinin de en önemli olayı olma vasfını taşımaktadır. 


İstanbul'un fethi dendiğinde Fâtih Sultan Mehmet ile birlikte anılan isimlerin başında asıl adı Muhammed olan Akşemseddin Hazretleri gelmektedir. Malum olduğu üzere, Akşemseddin Hazretleri, Şeyh Hâmid-i Veli/ Somuncu Baba Hazretleri'nin rahle-i tedrisinden geçen Hacı Bayram-ı Veli'nin talebesidir. Akşemseddin'in fethi önceden haber vermiş olması ve kuşatma esnasında askerin maneviyatını artıran faaliyetlerde bulunması mensup olduğu manevi silsilenin ulu şahsiyetlerini de önemli kılmaktadır. 


İslâm dünyasının kuweti açısından da İstanbul'un fethi ayrı bir önem taşımaktadır. Uzun zamandan beri önemli bir hâl almış olan Roma kilisesi ile Ortodoks kilisesinin birleştirilmesi meselesi fetihle birlikte tamamen ortadan kalkmıştır. Bizans İmparatorlarının, Roma kilisesi kanalıyla Avrupa Hristiyan âleminin yardımını görebilme amaçlı bütün Hristiyan âleminde oluşturulmak istenen bu birleştirme planları yok edilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.v.)'in, hadisindeki müjdeye mazhar olan Fâtih, ilk Cuma namazını Ayasofya'da kılmıştır. Dünyadaki en önemli mabetlerden biri olduğu herkesçe kabul edilen Ayasofya Camii, İstanbul'un manevi merkezini teşkil etmektedir. Fethin nişanesi olarak kabul edilen ve kıymet verilen Ayasofya Camii'ne Fâtih Sultan Mehmed Han'dan itibaren büyük özen gösterilmiş, bakım-onarım faaliyetleri sürekli olarak yapılmış ve cami eskisinden çok daha sağlam bir yapıya kavuşturulmuştur. Artık bize düşen fethin sembolünü canı pahasına korumaktır. 
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Rüyasını Görenler Büyük Fetihlere Nâil Olurlar Ali AKPINAR 


“Bizim kitabımız, gönüllerin fethi demek olan manevi fetih ile beldelerin fethi olan maddi fetih arası dyetlerden oluşur. Mdnevi fetih ile maddi fetih iç içedir, birbirinden ayrılmaz. Kur'ân ve iman adamı mü'min her iki fethe de talip olan kimsedir." 
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İstanbul'un Fethinin 570. Yılında Ayasofya Camii M. Nihat MALKOÇ 


“Tarihler 24 Temmuz 2020'yi gösterdiğinde Ayasofya'nın 86 yıllık paslı zincirleri âdetâ manevi ir balyozla kırıldı, tuz buz oldu. Fethin şidrı olan Ayasofya çok özlediği hürriyetine kavuştu. 
ıristiyan dünyasının ayağa kalkması, büyük tepkilerin olması beklenirken birkaç cılız tepki şında çok da sert tepki olmadı." 
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Somuncu Baba Dergisi'nin içeriğinde bulunan yazılar ile ilgili çıkabilecek olan hatalı bilgilerden dolayı dergi herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Yazıların sorumluluğu yazarlarına ilanların sorumluluğu ise reklam verenlere aittir. 
Dergimizde bulunan fotoğrafların ve görsellerin kullanılması ve kopyalanması yasaktır. Yazılar kaynak gösterilerek iktibas edilebilir. Somuncu Baba Dergisi'nin bütün telif hakları Çamlıca A.Ş.ne aittir. 
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. Beni ta'n etme ey dil yâr ile yârânlığım vardır Ser-i kâyunda anın bir gece mihmânlığım vardır 


. Mubâl sevdâya düşdüm sevdiğim sevdâ-yı zülfünle Beni ma'zür tut İkim)| gör ne perişânlığım vardır 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. Gülistânda havâ-yı nâle kılmam andelib-âsâ Yanıp pervâne tek cândan nihân giryânlığım vardır 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. Ben ol mecnün-ı rüsvâyım ki rüsvâdır bana Mecnün Anın Leylâ'sının Leylâ'sına hayrânlığım vardır 


. Gebi bicrinle âhum âsumâna ser çeker gâhi Visâlin zevki ile gâhi gâh handântlığım vardır 


. Hulüsi nâle kılmaz derde râm olmaz devâ bulmaz Dilindendir ki dâim âşıkım biryânlığım vardır 


BE Nesre Çeviri G SR) 


. Eygönül! Beni ayıplama, sevgili ile yakın arkadaşlığım vardır. 
Onun diyarında bir gecelik misafırliğim vardır. 


. Ey sevdiğim! Saçlarının sevdasıyla, gerçekleşmesi imkânsız bir aşka düştüm. Onun için özrümü kabul et, bir bak nasıl perişan hâldeyim. 

. Gül bahçesinde bülbül gibi inlemem, pervane gibi yanıp candan 


gizli gizli ağlamışlığım vardır. 


. Ben öyle rüsva hâlde bir âşığım ki Mecnün da bana rüsvâ olmuştur.(Ben ondan daha kötü durumdayım. Çünkü) onun Leylâ'sının Leylâ'sına hayranlığım vardır. 

. Bazen ayrılığının sıkıntısı ile âhum gökyüzüne baş çeker, bazen de kavuşmanın zevki ile sevinçli hâlim vardır. 


. Hulüsi inlemez, derde kapılmaz, deva aramaz. Ben âşığım, benim ber zaman gönülden yanmışlığım vardır. 


Nesre Çeviren: Prof. Dr. Nihat Öztoprak 


İLİM VE HAYAT| Ali AKPINAR* 


etih, Oo“açma, başlama, başlatma" (önünün gelir. Bizim Hayat Kitabımızın 

bir bütün olarak ilk inen ve Mushaf'ın en başında olan süresi Fatiha Süresi'dir. "Açan" anlamına gelir ve Kitabımız o kutlu duâ ile açılır. O mübarek süre ile eller rahmete, gönüller hikmete açılır ve inşirâh bulur. Kur'ân okuyucusu, bütün kutsal kitapların mesajını özetleyen ve Kitabın özü/esası olan bu kutsal duâ ile hayata hazırlanır. Zira Fâtiha Süresi, günlük namazlarda ve değişik vesilelerle onlarca kere tekrarlanan bir süredir. Bir Kur'ân dyeti onu bize tanıtırken, “And olsun ki, sana dâimâ tekrarlanan yedi âyetli Fâtiha'yı ve Kur'ân-ı Azim'i verdik." buyurur. Aslında Fâtiha Süresi de Kur'ân-ı Kerim'in içinde bir süredir, ama âyette o Yüce Kur'an'dan ayrı olarak tekrarlanan yedi diye anılmıştır. Buna göre sürekli tekrarlanan Fatiha Süresi bir tarafa, Kur'ân bir tarafadır. 


Kur'ân'ın son inen süresi olan Nasr Süresi de şu dyetle başlar: “Allah'ın yardımı ve fetih/ zafer geldiğinde...”? Yani Kur'ân'ın ilk inen süresi de son inen süresi de fetihten bahseder. Fâtiha Süresi mânevi fethi işler, Nasr Süresi ise maddi Mekke'nin fethine işaret eder. Buna göre bizim kitabımız, gönüllerin fethi demek olan mânevi fetih ile beldelerin fethi olan maddi fetih arası dyetlerden oluşur. Mânevi fetih ile maddi fetih iç içedir, birbirinden ayrılmaz. Kur'ân ve iman adamı mü'min her iki fethe de tâlip olan kimsedir. 


Bizim kültürümüz fetih kavramlarıyla dopdoludur. Kur'ân'ımızın ilk süresi Fâtiha'dır, dilimizden düşürmediğimiz kutlu duâ da odur. Biz hayata o Fâtiha Süresi ile bakarız. 
Duâlarımızın başında da o duâ vardır, sonunda da. Biz Fatiha ile yaşarız, bu dünyadan göçüp giderken de Fâtihalarla uğurlanırız. Kabre konduktan sonra da arkamızdan hep Fâtiha okunmasını bekleriz. 


Gönülleri gerçeğe açan, maddi ve mânevi hayır/hikmet/rızık kapılarını açan anlamına gelen el-Fettâh, Yüce Rabb'imizin en güzel isimlerindendir. Biz O'nun bu güzel ismini çokça 


Biz hayata o Fâtiha Süresi ile bakarız Duâlarımızın başında da o duâ vardır, sonundada. Biz Fâtiha ileyaşarız, budünyadan 


göçüp giderken de Fâtihalarla uğurlanırız Kabre konduktan sonra da arkamızdan hep 


Fatiha okunmasını bekleriz.” 


tekrar ederek daralan gönüllerimizi ferahlatır, kısılan  rızıklarımızı o genişletmesini o O'ndan dileriz. 


Açan, fethi hak eden, fetih eri anlamına gelen o“Fatih”, Peygamberimiz (s.a.v.)'in isimlerindendir ve pek çok evlâdımızın ismidir. 


Peygamberimiz (s.a.v.)'in mescide girerken okumayı bize öğrettiği dudda şöyle deriz; “Allahümmeftahli oebvâbe rahmetik/Allah'ım, 


e ci 
> ci 
22 
EE fsi 
— 


rahmet kapılarını açıver!” En çok yaptığımız dualarımızdan biri de şöyledir: “Yâ müjfettiho'lebvâb, iftah lenâ hayra'l-bâb/ Ey bütün kapıları açan Allah'ım, bizlere hayır kapılarını açıver!” 


Bizim işyeri, dükkân ve tezgâhlarımız besmeleyle açılır ve Allah'tan yardım isteme arzusuyla ilk açılışımıza yine fetih kökünden siftah deriz. Allah'ın adıyla siftah eder, O'ndan işlerimize bereket isteriz. 


Huzurda durduğumuz ve huzur bulduğumuz kutlu ibâdet namazın ilk rüknü iftitâh tekbiridir. 
Bizler o tekbirle, Yüce Yaratıcı'yı büyükleyerek Huzüra çıkar ve O'na bağlanırız. İftitâh, “açılışbaşlangıç yapmak” demektir. 


Namazda tekbirden hemen sonra okuduğumuz ilk duâmız Sübhdneke Duâsı'nın adı İstiftâh Duâsı'dır. Fetih kökünden gelen bu kelime de Allah'tan hayır ve yardım dilemek anlamınadır. 


Fetihler anlamına gelen Fetih ve çoğulu olan Fütühat kelimeleri mü'minlerin emeli, rüyası, gayesi olmuş ve aynı zamanda pek çok eserin ismi Oolmuştur. Fethü'l-Bdri, Fethü'l-Kebir, Fethü'r-Rahmâni, Fütühât-ı İlahiyye, Fütühât-ı İslâmiyye, Fütühât-ı Mekkiyye, Fütühât-ı Cemile gibi. 

Kur'ân'a göre cennet ve cehennem kapılarının açılacağı âhiret gününün bir adı da Yevmü'l-Fetih'dir: “De ki; 'Hükmümün verileceği gün/yevmü'l-fetihde inkârcılara ne inanmaları fayda verir ve ne de ertelenirler.” 


Bizim sancaklarımız ve mehterimizin sloganı şu dyetlerdir: “Allah'tan yardım ve yakın bir fetihle mü'minleri müjdele." “Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik.” 


Genci yaşlısı ile bizim insanımız fetih râhuyla yetişir ve bu ruhla yaşar, bu ruhla şehâdete koşar. 
Bizim insanımız önce gönüllerin fethine tâliptir, önce gönüllere girmeyi ister, bunun için koşturur. 
Zaten gönüllerin fethi gerçekleşti mi beldelerin fethi arkasından gelir. Gönüllere giremeyen 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kimseler, zor ve güç kullanarak beldelere girseler de onlar gönülleri kazanmadıkları sürece işgalci olarak görülmeye devam ederler. Halbuki fetih eri olma, işgalcilikten çok farklıdır. Şöyle ki: 


Fetih ve İşgal Farkı 


Fetih nesli, “gönüllerin fethi" demek olan manevi fethi önceleyen bir anlayışa sahiptir. 
İşgalci zihniyette mâneviyâtın çok da bir anlamı ve yeri yoktur. 


Fetih nesli, ibâdetlerini alışveriş olmaktan kurtarıp alışverişlerini ibâdete dönüştürebilen nesildir. Çünkü Fetih neslinin gayesi, Yüce Allah'ın rızasına ermek, âhiret yurdunu kazanmaktır, onlarınki ise dünya ve dünyalıktır. Çünkü fetih nesline göre, toprak kazanmak, ganimet elde etmek, kahramanlık göstermek, şan şöhret için değil; sırf Allah'ın dinini gönüllere ulaştırmak, i'lâ-i kelimetüllah/Allah dinini yüceltmek için sefere/cihada çıkılır. 


Fetih nesli fetheder, onlar işgal eder. Fetih nesli gönülleri İslâmi gerçeklere açar, karşı tarafın ise böyle bir mefküresi/ülküsü yoktur. 


Fetih nesli inşâ ve imar eder; onlar devirir, talan ve imhâ ederler. 


Fetih nesli diriltir; onlar öldürür. Öyle ki fetih neslinin savaşının bile bir hukuku vardır. 
Sözgelimi en son çare olarak savaşa başvurulur. 
Savaşta, savaşa doğrudan katılmayan çocuklar, kadınlar, yaşlılar, din adamlarına dokunulmaz. 
Teslim olanların canına kastedilmez. Çevreye zarar verilmez. 


Fetih nesli sevgi ve takdir edilir; onlar kinnefret ve öfkeye sebep olur. Onun için tarih boyunca farklı dinlerdeki insanlar, zulümleriyle meşhur olmuş kendi yöneticilerine, adâletiyle meşhur olmuş Müslümanların yönetimini tercih etmişlerdir. Nitekim İstanbul kuşatıldığı sıralarda içerdeki pek çok Bizanslı, “Şehirde Latin külahı görmektense Türk sarığını yeğleriz.” 
demekteydiler. 


Fetih, öncelikle iman, ilim, irfan, zühd ve 


takvâ ile olur; işgal silah ve kaba kuvwvetle olur. Onun için Hz. Ömer, askerlerine gönderdiği tamimlerinde şöyle diyordu: “Siz düşmanlarınıza karşı Allah'ın yardımıyla gâlip gelirsiniz. Allah'ın yardımı ise, O'na lâyık kullarına gelir. Eğer siz O'na yaraşır kulluk yapmazsanız, düşmanla bir farkınız kalmaz. Bu sefer kim iyi savaşırsa o kazanır.” 


Fethin Rüyasını Görebilmek 


Mekke'de dünyaya gelen ve Mekke'de peygamberlik şerefine eren Peygamberimiz Mekke'de gerçekleştirdiği on üç senelik tevhid mücadelesinin ardından ashâbiyla birlikte Medine'ye hicret etmek durumunda kalmıştı. 
Onlar, kısa zamanda Medine'yi sevmiş olsalar bile bir türlü Mekke'yi unutamıyorlardı. Nasıl unutabilirlerdi ki? Mekke doğup büyüdükleri yerdi. Vahyin kalbiydi. Günlük namazlarında yöneldikleri kıble şehri idi. Peygamberlerin atası İbrahim Peygamber'in onlara emânetiydi. 
Onun için onlar Mekke'den kop(a)mamışlar, Mekke'yi unut(a)mamışlar ve Mekke sevdâsı ile yaşıyorlardı. Ve Peygamberimiz başta olmak üzere onlar Mekke rüyası görüyorlardı. 
Nitekim hicretin altıncı senesinde inen Fetih Süresi dyetinde Yüce Rabb'imiz bu gerçeği şöyle anlatıyordu: 


“And olsun ki Allah, peygamberinin rüyasının gerçek olduğunu tasdik eder. Ey inananlar! Siz, Allah dilerse, güven içinde, başlarınızı tıraş etmiş veya saçlarınızı kısaltmış olarak, korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah, sizin bilmediğinizi bilir. Size, bundan başka, yakın zamanda bir zafer verecektir."© 


Bu dyetin inişinden bir yıl kadar sonra Müslümanlar umre ibddeti için Mekke'ye girebilmişler, iki yıl sonra da on bin kişilik bir (Oorduyla (oMekke'yi Okan dökmeden fethedebilmişlerdi. Mekke'nin fethi, Kur'ân'a göre en büyük/en açık/en muhteşem fetihti. 
Çünkü Mekke'nin fethiyle İslâm, Arabistan sınırlarını taşmış ve bütün cihanı aydınlatmaya başlamıştı. Demek ki fethe erebilmek için önce 


fethin rüyasını görmek lazımdır. Fethin rüyasını 


görebilmek için ise fetih râhuyla yaşamak, fetih sevdasıyla dolmak, bu sevdâyla coşmak ve taşmak lazımdır. 


Yüreklerin fethi, en büyük fetihtir ve öncelikle yapılması gereken fetihtir. Barış adamı demek olan ve Fâtiha Süresi ile donanan Müslüman, gönüllerin fethine tâlip olan kimsedir. O bu şuurda olduğu sürece Fettâh olan Yüce Allah, nice fetihler müyesser kılacaktır. Yardım Allah'tandır ve zafer yakındır. İnananlara müjdeler olsun! 


Dipnot 
*Prof. Dr. Ali AKPINAR, Necmettin Erbakan Üniversitesi. 


1. 15/Hıcr, 87. 
2.110/Nasr,1. 
3. 32/Secde, 29. 
4.61/Saff, 13. 
5. 48/Fetih, 1. 
6. 48/Fetih, 27. 


omuncubea 9 


Mayıs/2023 


© SÜFİ PERSPEKTİF 


İstanbul'un Fethiyle Gerçekleşen 
Aşk, İlim, Teknoloji ve Sabır Gihadı 


O 


Fetih; cihadın gerçekleştirilmesi, ilâ-yı kelimetullah davasının egemen kılınması, hak davanın cihana duyurulması, Müslümanların elinden gelen bütün maddi ve mânevi imkânlarını seferber etmesidir.” 


irad 


—— 


i e ep ük, A 


etih; coğrafi açılımın ötesinde kafaların, (isin ve müesseselerin İslâm'a 

açılmasıdır. Fetihle gerçekleşen açılım ancak Hak adına olur. Hak'tan halka açılımın bir diğer ifade biçimidir. Peygamber Efendimiz'in Mekke'nin fethi günü Kadbe-yi Muazzama'ya; “Artık hak geldi bâtıl yok oldu. Zaten bâtıl tamamen yok olmuştur.” âyetini okuyarak girmiştir. Bu işaretiyle Peygamber Efendimiz fethin ancak Hak adına yapıldığını ilân etmektedir. 


Fetihten maksat, sadece toprakları ele geçirmek değil insanları kazanmaktır; gönülleri ve kafaları İslâm'a açmaktır. Hedef toprakları değil insanı fethetmektir. İnsanı fethedilmeyen toprakların ne imarı ne de ihyaâsı mümkündür. 
Fetih; Oo cihadın Oo gerçekleştirilmesi,  i'lâ-yı kelimetullah davasının egemen kılınması, hak davanın cihana duyurulması, Müslümanların elinden gelen bütün maddi ve mânevi imkanlarını seferber etmesidir. Gerçekleştirilen böylesi soylu bir cihadın neticesi fetihtir. Fetihte öldürmek değil yaşatmak asıldır. 


İslâm dünyasında tarih boyunca gerçekleşen fetihler, Allah yolunda gerçekleştirilen cihadın birer semeresidir. Bir diğer adı “Kıtâl" olan Muhammed Süresi'nin Oo akabinde (o Fetih Süresi'nin gelmesi, fetihlerin ancak cihadın eseri olabileceğine işarettir. Âyet ve hadisler bizlere cihadsız fetihlerin olamayacağını belirtmektedir. 
Müslümanların fetihleri doğuran cihaddır. Cihad ise sadece silahlı mücâdeleden ibaret değildir. 
Aynı zamanda cihad; ilim talebinde bulunmak, helal rızık peşinde koşmak, ana ve babaya itdat etmek, hak sözü haykırmak, güzel ahlâk sahibi olmak, ibadet ehli olmak, her daim zikrullah ile meşgul olmaktır. Bu kadar geniş anlam boyutuna sahip olan cihat, kulların Allah'a yakınlaşmasını, Hakk'ı o tanımalarını, Allah ile aralarındaki perde ve engelleri kaldırmayı hedefleyen bir mücddelenin adıdır. 


Rabb'imiz hicretin altıncı yılında gerçekleştirilen Hudeybiye Anlaşması'nı “feth-i mübin” olarak nitelendirmektedir. Bu antlaşma 


Cihat, kulların Allah'a yakınlaşmasını, Hakk'ı tanımalarını, Allah ile aralarındaki perde ve engelleri kaldırmayı hedefleyen bir mücâdelenin adıdır.” 


gi 
— 


ere SEY 


Lİ 


İslâm'ı fert, aile ve toplum boyutunda bir bütün halinde yaşayan ashâb-ı kirâmın başarı öyküsüdür. Bu antlaşma sonucu Müslümanlarla doğrudan temas kurabilme imkânını elde eden müşrikleri Müslümanların güçlü imanı, üstün ahlakı, sınırsız ferdgatları, hâlis ibâdetleri, ölümü öldüren âhiret inançları, fertle toplumu ve dünya ile âhireti kaynaştıran ilâhi düzenleri derinden etkilemiş ve müşriklerin İslâm'a yönelişlerini sağlamıştır. Mekke'nin fethine kadarki iki 


omuncubaba/ 


— niL ii 
" 


Mayıs/2023 


buçuk yılık dönemde Müslümanların sayısı katlanmıştır. Hudeybiye bey'atına 1400 kişi katılmışken, Mekke'nin fethine on bini aşan bir iman ordusu iştirak etmiştir. Tarih boyunca Müslümanlar silahlı mücâdeleleri ile toprakları ele geçirmiş, İslâm'la insanlar arasında 


oluşturulmuş engelleri kaldırmış, insanları İslâm'la tanıştırmış, İslâm'ın yaşanmasını kolaylaştırmışlardır. Hudeybiye Anlaşması ise silahlı cihadın doğuracağı bu sonuçları, büyük ölçüde silahsız cihadla sağlayabilmiştir. O yüzden Rabb'imiz bu antlaşmayı “feth-i mübin” olarak zikretmiştir. Bu gerçekten hareketle fethin gerçekleşmesi sadece silahlı mücâdeleden geçmemektedir. Gerçekleştirilen cihadın çok yönlü olması gerekmektedir. Bu ruhla İslâm dünyasının yeniden fethe ihtiyacı bulunmaktadır. 
İslâm coğrafyasında yaygınlaşan bâtıl inançları, sapkın akımları, yabancı ideolojileri, çarpık ilişkileri, insanlarımızla onlara hayat verecek İslâm arasında oluşturulan duvarları, metafizik dünyayı yok sayan seküler eğitim kurumlarını, yalan ve çarpık haberleri yaygınlaştıran basın ve medyayı, temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasına Ooengel omaniaları (ortadan kaldıracak feth-i mübin çabalarına dünden daha fazla ihtiyacımız bulunmaktadır. 


Hudeybiye Antlaşması'nda olduğu gibi bugün Müslümanların gönüllere girmeyi başarması, zihinleri aydınlatması, ön yargıları gidermeleri, küfür ve şirk karanlıklarını gidermesi, imanın 


NUrUNU gerekmektedir. 
Hudeybiye Antlaşması sonucu gerçekleşen serbestlikle Müslümanlar Mekke'ye ziyâretler düzenledi, akrabalarıyla buluştu, müşriklerle daha yakından tanıştılar. Bu tanışıklıklar sonucu onlara İslâm'ı anlatma imkânı buldular. 


yaygınlaştırması 


Fethin Hak adına yapıldığının örneği Anadolu fatihi Süleyman Şah'ın tavrıdır. Antakya'yı fethedince şehrin anakilisesinden 114 müezzinle ezan okutan Süleyman Şah, gerçekleştirdiği fetihle beldeler kadar kafaların ve kalplerin fethini de sağlamıştır. Peygamber Efendimiz'in müjdesine mazhar olan Fâtih Sultan Mehmet, fethin halktan hakka açılmak için yapılmış olduğunun fiili örneğini vermiştir. Fetih günü mücahitlerine şu şekilde hitap etmiştir: “Ey kahraman mücahitler! Allah'a hamd olsun, bundan böyle sizler Kostantiniyye fatihlerisiniz. 
Hz. Peygamber (s.a.v)'in müjdelediği şerefli 


askerler sizler oldunuz. Gazanız mübarek olsun. 
Aslâ çocukları, din adamlarını, sizinle harp etmeyen kimseleri öldürmeyin. Kadınlara da dokunmayınız ki, Hz. Peygamber (s.a.v.)'in size lâyık gördüğü şerefin ehli olasınız." 


Makalemizde Fetih, Fâtih ve İstanbul Sempozyum Bildirileri (Seha Neşriyat, İstanbul 1992) kitabındaki dört bildiriden hareketle Fâtih Sultan Mehmet'ten önceki İstanbul'u fetih girişimlerini özetlemeye çalışacağız. 


İstanbul fethini (müjdeleyen Peygamber efendimiz'in hadisini duyan her Müslüman için İstanbul'u almak ve Peygamberi tarafından övülmüş Müslümanlar zümresine katılmak, bir “Kızıl Elma" ideali olmuştur. Bu maksatla pek çok Müslüman komutan İstanbul'un fethi girişiminde bulunmuştur. Bu girişimlerin ilki Hz. Osman tarafından başlatıldı. Hicretin 34/655 tarihine 


rastlayan İstanbul'un fethi gazâsına, “Gazvetü'ssavari/Direkler savaşı” adını verdiler. Bu gazâ için Suriye valisi Hz. Muâviye vazifelendirildi ve kumandanlığına Abdullah b. Ebi Serh getirildi. 
Suriye'de hazırlanan gemilerle yürütülen bu seferde, Anadolu'nun güney-batı sahillerinde ve Antalya vilâyetinin Finike etrafında birçok savaşlar yapıldı, bizzat İmparator Kostans'ın komuta ettiği Bizans donanması mağlup edildi, ancak İstanbul'a kadar gidilemedi ve geri dönülmek zorunda kalındı. Bu gazdya “direkler gazdsı” denilmesinin sebebi seferin gemilerle yapılmış olmasındandır. Dolayısıyla ilk fetih teşebbüsü, Hz. Osman zamanında, yani HZ. 
Peygamber (s.a.v.)'in vefatından 16 yıl sonra gerçekleştirildi. 


Emeviler devrinde Hz. Mudviye'nin halifeliği zamanında tekrarlanan ikinci İstanbul seferi (48/668) Yezid kumandasında gerçekleştirildi 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ve İstanbul ilk olarak Müslümanlar tarafından 


bu tarihte 5 sene müddetle muhâsara edildi. 
İstanbul'da medfun bulunan Hâlid b. Zeyd/Ebü Eyyüb el-Ensari bu savaşa katıldı ve seferde şehit edildi. İstanbul'u ciddi şekilde muhâsara eden Müslümanlar, bunda da kesin sonuç alamadılar ve geri döndüler. Bu kuşatmaya Ebü Eyyüb el-Ensari'den başka Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Zübeyr, Abdullah b. Abbâs gibi ashâbın güzide şahsiyetleri de katıldı. 


54-60/674-680 tarihlerinde (gerçekleşen ve yedi sene süren üçüncü İstanbul seferi yine Hz. Muaviye'nin hildfetinin son zamanlarında yapılmıştır. Yaz mevsiminde İstanbul'a hücum eden ve kış başlayınca Marmara'da Kapıdağ yarımadasına sığınan Müslümanlar, bu uzun seferden de sonuç alamamışlardır. Üçüncü gelişin hatırası bugün Arap Camii ve Mesleme Camii ile devam etmektedir. Bu fetih teşebbüsünde de çok sayıda ashab ve tâbiln şehâdet şerbetini içmişler, İstanbul'u şereflendirmişlerdir. 


Emevi halifelerinden Süleyman b. Abdülmelik zamanında ve halifenin kardeşi Mesleme kumandasındaki İslâm ordusu, 97/715 tarihinde dördüncü olarak İstanbul'u fethe hareket etmiş, fakat fetih müyesser olmamıştır. Araplar tarafından yürütülen bu en büyük kuşatmadan 


sonra ilk defa İstanbul'da Perşembe Pazarı'ndaki Arap Camii inşa edilmiştir. Kahramanlıkları efsöneleştirilerek anlatılan Battal Gâzi'nin bu savaşa iştirak ettiği ve Anadolu'da vefat ettiği kaydedilir. İslâm ordusunun en büyük seferi olan bu dördüncü seferde, sadece İstanbul'un kuşatılmasıyla (o kalınmamış, oOondan önce Gelibolu'dan Trakya'ya geçilerek Edirne ve Selanik dolayları İslâm askerleri tarafından kontrol altına alınmıştır. 


Arap Müslümanlar Oo tarafından ve sonuncu olarak gerçekleştirilen İstanbul seferi, (Abbasiler devrinde halife Mehdi tarafından, kumandasına bizzat oğlu Harun Reşid otayin edilmek süretiyle (o 165/782 senesinde gerçekleşmiş, ancak bunda da netice alımamayarak Boğaziçi'nin bazı yerleri kuşatılmış ve geri dönülmüştür. 


beşinci 


İstanbul'u fethetme arzusu, büyük bir aşka dönüşmüş, her yeni İslâm hânedânı İstanbul'u fethetmek için askeri hazırlıklara ve teşebbüslere girişmiştir. Anadolu'yu bir İslâm ülkesi hâline getiren Selçuklular zamanında da İstanbul'u fetih teşebbüsleri vardır. Ancak Haçlı Seferleri şehrin fethine imkân vermemiştir. 


Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu Çağrı Bey ve Sultan Tuğrul Bey'in harekâtının hep 


batıya yönelmiş olmasının hedefi İstanbul yolunu açmaktı. İstanbul'da daha önce Araplar tarafından inşa edilen Arap Camii'nin, 444/1049 tarihinde Bizans tarafından tekrar tamir edilerek Tuğrul Bey namına hutbe okutulmuş olması da bunu göstermektedir. Hatta Tuğrul Bey'in maksadını anlayan Bizans İmparatoru, ona hoş görünmek için cami ve minarenin tamirinden başka içini kandillerle donatmış ve mihrabına da Selçuklu arması olarak bir okla yay astırmıştır. 


Anadolu'da kurulan küçük Türk beylikleri de İstanbul'u fethetme idealini benimsemişlerdir. 
Anadolu (o harekâtını tayin etmek üzere Danişmendli Beyliği'nin kurucusu Melik Ahmet Gazi'nin huzurunda toplanan mecliste şu karar alınmıştır: “Evvelâ Kostantıniyye fethine gidelim. 
Mevlâ mu'in olursa Kaysar-ı Rüm'u helâk edelim ve Battal Gâzi Mescidi ki harap etmişlerdir, anı şenlendirelim...” Bununla İstanbul'daki Arap Camii kastedilmektedir. 


Malazgirt o Zaferi'nden Üç sene sonra Selçuklular, Üsküdar ve Kadıköy'e kadar bütün Marmara sahillerini fethetmiş ve İstanbul'u tehdide başlamıştır. Yanında Buhârâlı İmam Ebü Mansur olduğu halde Fırat nehrini geçen ilk Türk hükümdar Alparslan Gazi, Malazgirt zaferinin arifesinde secdeye kapanmış ve şöyle duâ etmiştir: “Ya Rabbi! Seni kendime vekil yapıyorum, azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve senin uğrunda savaşıyorum. 
Ey Allah'ım niyetim hâlistir. Bana yardım et. 
Sözlerimde hilâf varsa beni kahret!” Devrin İslâm halifesi de bütün camilerde onun için şöyle hutbe okutmuştur: “Allah'ım, İslâm'ın bayraklarını yükselt ve hayatlarını sana kulluk uğrunda esirgemeyen mücâhitlerini yalnız bırakma. 
Alparslan'ı düşmanına muzaffer kıl ve askerlerini melekler ile teyit eyle! Zira o, senin yolunda ve senin dininin üstünlüğü için nasıl cihat ediyorsa sen de onu öylece koru ve düşmanlarını kahret!" 
Alparslan'ın imamı Ebü Mansur da zaferden önce ona şu tebşiratta bulunmuştur: “Ey sultan! 
Sen, Allah'ın başka dinlere karşı yardım ve zafer va'deylediği Allah'ın dini (İslâmiyet) uğrunda cihat 


ediyorsun. Ben, (bu sebeple) Allah'ın bu fethi senin adına yazdığını umarım. Binâenaleyh Cuma günü zevaâlden sonra dünyadaki insanların (hatiplerin ve Müslümanların) senin ve mücahitlerin kâfirlere karşı zaferin için duâ ettikleri zaman muhârebeye giriş; duâ icabına makrundur." 
Hocasının tavsiyesine uyarak Cuma namazını kıldıktan sonra Alparslan, muharebeye girişiyor ve zafer müyesser oluyor. 


Devletlerini âlim, şeyh, veli ve din adamlarıyla birlikte kuran ve son derece dindar olan osmanlı Sultanları, cihat ruhunu yücelttiler. 
Onlar da öncekiler gibi, Hz. Peygamber (s.a.v.)'in müjdesine mazhar olmak sevdasına kapıldılar. Bu sevdâ ve kesin inanç, Osmanlı sultanı ve askeri nazarında dünya hâkimiyetini simgeleyen “Kızıl Elma” mefküresine dönüştü. İlk Osmanlı Sultanı Osman Gazi, oğlu Orhan'a vasiyetinde, İstanbul'u alıp orayı gül bahçesine çevirmesini söylüyordu. 
Kızıl Elma mefküresi, zamanla Yeniçerilerin cenk şarkısı hâline gelmişti. Savaş dönüşü birbiriyle vedalaşırken, “Kızıl Elma'da buluşalım." parolasını kullanıyorlardı. 


Sonuç olarak İstanbul'un fethi, bir aşk cihadıdır. 
Neferlerindenkumandanlarına cihada katılanların her biri Peygamber Efendimiz'in müjdesine nail olmak için aşkla cihada katılmışlardır. Şehit olma idealleri aşk tadındadır. Surları çökerten topların icat ve imalinden, karadan yürütülecek gemilerin inşasına kadar fethin levdzımat-ı harbiyyesini sağlayan ilim cihadı ve teknoloji cihadı vardır. 
Çevre fetihleriyle örneklendirilen ve böylece Bizans halkının gönüllerinde pencere açan ve fetih sırasında ilk direnişlerini kıran adâlet ve merhamet cihadı vardır. İstanbul'un fethi bir sabır cihadıdır. Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Beylikler ve Osmanlılar Dönemi'nde defalarca fethedilmek istendiği ve bir türlü nasip olmadığı halde her kuşatma bir sabır ve azmin nişanesi olmuştur. İstanbul'un fethiyle iş bitmemiş fethin akabinde ilim cihadı başlatılmıştır. 


Dipnot 
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İstanbul Fethi ve Ayasofya Hakkında Mehmet Nuri Yardım ile Mülâkat 


b e 


“Farklı görüşlere, değişik düşüncelere, muhtelif ideolojilere 

ve dünya görüşlerine bağlı olanlar, İstanbul sevgisinde, Fetih 

heyecanında, Dersaadet sevdasında buluşur ve bir araya gelip müşterek hareket eder." 


o 

stanbul'un fethi dünyanın en büyük hadiselerinden birisi. Fâtih Sultan Mehmed bu fetihle 

hem Hazret-i Peygamber (s.a.v.)'in müjdesine mazhar olmuş hem de Osmanlı'nın cihanşümul olmasına öncülük etmiştir. Ve Fâtih'in şehirdeki ilk faaliyeti Ayasofya'yı ibadete açması ve camiye dönüştürmesi hakikatidir. Ayasofya bu anlamda fethin remzi, işareti, sembolüdür. 
Bu konularda yazılar yazan, istiklalden istikbale ve Malazgirt'ten Mavi Vatan'a kitaplarında fethe ve Ayasofya'ya geniş yer veren edebiyatçı yazar Mehmet Nuri Yardım ile Somuncu Baba dergisi adına bir röportaj gerçekleştirdik. 
Yazarımıza sorularımız ve aldığımız cevaplar şöyle: 


İstanbul'un fethi hakkında duygu ve düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? 


Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'umuzun “fethi"nin 570. yılını idrak ediyoruz. Her yıl takvimler 29 Mayıs'ı gösterdiğinde dünyanın incisi, müstesna şehir, 'müjdelenmiş belde" İstanbul, bayramlığını giyer, allanıp süslenir, geçmişin ihtişamını günümüze taşır. 
Aziz milletimizin büyük bir sevgiyle her yıl yâd ettiği bu ulu, müjdelenmiş fetihten -az da olsa- ne yazık ki hazzetmeyen küçük bir zümre var. 
Her yıl muştulanan şehrin fetih yıldönümünde rahatsızlıkları artar, içlerini hafakanlar basar. 
Bazı karanlık aydınlar, “Gezi terörü"nde dişlerini göstermişlerdi ilkin ve “Zulüm 1453'te başladı.” iftirasında bulunmuşlardı. Halbuki bütün dünya, İstanbul'a adaletin, sevginin, şefkatin geldiğini ozaman görmüştü. Yeni bir çağ açılmış, insanların yüzleri gülmeye başlamıştı. 
Sanatçı kisvesi altındaki veya yazar kılığında- ki bazı nasipsizler, bu teraneyi seslendirmeyi sürdürüyor. Ne diyelim, onlara âcilen hazım ilacı tavsiye edelim. Fakat ne hikmettir ki, bu iftirada ısrarcı olanlar, bir türlü bu güzel şehri bırakıp gitmez. Aksine film yapıp para kazanır, rehberlik edip köşeyi döner, kitap yazıp dünyalık elde ederler. Bu da onların ahlâki boyutunu gösteriyor. Adlarını anıp sahte şöhretlerini arttırmayalım. 


Mehmet Nuri Yardım kimdir? 


23 Nisan 1960 tarihinde Siirt'te doğdu. Temel 
eğitiminden sonra girdiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden 1985'te mezun oldu. 


1978'de Bâbıâli'ye geldi, basın mesleğine girdi. 
Değişik gazetelerde muhabir, redaktör, editör, bölüm yönetmeni oldu ve köşe yazarlığı yaptı. Hâlen Milat Gazetesi'nde köşe yazarı. 


2001 yılında basından emekli olduktan sonra 
Kubbealtı Akademisi Kültür Sanat Vakfı bünyesin- de çıkan Kubbealtı Akademi Mecmuası'nın yazı 
işleri müdürlüğü görevine 15 yıl devam etti. 10 
Ağustos 2006 tarihinde kültür sanat sitesi ww. 
sanatalemi.net'i kurdu. Site, TYB tarafından 2007 
yılında “elektronik yayıncılık” dalında Türkiye'nin “en başarılı sitesi” seçildi. 


4 Mart 2008 tarihinde bazı yazar, şair ve sanatçı dostlarıyla birlikte kurduğu Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER)'nin Kurucu Başkanı. Ödülleri bulunan yazar, Ahmet Haşim ve Ziya Osman Saba'nın mezarlarının kayıp oluşuyla ilgili haberi (Mezarı Kayıp Şairler) dolayısıyla “2000 Yılı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kültür Sanat Başarı Ödülü"ne lâyık görüldü. 


Kayıp İstasyon isimli kitabı münasebetiyle de TYB tarafından 2005 yılında “biyografi” dalında “yılın yazarı” seçildi. Çok sayıda yayımlanmış kitapları vardır. 
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İstanbul'u eserlerinde anlatan şair ve yazarlar arasında ortak bir özellikten bahsedilebilir mi? Özelde bu kitap için sorayım. 


İstanbul aşkını dile getirenler arasında çok farklı dünya görüşlerine mensup aydınlarımız vardı. Hak geçmesin diye gelen bütün eserler, sahibinin ismine göre alfabetik olarak kitapta yer almıştı. Abdullah Uçman'ın yazısını merhum Abdurrahim Balcıoğlu'nun şiiri izliyordu. 
Adnan Özyalçıner'in peşinden Ünal Bolat geliyordu. Ayhan Güldaş ile Mehmet Başaran, İstanbul sevdasında buluşuyorlardı. Ahmed Yüksel Özemre'yi Hüsrev Hatemi takip ediyordu. Ali Budak ve Bahaettin Karakoç karşılıklı sayfalarda selâmlaşıyordu. Beşir Ayvazoğlu ile Çelik Gülersoy farklı zaviyelerden İstanbul'u anlatıyordu. Abdullah Satoğlu ve Melda Öza- ta şiirleriyle okurlarını selâmlıyordu. Orhan Bayrak ve Muzaffer Buyrukçu bu sayfalarda komşuluk etmişti. Sedat Umran ve Sennur Sezer, Boğaz'ı ve İstanbul'u anlatıyordu. Mehmet Zeki Kuşoğlu, hislerine “Ayna" tutuyordu. 
Uğur Derman ve Üstün İnanç, ustalıklarını gösteriyorlardı. Suphi Saatçi ve Orhan Duru, İstanbul ortak paydasında selâmlaşıyordu. 
Recep Bilginer, Servet Kabaklı, Gülten Çiçek Tural ve Sadettin Kaplan, hislerine tercüman 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oluyorlardı. N. Ziya Bakırcıoğlu ve Fatma Pekşen İstanbul'a farklı tepelerden bakıyordu. Ali Nar ve Mustafa Nutku, fethin manasını anlatıyordu. Muhterem Yüceyılmaz nesriyle, Olcay Yazıcı şiiriyle Dersaadet'e güzelleme yapıyordu. Nusret Özcan ve Nurettin Durman, şehrin manevi cephesini dile getiriyordu. Memduh Cumhur ve Nurullah Genç, fethi gençliğe anlatıyordu. Orhan Okay ile Necati Güngör İstanbul Sevdası'nda bir araya geliyordu. Mustafa Miyasoğlu ve Mustafa Tahralı, kadim şehrin şiirini yazıyordu. Hüseyin Emin Öztürk ve Ali Erkan Kavaklı, mübarek şehrin ruhuna temas ediyordu. Ayhan İnal ile Asım Gültekin İstanbul'un etrafında dönüp duruyordu. Gürbüz Azak ile Halit Refiğ, Dersaadet'in korunmasına çalışıyordu. 
Velhâsıl-ı kelâm, kitap boyunca pek çok edip ve şair, İstanbul'a ait hislerini, şehre dair fikirlerini ve belki de ölümsüz hayallerini bu satırlar ve mısralarla dile getiriyordu. 


İşte muhteşem Türkiye'miz! Farklı görüşlere, değişik düşüncelere, muhtelif ideolojilere ve dünya görüşlerine bağlı olanlar, İstanbul sevgisinde, fetih heyecanında, Dersaadet sevdasında buluşuyor ve bir araya gelip müşterek hareket ediyordu. Sadece oturup konuşmakla yetinmiyor, kalemleriyle de bu birlik ve bera- 


berlik ruhuna katkıda bulunuyor, aynı resim karesinde yer alıyorlardı. Bu ülkede al bayrağın gölgesi altında yaşamanın, bu toprağa güvenle basmanın, aynı gemide olmanın huzurunu yaşıyor, bu köklü şuura sahip çıkıyorlardı. 
Varsın ayrık otu gibi bir iki aykırı ses çıkıversin, ne çıkar? 


Türkiye'yi dün ayakta tutan, kökü derinler- de olan, yine bu sağlam ruhtu. Bugün ve yarın da bizi aynı yerli ve milli çizgide buluşturacak olan anlayış yine budur. Gam ve kasavet yok, umut ve sevinç var her zaman. Ezanlar yine okunacak ülkemin dört bir yanında. Bayraklar dalgalanacak semalarda. İstanbul'u sevenlere, Türkiye sevdalılarına, kalemleriyle ve kelamlarıyla sağlam duruşlarını gösteren bütün vatansever aydınlara, memleket aşığı edebiyatçılarımıza selâm olsun! 


Tarihimizde yaşanmış birçok zafer var. 
Fakat İstanbul'un fethi daha çok öne çıkıyor. 
Gönüllerimizde taht kuran bu destan hakkında neler söylemek istersiniz? 


Geçmiş yıllarda, yeni bir çağı başlatan İstanbul'un fethi, sönük şekilde kutlanırdı. Yaklaşık 20 yıldır en görkemli, en haşmetli, en coşkulu biçimde ve devletimizin en üst kadroları tarafından bu şölenimiz hakkıyla yâd ediliyor. 
Bazı çevrelere bakın, Türkiye'deki uyumdan, istikrardan tedirgin, hatta rahatsızlar! Olacaklar. 
Aslında onlar fetih ruhundan da, büyük dirilişten de, yeniden şahlanıştan da bizardırlar. Olsunlar. Çünkü onların gözleri görmez, kalpleri mühürlüdür. Bakın Türkiye'de o kadar gelişme oluyor hiçbirini fark etmiyorlar, daha doğrusu görmek istemiyorlar. Yollar açılıyor, havaalanları yapılıyor, savunma sanayiinde, kalkınmada muazzam gelişmeler yaşanıyor. Türkiye dünya siyasetinde söz sahibi. Süper güçlere karşı mazlumların yanında yer alan Türkiye'yi kimi şaşkınlıkla, kimi hayranlıkla seyrediyor. Bazıları bu olumlu gelişmeleri anlamak istemiyor. 
Pire için yorgan yakmaya kalkanlar var. Ama o gafiller bilmezler ki, başka yorgan, başka çadır, başka vatan, başka Türkiye yok! 


“Bu ülkede al bayrağın gölgesi altında 


yaşamanın, bu toprağa güvenle basmanın, 


aynı gemide olmanın huzurunu yaşar ve bu köklü şuura sahip çıkar” 


Fethin 570. yıldönümünde cennetmekân Fatih Sultan Mehmed'i ve bu yolda şehit olan mübarek askerlerini rahmetle anıyorum. İstanbul asırlar önce fethedilmişti, ama bugün gönüller de fethediliyor. Allah birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi korusun. Şer güçlere fırsat vermesin. Yüreği iman dolu, kalbi heyecanlı ve insanlığa iyilik için çırpınan herkese selâm olsun. Fetih yıldönümümüz kutlu, hayırlı ve mübarek olsun. 


İstanbul Fethi'nin sembolü Ayasofya. 
Malum bu mabet Fâtih'in eliyle camiye dönüştürülmüştü. Uzun yıllar mü'minlere mabet olan Ayasofya Camii, yakın tarihimizde 
86 yıl boyunca müze oldu. Burada okunan 
ezanlar sustu, namazlar kılınmadı. Ama 2020'de Ayasofya yeniden asli hüviyetine kavuşturuldu ve cami olarak ibadete açıldı. 
Bu husustaki hislerini öğrenebilir miyiz? 


Fethinenbüyükremzi, sembolü Ayasofya'dır. 
Zira cihan padişahı Fâtih, İstanbul'a girdikten sonra Ayasofya'nın önüne geliyor, kiliseyi camiye çeviriyor ve ilk namazı burada kılıyor. 86 yıl bir esaret ve hüzün hâli yaşayan Ayasofya'da şükürler olsun ki, 24 Temmuz 2020 tarihinde Cuma namazımızı kıldık. Uzun yıllar kapalı kalan talihsiz mabet, ibadete açıldı. Ve gündemimizden de gönlümüzden de hiç düşmedi. 


Ben çocukluğumdan beri Ayasofya hakkında yazılan yazıları okudum, yakılan ağıtları dinledim. Belki de hiçbir mabet için bu kadar mersiye kaleme alınmadı. Yürek yangınları tutuşan şairlerimiz, hissettikleri ulvi duyguları terennüm ettiler. Bugüne kadar Ayasofya'ya 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araştırmacılar, edebiyatçılar pek çok makaleler yazıp kitaplar kaleme aldı. Tarihçesi, yaşadıkları, geçirdiği merhaleler uzun uzadıya bu çalışmalarda yer buldu. Ayasofya hakkında yazılmış ilk şiirlerden biri Taşlıcalı Yahya Bey'e ait. Şairimiz Şâh ve Gedâ isimli mesnevisinde İstanbul'a bir bölüm ayırır ve orada Ayasofya'dan bahseder. İşte o şiirden bir kaç mısra: “Şehr içinde sipihr gibi bülend/ Vardır bir makam-ı bimânend/ Ayasofya'dır ona nâm-ı şerif/ Olmaz onun gibi makam-ı latif” 


“İstanbul asırlar önce fethedilmişti, ama bugün gönüller de fethediliyor. Allah birliğimizi, dirliğimiz, beraberliğimizi 


korusun. Şer güçlere fırsat vermesin. Yüreği iman dolu, kalbi heyecanlı ve insanlığa iyilik için çırpınan herkese selâm olsun. 


dair yazılan şiir ve yazılardan büyük bir antoloji Ayasofya'yı gezen Yahya Kemal'in mühim 


bir yazısı var. Biraz da ondan bahsetsek mi? 


çıkar. Bizans Dönemi'nde 900 yıl kilise olarak kullanılan bu mabet İstanbul'un fethiyle bir- 


likte camiye çevrildi ve yaklaşık 500 yıl cami olarak hizmet verdi. Cumhuriyet Devri'nde 1931'de ibadete kapatıldı, ardından 1934'te ise bir kararname ile müzeye dönüştürüldü. 
86 yıl boyunca cami değil hüzünle dolaşılan bir 
müze oldu. 


Ayasofya'nın bu hali hakkında tarihçiler, 


Ayasofya sıradan bir cami midir? Hayır! 
Fethin hediyesi, sembolüdür her şeyden önce. 
Büyük şairimiz Yahya Kemal, İstanbul'un işgal yıllarında yazdığı “Ezan ve Kur'ân" yazısında devletimizin temellerinden bahsederken, “Gerek Hırka-i Saadeti, gerekse Ayasofya'yı gezdikten sonra anladım ki, Osmanlı Devleti'ni ayakta tutan şey, Hırka-i Saadet'te okunan 


Kur'an'la, Ayasofya minaresinde okunan ezanlardır." der. 1922 yılında yayımlanan bu yazıda “Bir gün Ayasofya minaresinden ezan okunduğunu işittim.” diyen Beyatlı, 1453 yılından beri günde beş defa okunan çağrıdan çok etkilenir ve şöyle devam eder: “Bu ezanı dinlerken Fâtih'i asıl manasıyle ilk defa idrak ettim!" Yahya Kemal, Kur'ân ve ezanın Mehmetçiğe en büyük moral kaynağı olduğunu belirttiği yazısını şöyle tamamlar: “Eskişehir'in, Afyon Karahisar'ın, Kars'ın genç askerleri siz bu kadar güzel iki şey için döğüştünüz.” 


Ayasofya, belki de hakkında en çok şiir yazılan camimiz. Bu konuda araştırmalarınız var. 
edebiyatçıların gözüyle Ayasofya'ya bakabilir miyiz? Bilhassa Ayasofya müze olarak mahzun bir şekilde bulunurken şair ve yazarlarımız konuya nasıl bir hassasiyetle yaklaşmışlardır? 


Yerli ve milli hassasiyeti olan bütün şairlerimiz Ayasofya'yı unutmamışlar, mutlaka ona dair şiirler kaleme almışlardır. Şairler Sultanı Necip Fazıl, Ayasofya'nın açılması ve hürriyetine kavuşabilmesi için ilk bayrak açan ediplerimizdendir. Üstad şöyle diyor: 


“Ayasofya açılmalıdır. Türk'ün bahtıyla beraber açılmalıdır. Ayasofya'yı kapalı tutmak, Yunanlı'ya “Ben yapamıyorum; sen gel de kendi hesabına aç!' demekten farksızdır. Gençler! Bugün mü, yarın mı, bilemem! Fakat Ayasofya açılacak!.. Türk'ün bu vatanda kalıp kalmayacağın- dan şüphesi olanlar, Ayasofya'nın da açılıp açılmayacağından şüphe edebilirler. Ayasofya açılacak... Hem de öylesine açılacak ki, kaybedilen bütün manalar, zincire vurulmuş masumlar gibi onun içinden fırlayacak!.. Öylesine açılacak ki, bu millete iyilik ve kötülük etmişlerin dosyaları da onun mahzenlerinde ele geçecek... Ayasofya açılacak!.. Bütün değer ölçülerini, tarih hükümlerini, dünyalar arası mahsup sırlarını, her iş ve her şey hakkındaki gerçek miyarları çerçeveleyici bir kitap gibi açılacak... Allah tarafından mühürlenmiş kalplerin mühürlediği Ayasofya, onların aynı şekilde mühürlemeğe yeltenip de hiçbir şey yapamadığı, günden güne kabaran 


akınını durduramadığı ve çığlaştığı günü dehşetle kolladığı mukaddesatçı Türk gençliğinin kalbi gibi açılacak... Ayasofya'yı, artık önüne geçilmez bu sel açacak... Bekleyin gençler!.. Biraz 


daha rahmet yağsın... Sel yakındır." 


Çile şairinin yakın dostu Peyami Safa da Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesine üzülenlerdendir. Şöyle der büyük romancımız: “Din mücadelelerinin sona erdiği bir dünyada yaşadığımıza inanmak gaflettir, Kıbrıs davasında da Ortodoksluğun oynadığı büyük rol göz önündedir. Ayasofya'nın müze hâline getirilmesi, Hıristiyanlığın İstanbul üzerindeki emellerini bertaraf etmemiştir. Bilakis cesaretini arttırmış, 


kışkırtmış ve azdırmıştır.” 


Birçok şairimiz Ayasofya hakkında birbirinden mükemmel, içli ve kederli şiirler kaleme almıştır. Onlardan biri olan Arif Nihat Asya birkaç şiire imza atmıştır. Bayrak şairimizin hüznünü yansıtan “Ayasofya'da Ezan" dörtlüğü şöyledir: “Dünyâ hıristiyanlarının ünlü ma'bedi,/ Gönliyle, ihtidâ ederek, oldu mühtedi/ “Teslis"e seslenip yücelerden -ufuk ufuk-/ “Tevhide gel!” deyince 


Ezân-ı Muhammedi” 


Verdiğiniz cevaplar için teşekkür ediyo- 


TUZ. 


Ben de İstanbul'un fethi ve Ayasofya'ya önem verdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu mülâkatımız, herkesin bu büyük fethin ve Ayasofya'nın gerçek mahiyetini, misyonunu ve ehemmiyetini gerçek manasıyla idrak etmesine az da olsa katkıda bulunur. Size ve Somuncu Baba dergimizin kıymetli yönetici- 


lerine müteşekkirim. 


Dipnot 


*Öğr. Gör. Ş. Hamideddin TEKTAŞ, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 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oosyal Medya Ahlâkı 
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“Hakikatte, dini ritüellerin nihâi amacı da, güzel ahlaklı insanı yetiştirmektir. Bizim için güzel ahlak örnekliği olarak Hiz. Peygamber (s.a.v.) gösterilir. Bu bağlamda Müslümanlar, en yüce ahlâk sahibi ve ahlâk âbidesi bir peygamberin ümmeti oldukları için her konuda edep 

ve ahlâk sahibi olmak zorundadırlar.” 


hlâk kavramı; “seciye, tabiat, huy” gibi animi gelir. Ahlâkın konusu, iyi ve kötü 

insan davranışlarıdır. Allah her insanı iyi ve kötüyü algılayacak bir köbiliyette yaratmıştır. 
Dini bir terim olarak iyi, yapıldığında dünyada övgüye, âhirette de sevâba konu olan güzel davranışları; kötü ise, yapıldığında dünyada yergiyi, ahirette de cezâyı gerektiren çirkin davranışları ifade eder. 


İslâm düşüncesinde kaliteli dindarlık dini ritüelleri yerine getirmekle birlikte, asıl güzel ahlâkın temsilinde ortaya çıkar. Hakikatte, dini ritüellerin nihai amacı da, güzel ahlâklı insanı yetiştirmektir. Bizim için güzel ahlâk örnekliği olarak Hz. 
Peygamber (s.a.v.) gösterilir. Nitekim Kur'ân-ı Kerim'de o, Yüce bir ahlâk sahibi: olarak tanıtılır. 
Bu bağlamda Müslümanlar, en yüce ahlak sahibi ve ahlâk âbidesi bir peygamberin ümmeti oldukları için her konuda edep ve ahlâk sahibi olmak zorundadırlar. 


Ahlâk denilince akla edep gelir. Arapça bir kelime olan edep: Elif, dâl ve bâ harflerinden oluşur. Bu harflerin açılımı aynı zamanda edebin ne olduğunu da tanımlar. Her bir harfin mânâ olarak sembolik bir anlamı vardır. Burada elif, el organını; dal, dil organını; bâ, bel (avret) mahallini sembolize eder. Bu kelimelerin ortak bileşeni olan edeb; eline, diline ve beline sahip çıkmaktır. 
Bir başka açıdan edeb, kişinin haddini, sınırını bilmesidir. Hele hele Müslüman bir şahsiyet, nerede nasıl konuşacağını, nasıl davranacağını, bir mesaj yazarken bir twitter atarken nelere dikkat edeceğini, giyim-kuşam biçimi ve ölçüsünü vb. 
bu edep çerçevesinde planlamalıdır. İslâm'da edepsizlik dediğimiz tutum ve davranışlar; saygısızlık, haram ve günah eylemlerdir. Çünkü insanın başta Allah'a, Peygamber (s.a.v.)'e, anne ve babasına, büyüklerine, vatanına ve çevreye karşı bu edep ahlâkını takınması en önemli vazifesidir. 


Toplumda âdâb-ı muâşeret kurallarına riâyet etmeyenlerin zararı, sadece kendisine dokunmakla kalmaz, bazen de bütün insanlığa zarar vermeye, hatta kitleleri kargaşaya sürüklemeye bile sebep olabilir. Bu sebeple, nasıl ki edep ve 


“İnsanın başta Allah'a, Peygambere, anne ve babasına, büyüklerine, vatanına ve çevreye karşı bu edep ahlakını takınması en önemli vazifesidir.” 


ahlâk kurallarına uygun hareket etmek gündelik hayatımızın olmazsa olmaz ilkelerindense, aynı şekilde sosyal medya ortamlarında da yazarken-çizerken, bir mesaj ya da bir resim paylaşırken aynı ahlâk ve edep kurallarına uygun hareket etmek dinimizin emirlerindendir. Dolayısıyla biz Müslümanlar en yüce ahlâk sahibi bir Peygamber'in ümmeti olarak, her zaman ve her konumda güzel ahlâkı tamamlamak için gönderilen Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)'in edeb ve ahlâk konusunda tutum ve davranışını takınmamız gerekmektedir. Çoğumuzun iş yerlerinin ve evlerinin duvarlarını “Edep yâ hü!” yazan levhalar süslemektedir. Edebe mugayir hareketlerde bulunduktan sonra bu sözü duvarlara asmanın bir anlamı yoktur. Önemli olan bu sözü gönüllerimize asmak; söz, davranış ve tavırlarımıza bir yaşama biçimi olarak taşımaktır. 


İnsanlık XXI. yüzyılla birlikte dijital bir çağa girdi. Özellikle ülkemizde 70 milyon insan internet kullanmakta ve sosyal medyaya giriş yapmaktadır. Artık akıllı telefonlar bir iletişim aracı olmaktan çoktan çıktı, başta bankacılık işlemleri olmak üzere eğitim, kültür, sanat ve siyaset gibi her alanda kullanılır oldu. Sosyal medya ya da dijital medya denilince, internet temeline dayalı özel iletişim kanalları kastedilmektedir. Bu kapsamda, messenger, twitter, facebook, viber, instagram gibi iletişim yolları insanların gündemine girmiştir. 


Toplumlar bu sanal dünyaya çok kısa sürede ve yoğun bir şekilde adapte olmuşlardır. İletişim ve bilişim teknolojileri alanındaki bu gelişmenin kendisi her türlü övgünün üzerindedir. Sorun teknolojinin kendisinde değil, asıl sorun, teknolojinin kötü yönde kullanılmasındadır. Bir başka ifade biçimiyle, teknolojinin kendisi kötü değildir, kötü olan bu teknolojiyi amaç dışı başkalarının itibarını sarsıcı, karalayıcı ve yıkıcı amaçlara âlet etmededir. 


İslâm teknolojiye karşı değildir. Aksine insanlık için yararlı olan bu teknolojiyi, haberleşme, eğitim, ticaret alanlarında kullandığımız gibi insanlığa iyi ve güzelin anlatımında da bir vasıta olarak kullanmalıyız. Bu alan amaçsız ve kontrolsüz bir şekilde kullanılmamalıdır. Özellikle bu teknoloji, İslâm'ın korunmasını emrettiği; mal, can, din, akıl ve nesil emniyeti gibi alanları dikkate alarak kullanılmalıdır. Maalesef günümüzde bu mecrâ, nice itibar suikastlarının yapıldığı, kişilerin iffetlerinin karalandığı, her türlü zararlı alışkanlıkların reklam edildiği, terör örgütlerinin zararlı fikirlerinin propaganda edildiği mecrâ haline getirilmiştir. 


İnsan aklının ve zekâsının bir ürünü olan bu teknoloji insanlığın iyiliği ve yararı yolunda kullanılmalıdır. Eğer insanlar bu mecrdları; helal kazancın yerine harama, tasarrufun yerine İsrafa, iffetin yerine ahlâksızlığa, merhametin yerine şiddete, saygının yerine itibarsızlaştırmaya, adâletin yerine zulme vasıta yapıyorsa, çok büyük bir yanlışın ve ifsadın içine girmiş, insanlık sınırlarını aşmış demektir. Bu konuda elbette devlet yasal tedbirler almaktadır, ama bu tedbirler ahlak ilkeleriyle desteklenmezse önüne geçmek mümkün değildir. Bu sebeple ilkokuldan itibaren bütün eğitim kurumlarımızda sosyal medya ahlâkı dersleri okutulmalı, insanımız eğitimden geçirilmelidir. İslâm'da hukuk fikrinden önce ahlâk fikri 


gelir. Vicdanlarda ahlâki müeyyide yer etmedikçe huküki müeyyideler çok fazla bir etki oluşturmaz. 


Günümüzde sosyal medya her türlü teşhirciliğin mekânı hâline getirilmiştir. Ahlâki öğüt içeren mesajlar faydalı olmakla birlikte küfür, cinsel içerikli mesaj ve resimler paylaşmak değerlerimizin sınırlarını zorlamaktadır. Neredeyse, bu aygıt, dini ve milli değerlerimizin, bir kısım şahsiyetlerin ve inancımızın aşağılanıp örselendiği sanal alanlar hâline getirilmiştir. Sosyal hayatta mahremiyete ridyet nasıl önemli ise, sosyal medyada da mahremiyete ridyet etmek o derece önemlidir. 
Özelikle sosyal medyada kişilerin kendi mahremiyetine ait video ve fotoğraflarını paylaşımı her yaştan insana ulaştığı için çocukların ve gençlerin dünyasında onulmaz marazi tutum ve davranışların gelişimine yol açabilir. Fütursuzca yapılan bu paylaşımlar nice yuvaların yıkılmasına ve korkunç cinayetlerin bile işlenmesine sebep olabilmektedir. Bu sebeple sosyal medya, içinde yaşadığımız toplumun dini ve ahlâki değerlerine uygun olarak kullanılmalı, değerlerimiz yozlaştırılmamalıdır. 


Sosyal medyada bir inancın ya da bir inanç taraftarının aleyhine olacak bir paylaşım kitleleri harekete geçirmekte, ülkenin barış ve kardeşlik iklimini bozmaya sebebiyet verebilmektedir. Yazılan, çizilen ve paylaşılan resimler konusunda çok dikkatli bir tutum sergilenmelidir. Dinimizin yasakladığı yalan-dolan ve iftiraya varacak şekilde her türlü yanlış paylaşımlardan şiddetle kaçınılmalıdır. 


Sosyal medya, gençliğimiz üzerinde yönlendirici etkiye sahiptir. Gençlerimiz bir kısım profesyoneller tarafından kasıtlı ve örgütlü olarak inanç konularında tuzağa düşürülmekte, inançsızlık cazibeli hâle getirilmektedir. Onların hevâ ve arzularına dönük yayınlar yapılması gençliğimizi değerlerimizden koparmakta ve onların geleceğini karartmaktadır. Hatta onlar, hayatlarının baharında inanç alanında boşluğa düşürülmekte ve bir takım çevreler tarafından umutsuzluğa sevk edilmektedirler. Gençliğimizi, inanç alanında ortaya çıkan şüphe ve tereddüt çıkmazlarından kurtarmanın yolu, onlara doğru dini bilgiyi en 


güzel bir dil ve üslupla ulaştırmaktır. Bugün gençliğimiz, filtresiz bu sanal dünyada her şeyi mubah sayan “nihilist” bir yaşam biçimine doğru sürüklenmektedir. Ateizm, deizm ve agnostisizm gibi sapkın din dışı akımların tuzağına düşmektedirler. Eğer bu konuda doğru rehberlik yapmazsak, ileriye dönük ideallerden ve her türlü erdeme âit değerlerden uzaklaşan gençliğimizin geleceği karanlıktır. Bu sebeple, gençliğimize yeniden hayatin anlamını ve yüce insanlık değerlerini kavratmada öncülük yapmamız gerekmektedir. Bunun yolu da onların inanç dünyalarıyla ilgili içinden çıkamadıkları sorulara anlaşılır ve kolay cevaplar üretmekten geçmektedir. Gençlerin inanç konusundaki sorularına doğru cevaplar vermezsek işte o zaman gençlerimizi kaybederiz. Çünkü bizler, geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin beden sağlıklarını korumakla yükümlü olduğumuz kadar, akıl, gönül, ruh ve inanç sağlıklarını da korumakla yükümlüyüz. Doğru, mantıklı sağlam bir inanç ve ahlâki değerlerle donanan gençlerimiz, istikbalimizin teminatı ve yegâne güven kaynağıdır. 


Sonuç olarak dinini, inancını, tarihini, medeniyetini, milletinin İslâm'la yoğrulmuş değerlerini bilen ve seven insanlara büyük görevler düşmektedir. Mutlaka sosyal medyada ahlâki anlamda eğitici ve yönlendirici materyaller kullanılmalıdır. 
Bir sel gibi akıp giden medya mecrâsına el atmak hepimizin görevidir. Eğer bu işi bilimsel anlamda yapmazsak, gençlerimizi kaybedeceğiz. İyiliği emretme ve kötülükten nehyetme mekânı aynı zamanda sanal alanlardır. Bu işi yaparken de yine “Kolaylaştırın zorlaştırmayın, müjdeleyin nefret ettirmeyin.” Nebevi kavliyle hareket edilmelidir. 
İnsanımıza, nasıl ki Yüce Allah bizi açık alanda görüyorsa, sanal alanda da görmekte olduğu fikri kazandırılmalıdır. Parmak uçlarımız kötülüklerin yayılmasına değil, iyiliklerin yayılmasına vasıta kılınmalı düşüncesi, bütün medya kullanıcılarına empoze edilmelidir. 


Dipnot 


*Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ, Selçuk Üniversitesi 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Gülistan İstanbul 


İçimde fırtına, dışımda bora; 
İstanbul diyerek düştüm yollara. 
Yollarım bir ayaz, zehir zemberek Yolları çözmeye bir şiir gerek. 
“Gülistan"dan bahsedince ayaza, 
Bir anda kara kış, çevrildi yaza. 
Bahar bahar oldu yollar önümde, 
Bir kıpırtı çiçek açtı canımda. 
İstanbul yoluna şiir ekerim, 
Şiirime yıldızları dökerim. 


İçimde fırtına, dışımda bora; Yollarıma kilit vurma Ankara. 

Bu yolun sonu yok içimden başka, 
Bırak da geçeyim gönülden köşke. 
çamlıca'nın kirpiğine konayım, Kadıköy'ün gözlerinde yunayım. 
Haliç'ten içime gedik açılsın, Aşiyan'dan yüreğime geçilsin. 
Yollar beni sobelesin, ebeyim; 

Her şiirde İstanbul'a gebeyim. 


iy » 


emaye za a ŞA 
Ni ii » . 
5 ri / 

| er 


26 somunlbaba 


Ma 1 
m He 


a. “ 


İçimde fırtına, dışımda bora; 

Bir yanım gül beyaz, bir yanım yara. 
eyüp sırtlarına sorun yaramı, 
Emirgan aşkıyla sarın yaramı. 

Bolu Dağı başımıza yağmadan, 
Beyaz dfet üstümüze doğmadan, 
Hüzün dağlarına koyun ayazı, 
İstanbul yazıyor alnımda yazı. 
Laleleri deste deste İstanbul, 

Her tepesi bir güldeste İstanbul. 


İçimde fırtına, dışımda bora; 

Üç yanım denizdir, bir yanım kara. 
Deniz, kucağımda Bebek gibidir, 
Kara, Gülhane'de çiçek gibidir. 
Deniz, Adalar'da arı ve duru, 

Kara, Beykoz'da bir Yuşa yağmuru. 
Deniz, Ortaköy'de sahile vurur, 
Kara, Üsküdar'da namaza durur. 
Denizim İstanbul, karam İstanbul, Seninle sağalır yaram İstanbul. 


İçimde fırtına, dışımda bora; 

Açtım yüreğimi İstanbul, fora! 

Bir Boğaz şifresi verin içime, "İstanbul" diyerek girin içime. 
Adalar'dan yâre haber uçurun, Heybeli'yi şiirime içirin. 

Delinsin içimde hüzün dağları, Serilsin önüme huzur çağları. 
Sevgim sana bayrak olsun İstanbul, Canım sende toprak olsun İstanbul. 
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“Varatılıştaki Vüz Güzelliğini Koruyarak 


Mahşerde Mahcup Olmamak 


—— Ap 


“Değiştirme bu eşkâl ile haşr et Vevm-i Mahşer'de Beni rüsvâ-yı âlem eyleme Rüz-uGezâ yâ Rab” Es-Seyyid Osman Hulüsi Efendi (K.s.) 
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çinde yaşamış olduğumuz şu âlemde, 

yaratılmış olan bütün güzellikler Cenab-ı 

Hakk'ın ilâhi güzelliğinin bir yansımasıdır. 
Çünkü güzelliklerin tamamı O'na aittir. Güzellik; insanın yaratılış tabiatıdır. Fıtratın özelliğidir. 
İç âlemin insan yüzüne yansıması; kemâlin güzelliğidir. Allah'ın lütfu ile rahmet tecellilerinin cemalin gizemliliğidir. Hakikatteki varlığın beden uzuvlarında özellikle yüz hatlarında zuhür etme halidir. 


Hüsn/güzellik mutlak olarak Allah'a aittir ve 


bu kâinatta görünür olan bütün güzellikler, ilâhi güzellik kaynağından emanettir. Mustafa Taki 


efendi, “Târih-i Nâr-ı Muhammedi” adlı eserinin 8-11. maddelerinde insanın, nür-ı Habib'in bir parçası olarak yaratıldığına şöyle işaret buyuruyor: 


“Cenab-ı Hak sonsuz güzelliğinden bir cevher yarattı ve o cevhere binlerce yıl muhabbetle baktı. O cevher Allahu Teala'nın heybetli latif yumuşaklığı ile onun karakteri oldu. O eriyip su oldu. Seven ve sevilen kişinin birleşmesindeki sevgi ve aşkın galebesi ile yedi bin sene cüş ve hurüş etti. O mübârek cevherin her damlasından bir peygamber rühu yaratıldı. 


Ne zaman ki Allahu Teâlâ (c.o) mahlükâtını yaratmayı istedi o nür-ı Habibi dört parça ederek birinci parçadan kalemi, ikinci parçadan levhi, üçüncü parçadan arşı yarattı. Dördüncü parçayı da dörde ayırarak ilkinden hamele-i arşı, ikincisinden kürsiyi, üçüncüsünden geriye kalan melekleri yarattı. Dördüncü kısmını dört kısma ayırarak ilkinden semâları, ikincisinden yerleri, üçüncüsünden cennet ve cehennemi yarattı. Bunun dördüncü parçasını da dörde böldü ve ilkinden inananların gözlerinin nârunu ikincisinden kalplerin nârunu ki, ma'rifetullahtır, üçüncüsünden dillerin nürunu ki, Lâ ilâhe illallâh Muhammedü'r-Rasülullah'tır, bunu yarattı." 


Yüce Rabb'imiz Tin Süresi'nin 4. âyetinde, “Biz insanı süreten ve mânen olabileceği en güzel biçimde ve şekilde yarattık.”buyurmaktadır. Çünkü Allah insanı boyu posu düzgün, organları uyumlu, 


“Kişi beğenilme duygusunu kontrol edemezse davranışlarını bu arzu doğrultusunda gerçekleştirmeye çalışır, zamanla insanların yanında başka türlü, yalnızken başka türlü davranmaya başlar ve ikiyüzlü bir kişiliğe bürünür” 


şekli güzel bir biçimde görmektedir. Çünkü Allah başka bir âyet-i kerimede, “Size şekil verip de şeklinizi güzel yapan Allah'tır.” buyuruyor. Bunun yanında Allah insanı hayat, ilim, irade, kudret, semi” (işitme), basar (görme) ve kelâm sıfatları gibi ilâhi sıfatlarla bezemiş olarak yaratmaktadır. 
Kaldı ki Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in, “Allah 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Âdem'i kendi süretinde yaratmıştır.” hadisi ile işaret buyurmuş olduğu hakiki ve ilâhi süret işte bu sıfatlardan ibarettir. Hulüsi Efendi Hazretleri bu güzel yaratılışı beyan eden âyetin hakikatine şöyle işaret eder: 


Yüz döndüremez kimse senin nür yüzünden 


“Kad türfa'u vechuke ahsene't-takvim temimü" 


(Kimse senin nur yüzünden yüz döndüremez. 
(Zira) “Senin yüzün en güzel biçimde kusursuz olarak yaratılmıştır, şanın yüceltilmiştir.”) 


“Ahsen-i takvim"sin esfel yerin Kadrini bil kâmil ol ekmel yerin Ölmeden a'lâya er âfil yerin 
Sendedir Âdem demisin 


Âdem'in Mazharısın sırr-ı “nefahtü" demin 


(Sen en güzel sürette yaratıldın ancak yerin en sefildir; dereceni bil, kâmil ol, senin yerin en yüksektir; ölmeden önce yücelere ulaşırsan yerin görünmezdir, sen Âdem'in nefesisin, Âdem sendedir, sen Allah'ın Hz. Âdem'i yaratırken rühundan üflediği “nefahtü” sırrı olan nefesin mazharısın.) 


Yüzün âyâtını anlar arif olan ne mushafdır 


Anı zâhid ne bilsin nice süret nice ma'nâdiır 


(Bilgi sahibi olan kimse yüzünün delillerini ve onun nasıl bir Mushaf olduğunu bilir. Zâhit ise onun süretinin ve manasının nasıl olduğunu ne bilsin.) 


İnsanın O vazifesi (o yaratılış O güzelliğini özellikle ayna misali olan yüz hatlarındaki ilâhi çizgileri koruyup, fıtrat süretindeki güzelliği çirkinleştirmeden emaneti tertemiz teslim etmektir. Hatta ilâhi bir ayna olan yüz güzelliği ile mahşerde dirilip, cezâ günü huzurda rezil olamamaktır. Bu tembihi Hulüsi Efendi Hazretleri bize şöyle hatırlatıyor: 


Değiştirme bu eşkâl ile haşr et Yevm-i Mahşer'de Beni rüsvâ-yı âlem eyleme Rüz-ı Cezâ yâ Rab 


(Ya Rab! Mahşer gününde beni değiştirmeden bu şekilde dirilt. Beni kıyâmet gününde âleme 


rezil etme.) 


Yukarıdaki beyti daha iyi anlayabilmek için şu İsmail Hakkı Bursevi'nin Rühu'l-Beyân adlı eserinde Kurtubi Tefsiri'nden naklettiği rivâyete dikkat kesilmek gerekmektedir: 


Muaz b. Cebel (r.a), Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'e, “Sür'a üflendiği gün, bölük bölük gruplar hâlinde Allah'a gelirsiniz.” meâlindeki âyette geçen bölük bölük haşir meydanına değişik zümreler hâlinde gelmenin ne demek olduğunu sorar. Peygamber aleyhissalâtü vesselâm şöyle buyurur: 


“Ey Muaz, sen gerçekten çok büyük bir meseleyi sordun.” buyurur. Sonra gözleri dalar gider ve sözüne şöyle devam eder: 


“Benim ümmetimden insanlar on zümre hâlinde mahşere gelirler. Kimisi maymun, kimisi domuz biçiminde bazıları yüzüstü ayakları havada sürüklene sürüklene mahşere gelirler. Bazıları kör, bazıları sağır ve dilsiz olarak gelirken, kimileri dilleri göğüsleri üzerine sarkmış onu çiğneye çiğneye gelirler. Ağızlarından irin akan bu insanlardan, mahşere gelen herkes tiksinir ve iğrenir. Bazılarının elleri ve ayakları kesiktir kimileri cehennem ateşinden bir kütük üzerine asılmıştır. Bazıları leşten daha pis kokar, kimisi katrandan bütün vücudunu kapatan cübbe giymiş olarak gelir. Bu cübbe vücutlarının derilerine tamamen yapışık hâldedir.” 


Yukarda sıralanan kişilerden mahşere maymun biçiminde gelecek olanlar insanlar arasında koğuculuk yapan, laf getirip götürenler olacaktır. Nitekim koğuculuğun kötülüğüne dâir şöyle bir hikâye anlatırlar: 


Adamın birisi pazarda köle satmaktadır. Bu köleye müşteri olan kimse kölenin herhangi bir ayıbının olup olmadığını sorunca satıcı; koğuculuktan başka hiçbir kusuru yoktur der. 
Bunu duyan müşteri o hâlde râzıyım diyerek bu köleyi satın alır. Köle yeni sâhibinin yanında bir süre geçirdikten sonra bir gün efendisinin hanımına der ki; 'Kocan seni sevmiyor, o senin 


üzerine başka bir dost tutmak istiyor. Eline bir ustura al, uyurken kafasının arka tarafından bir kaç kıl kopar da onlara sihir yapayım ve kocan seni sevsin." Aynı köle daha sonra efendisine giderek; karın bir dost tuttu, seni öldürmek istiyor, uyur gibi yap gerçeği göreceksin der. Bunun üzerine o efendi kölenin dediği gibi uyur gibi yapar. Karısı elinde usturayla içeri geldiğinde efendi kadının kendisini öldüreceğini zanneder. Derhal yerinden fırlayarak karısını öldürür. Daha sonra kadının akrabaları gelip kocayı katlederler, böylece iki kabile arasında çatışma meydana gelir ve bu kan davası uzar gider." 


Hadis-i şerifte ifâde edilen mahşere domuz kılığında gelecek olanlar, dünyada iken haram yiyenler olacaktır. Haram anlamında hadis metninde “suht” kelimesi kullanılmaktadır. 
Kelimenin anlamı, herhangi bir şeyi kökünden sökmek, kökünü kazımak demektir. Haram da dini ve insanlığı kökünden kazıdığı için bu ismi almıştır. 


Yüzüstü sürünerek mahşere gelecek olanlar, faiz yiyenler olacaktır Yüzüstü sürünme anlamına hadis metninde “tenkis" kelimesi kullanılıyor. 
Tenkis, insanın duruşunun baş aşağı kılınması, bir başka ifddeyle ayaklarının yukarıya başın aşağıya getirilmesi demektir. 


Kör olarak mahşere gelecek olanlar, hüküm verirken zulüm yapan kimseler olacaklardır. 


Dilsiz olarak haşredilecekler, (yaptıkları amelleri beğenen kimselerdir. 


Dillerini çiğneye çiğneye mahşere geleceklerdir, âlim ve kassaslar, yani insanlara va'z ve nasihat eden ancak sözleri ile yaptıkları filleri tutmayan kimselerdir. 


elleri ve ayakları kesik olanlar, komşularına eziyet eden kimselerdir. 


Cehennem ateşinden kütük üzerine asılacak kimseler, halkı sultanlara gammazlayan kimseler olacaktır. 


Leşlerden daha kötü ve pis kokacak kimselere 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m | Vi hayatında mutluluğu elde edecek kimseler İyilikleri, amelleri veya ibâdeteri sırf ise kendi işlemiş oldukları, güzel amelleri başkaları duysun diye yapmak da “süm'a "dır. biçiminde haşr olacaklardır. Tâ ki bazılarının yüzleri ayın on dördü gecesi dolunay gibi veya güneş gibi olacaktır. Nitekim güzel amel işleyenlerin yüzlerinin bu şekilde olacağına dâir sahih rivâyetlerde ifddeler vardır. 


Bunda da başkalarının duyması vesilesiyle övünme, gösteriş yapma yahut çeşitli menfaatler elde etme amacı vardır.” 


gelince bunlar şehvet ve lezzetlerinin peşinde koşan, bunlara düşkün olanlarla mallarından Allah'ın hakkını vermeyen kimselerdir. 


Kapkara ziftten cübbe giyecek kimselere gelince, bunlar kibirlenen böbürlenen, kendini beğenen kimseler olacaktır. 


Bu hadis-i şerif önce herkesin mahşere nasıl geleceğini belirtmiş, daha sonra da aynı sıra ile herkesin hangi günahı işlediği için bu şekilde geleceği ifade olunmuştur. İnsanların işledikleri (ogünahlarla mahşerde alacakları biçimler arasındaki ilişki, “tâbir” ilmi incelenecek olursa bulunabilir. Öte yandan hadis metninde günahkârların alacak olduğu biçimler ve buna yol açan sebepler sıralanmıştır. Kısacası; bedbaht talihsiz kimseler mahşere işledikleri çirkin ameller biçiminde geleceklerdir. Âhiret 


Mahşer gününü tasvir eden başka bir rivdyetle yazımızı tamamlayalım: 


Hz. Peygamber (s.a.v) bir hadisinde mahşer gününde üç kişinin İlâhi huzurda nasıl hesaba çekileceklerini tasvir eder. Bunlardan birincisi, Allah yolunda canını verebilecek kadar fedakârlık gösterdiğini düşünen kişidir. Bunu hesap ederek çok büyük mükafata mazhar olacağını ümit eden bu kişi, nihdyet büyük hesap için Allah'ın huzuruna getirilir. Önce, Yaratan'ın ona bahşettiği nimetler bir bir sayılır. O da, sayılan nimetlere mazhar olduğunu itiraf eder. Ardından, “Peki, sen bu nimetlerin karşılığı olarak neler yaptın?” 
diye sorulur. Allah yolunda canını bile verdiğini düşünerek, “Senin yolunda çarpıştım. Sonunda şehit edildim.” der Onun gerçekte ne için savaştığını çok iyi bilen Allahu Tedlâ asıl niyetini açığa çıkarır: “Yalan söylüyorsun! İnsanlar sana “cesur” desinler diye savaştın. Zaten bu dileğin 


de gerçekleşti. İnsanlar, ardından senin ne kadar kahraman biri olduğunu anlatıp durdular.” 
Allah, meleklerine emir verir ve şehitlik sevabı bekleyen kişi sürüklenerek cehenneme atılır. 


Diğeri de ilim tahsil eden, bilgisini başkalarıyla paylaşan, aynı zamanda Kur'an'ı güzel okuyan bir ilim adamıdır. Allah, ona da ikram ettiği nimetleri tek tek sayar. O da bu nimetlerin kendisine ikram edildiğini itiraf eder. Allah ona da sorar: “Peki, bunca nimetin karşılığı olarak ne yaptın?” Adam, “İlim tahsil ettim, bildiklerimi insanlara öğrettim ve senin rızan için Kur'an okudum." karşılığını verir. Allah önceki gibi onun da riyakarlığını açığa çıkarır: "Yalan söylüyorsun! 
İnsanlar sana “âlim” desin diye bu ilmi tahsil ettin. Güzel bir Kur'ân okuyucusu desinler diye okudun ve bunu dediler." Allahu Tedldâ emir verir ve melekler bu kişiyi de sürükleyerek cehenneme atarlar. 


Sonuncusu, servet sahibi olmuş, dünyalık olarak her istediğini elde etmiş bir zengindir. 
Allah, ona da ikram ettiği nimetlerini hatırlatır. 
O da bu nimetlere mazhar olduğunu itiraf eder. 
Allah ona da sorar: “Peki, sen bunca nimetin karşılığı olarak ne yaptın?” Allah yolunda pek çok infakta bulunduğunu hesap eden adam, sevap beklentisi içerisinde, “Malın harcanmasını istediğin tüm yerlere senin rızan için infakta bulundum. Hiçbirini boş geçmedim/cevabını verir. 
Onun da ne maksatla infakta bulunduğunu, bu işleri nasıl gösteriş için yaptığını bilen Yüce Allah, adamın gerçek niyetini ve samimiyetsizliğini açığa çıkarır, onu dünyadaki niyetiyle yüzleştirir: “Yalan söylüyorsun! Sen bütün bunları, insanlar senin için “Ne cömert kişi.” desinler diye yaptın. Zaten bu isteğin de gerçekleşti. Herkes senin için, “Çok cömert bir insan.” dedi." Allah (c.c.) ardından meleklere emreder ve adam sürüklenerek cehenneme atılır. 


Hadiste sözü edilen kişiler bu amelleri Allah rızası için yaptıklarını ifade etmelerine rağmen karşılığında âhirette umduklarını bulamamışlardır. 
Çünkü onların davranışlarına Allah katında amelleri değersiz kılan riyâ karışmıştır. 


“İnsanın vazifesi yaratılış güzelliğini özellikle 


ayna misali olan yüz hatlarındaki ilâhi 


çizgileri koruyup, fıtrat süretindeki güzelliği çirkinleştirmeden emâneti tertemiz teslim eimekür. 


Riya, kişinin, başkalarının beğenisini kazanmak, saygınlık ve çıkar sağlamak amacıyla gösteriş için inandığından farklı davranışlarda bulunmasıdır. 
Riya, gizli yapılması gereken amel ve ibâdetleri başkalarının görmesi amacıyla açıktan yapmaktır. 
iyilikleri, amelleri veya ibâdetleri sırf başkaları duysun diye yapmak da “süm"a'dır. Bunda da başkalarının duyması vesilesiyle övünme, gösteriş yapma yahut çeşitli menfaatler elde etme amacı vardır. 


İnsanı riyâkârlığa sevk eden sebeplerin başında, ucb”, yani kendini beğenme duygusu gelir. 
Kötülenmekten korkma, şan, şöhret ve birtakım menfaatlere ulaşma isteği de insanı riyâkâr olmaya iten sebeplerdir. Başkaları tarafından takdir edilme ve beğenilme, insanın nefsini okşayan bir durumdur. Kişi beğenilme duygusunu kontrol edemezse davranışlarını bu arzu doğrultusunda gerçekleştirmeye çalışır zamanla insanların yanında başka türlü, yalnızken başka türlü davranmaya başlar ve ikiyüzlü bir kişiliğe bürünür. 
İnsan bazen de başkalarının kendisini tenkit etmesinden, kınamasından ve ayıplamasından korktuğu için doğru olduğuna inandığı davranışları terk eder. Yahut birtakım menfaatleri gözeterek doğru olmadığına inandığı davranışları sergiler. 
Böylece insanlara eylemleriyle yalan söyler ve insanları eylemleriyle aldatır. İnsanları dünyada bu şekilde aldattığını düşünen riyâkârın bu sahte tavrı âhirette elbette önüne konur ve böylece hak ettiği gerçek karşılığı bulur. 
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“Kadim bir tarihi geçmişe sahip olan Kudüs, dinlerin ortak kutsal noktası olma özelliği nedeniyle dini-kültürel ve politik açılardan tarihin hemen her döneminde göz önünde olmuştur. Bu durum devletler ve dini cemaatler arasında Kudüs'ü elde etme mücadelelerine de zemin hazırlamıştır.” 


Ibette ki şehirler sadece taş ve toprak Ççvirseren ibaret değildir. Bazı şehirler 

oldukça derin manevi bir güç ve anlam dünyasına sahiptir. Şehirlere bu minvalde bakıldığında Müslümanların ilk kıblegâhı olma hususiyetine sahip olan, Sezai Karakoç'un “Gökte yapılıp yere indirilen şehir” diye ifade ettiği Kudüs-i Şerif; kadim tarihi, dini ve kültürel önemi ile Türk-İslâm dünyasının önemli bir mihenk taşı olarak karşımızda belirmektedir. İlk olarak Hz. 
Ömer döneminde fethedilen Kudüs XI. yüzyılda Selâhaddin-i Eyyübive XVI. yüzyılda Yavuz Sultan Selim tarafından Türk-İslâm yurdu hâline getirilmiştir. Âşık Poyrazoğlu “Kudüs” adlı şiirinde Kudüs'ün tarihini şu dizelerle özetlemektedir; 


Ulu yüce Hak Sübhân'ın 
Hoş, güzel beldesi Kudüs. 
Dâvud oğlu Süleymân'ın 
Kutsal âbidesi Kudüs 
Mirâc'ında Peygamber'in 
Düşündükçe yerin derin 
Selâhaddin'in Ömer'in 
Dilde ifadesi Kudüs 


Yavuz Sultan Selim Kudüs fethinin akabinde; “elhamdülillah, kıble-i evvel sahibi oldum.” 
demiş ve şükür namazı kılarak halka ikram ve ihsanlarda bulunmuştur. Bu denli kıymete sahip bir vilâyet elbette ki edebiyatımızın da muhtevasında önemli bir yer edinmiştir. Türk edebiyatının yetiştirdiği sözün ustaları mübarek belde Kudüs'ü kaleme almış, İslâm âleminin gönlündeki hissiyatı yazılı ve sözlü olarak dillendirmişlerdir. 


“Edebiyatımızda Kudüs" adlı bu çalışmamızda farklı dönemlerde Kudüs'ü ele alan edebi ürünler incelenerek Kudüs'ün edebiyatımızdaki yeri ve önemi anlatılmaya çalışılacaktır. Ayrıca Kudüs'teki işgal ve zulümleri konu alan şiirler ile günümüz toplumundaki Kudüs bilincine katkı sağlayarak gelecek nesillerin Kudüs'ün manevi  iklimimizdeki oönemini algılamaları amaçlanmaktadır. 


“Yavuz Sultan selim Dönemi'nde Osmanlı himayesine giren kutsal belde, asırlarca 


hoşgörü, muhabbet ve kutsiyetle anılmış ve yöneticiler tarafından hassasiyetle idare edilmiştir.” 


Türk Edebiyatında Kudüs Muhtevası 


Kudüs'ün İslâm dünyası için ifade ettiği değerler, onun maneviyatını idrak etmiş şairler tarafından Kudüs'ün anlam ve önemine dair eserler bırakılmasına vesile olmuştur. 
Edebiyatımızda önemli bir konuma ulaşan Kudüs temas, gerek divan, gerekse halk şairlerinin gönül dünyasında yankılanmıştır. Ayrıca yakın tarihimiz göz önüne alındığında Kudüs'ün dini, siyasi ve kültürel emeller uğruna zarar görmesi edebiyatımızda tepkiyle karşılanarak şair ve mütefekkirlerin Kudüs muhtevalı şiirlere ağırlık vermelerine sebep olmuştur. 


Bu bağlamda geçmişten günümüze kadar gelen süreç içerisinde “Kudüs”, manzum ve mensur ayırt edilmeksizin önemli bir muhteva olarak eserler içerisinde yerini almıştır. 
Çalışmamızın bu kısmında Türk edebiyatının çeşitli alanlarından Kudüs'ü konu edinen edebi ürünlerden örnekler sunulacaktır. 


Kudüs, mü'minlerin miracıdır. Bu nedenle divan şiiri mirâciyelerle Peygamber Efendimiz'in miraç hadisesini gerçekleştirdiği mekân olması münasebetiyle Kudüs'ü konu edinmektedir. 
Süleyman o Çelebi (o Vesiletü'n-Necât'ın bir beytinde Kudüs'e temas etmiştir. 


Yolda çok dürlü acâib gördü hem 
Geldi Kuds'e irdi vurdı kadem 


Miraç hadisesinin anlatıldığı âyetin iktibas sanatıyla beyitlerde yer aldığı görülmektedir. 
Nesimi, aşağıdaki beyitte İsrâ Süresi'nin bir dyetini iktibas ederek şöyle kullanmıştır: 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Ey cemâlin sırr-ı subhâne'l-lezi esrâ imiş 


Mescit-i Aksâ tapundur abdihi leylâ imiş 


Ahmed Fakih'in"Kitâb u Evsaf-ı Mesâcidi'ş-Şerife" isimli mesnevisinde Kudüs muhtevası geniş biçimde yer almaktadır. Bu beyitlerde Kudüs'e duyulan muhabbet, Kudüs'ün manevi ruhu ile doğa ve tabiatının güzelliğinden dem vurulmuştur. 


Vatan gurbet edüben yola girdik Bihamdillah ki geldik Kuds'e erdik Acâyib yer imiş Kuds-i Mübârek Yaratmış anı sunundan Tebârek 

O yerdedir bilin Sahrâ ve Aksâ 
Gece gündüz ona göz dikse baksa Müzeyyendir münakkaştır müretteb 
Cemii altun işidir müzehheb 

Bir ulu kubbedir Sahre acâyib 


İçinde var durur hem çok garâyib 


Sekiz katdır o kubbenin bucağı 


Anın karşısınadır Tür Tagı 


Rasül Mirâc'a hem andan gidipdir 
O taş üzre ayagı yiridipdir 
Gir ol Sahre'nin altında namâz kıl 


Rasül'ün başı yeri andadır bil 


Dil ile vasf edemezler bu 


Kuds'ı Nasib ola göresin sen de Kuds'ı 


Kuds'e gelen âdemi câna deger bir demi Peygamberun kademi Kuds-i Mübârek'dedir Kuds'ün önü kayadır kapısı kıbleyedir 

Ol kaya kim söyledi Kuds-i Mübârek'dedir 


Müsâ çün Tür'a çıkar bakar KudSs'ını görür 


Asâsınnişânı Kuds-i Mübârek'dedir 


İsâ kademi Tür'da Meryem kabri derede Râbia kabri anda Kuds-i bârekdedir Allah'ın nazargâhı derleyip sular akar Dört yanı çayır çimen misâl-i cennet Kuds 


Hüsamzâde Feyzi Divanı'nda ise sevgilinin yüzünün, Mescit-i Aksâ oluşu ifade edilmiştir. 


Kıblemiz veçhinedir Mescit-i Aksâ'mız odur Müstemi-i Habeşi sâmi-i ezânız biz 


Kudüs'e giderek bu mübarek toprakları kaleme alan seyyahlar da vardır. Bu bağlamda evliya Çelebi Seyahatndmesi ve Hıfzi'nin “Mir'âtü'-Kuds” adlı Seyahatnâmesi Kudüs'ü farklı açılardan ele almış olması bakımından dikkate değer eserlerdir. Divan şairlerinden Medhi ise hacdaki duygularına yer verdiği şiirinin son kısmında Mekke ve Medine'den sonra Kudüs'e giderek Mescit-i Aksâ'yı ziyaret etme isteğini dile getirmektedir. 


tdebiyatımız açısından klasik dönem olarak tabir edebileceğimiz bu asırlarda Kudüs 


teması şiirlerde peygamberler mekânı olarak 


tasvir edilmiş, eserlerde miraç hadisesine sıklıkla değinilerek âyetlerden iktibaslar yoluyla Kudüs şiirlerdeki yerinialmıştır.” 


Geh harim-i Kâbe'de zâir olup geh Taybe'de Geh varıp Kuds'e tavâf-ı Mescit-i Aksâ idem 


Kutsal şehirlerin maneviyatının işlendiği faziletnâme türünde yazılmış şiirler de zaman zaman Kudüs'ü konu edinmiştir. Abdurrahman Şevki, Kudüs ve Şam'a yaptığı seyahatini kaleme aldığı eserinde Hz. Davud ile Hz. Süleyman'ın Mescit-i Aksa'yı inşası, Kudüs'teki ziyaret yerleri, burada medfun peygamberler, Miraç hadisesi gibi konulara değinerek Kudüs'ün Müslümanlar için önemine vurgu yapmıştır. 


Âşık Zakir Tekgül, 2018 yılında kaleme aldığı bir şiirinde Kudüs'ü peygamberler şehri olarak nitelendirmektedir. Kudüs'ün  inancımızdaki yerine değinen şair son dörtlükte ise bizlere önemli bir uyarıda bulunmaktadır. Kudüs yalnız bırakılmamalı ve Müslümanlarca sürekli ziyaret edilmeli mesajı okuyucunun zihninde uyandırılmaktadır. 


Müslümanlar kıblesiydi bir zaman 
Kudüs şehri Peygamberler Şehri'dir 
Bir mescit yaptı Hazret-i Süleymân Yusuf'un Kenân'ı Erler Şehri'dir. 


Muhammed Kudüs'ten Miröc'a gitti. 
Beş vakit namazı Allah emretti Amenerresulü hediye etti 

Mescit Beyt'üs-Sahrâ Nürlar Şehri'dir. 
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“Kudüs'ün Osmanlı sınırlarından ayrılmasıyla kutsal beldeye yönelik işgal girişimleri de artmış bölgedeki Müslümanları sindirmeye 


yönelik birtakım olumsuz politika ve uygulamalar görülmüştür. 


Zakir'im Kudüs'e varmamız lâzım 

Mescitde divâna durmamız lâzım. 

Süleymân şehrini görmemiz lâzım 

Medine misâli Türlar Şehri'dir 

Âşık Selahaddin oKazanoğlu, Kudüs'ün Müslümanlar için bu denli kıymete sahip 


olmasının O sebeplerini oOşu Oo dörtlüklerde özetlemektedir. 


Hakikat ehlinin ilk kıblegâhı 
Kudüs'ün içinde Mescitü'l-Aksâ 
Muallak Taşı'nın sırlı dergâhı Kudüs'ün içinde Mescitü'l-Aksâ 


Kudüs Müslüman'ın arı edebi 
Kutsal olmasının vardır sebebi 
Buradan Mirâc'a yükseldi 

Nebi Kudüs'ün içinde Mescitü'l-Aksâ 


Bizim için mübârektir her yeri 

Kucağına almış tüm şehitleri 

Selâhaddin Eyyübi'nin zaferi 

Kudüs'ün içinde Mescitü'l-Aksâ 

Âşık Ergani, Kudüs'ün güncel meselelerine temas ederek Kudüs'e el uzatan dünya devletlerini sert bir dille eleştirerek haklı davasında dik bir duruş sergilemektedir. 
Ayrıca “Kudüs bizim kıblemizdir.” dizelerinin tekrarıyla Müslümanların Kudüs'ü sahiplenişini bildirmektedir. 


Çekil git katil İsrâil 
Kudüs bizim kıblemizdir 
ABD, bunu böyle bil 


Kudüs bizim kıblemizdir 


Ergani'yim gerçek bu ya 
Selâm Mescit-i Aksâ'ya 
Hamdolsun ulu Mevlâ'ya 


Kudüs bizim kıblemizdir 


Âşık Demiroğlu, 2016 yılı Mart ayında kaleme aldığı şiirinde tüm dünya Müslümanlarını gaflet uykusundan uyanmaya davet etmektedir. Zira Kudüs'te yaşanan olumsuzluklara engel olmak tüm İslâm âleminin ortak görevidir. Şaire göre zulme dur demek için vakit kaybetmeye tahammül yoktur. 


Mazlüm Filistin halkının âhını duymaz beyler Müslüman'ım der kâfire nedendir kıymaz beyler Yahüdi'ye arka çıkar dostum der nâra atar Bilin Rabbim yanınıza bunları koymaz beyler. 


Demiroğlu Müslümanlar sanki yorulmuş beden Durup dururken Kudüs'ü başkent ilanı neden? 
Ora bize emânettir, sâhip çık, dedi deden 

Yaradan'a'Belâ'diyen sözünden caymaz beyler 


Âşık Demiroğlu'nun siteminin bir benzerini Kudüs şairi Mehmet Âkif İnan'ın “Mescid-i Aksâ'yı Gördüm Düşümde" adlı şiirinde de görmek mümkündür. Şair, Mescid-i Aksâ'yı kendisini kurtaracak eli bekleyen bir çocuğa benzeterek tüm İslâm dünyasını Mescid-i Aksâ meselesinde bilinçlendirmek ve harekete geçirmek istemektedir. 


Mescid-i Aksâ'yı gördüm düşümde 

Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu 

Varıp eşiğine alnımı koydum 

Sanki bir yer altı nehri çağlıyordu 

Gözlerim yollarda bekler dururum 

Nerde kardeşlerim diyordu bir ses 

İlk kıblesi benim ulu Nebi'nin 

Unuttu mu bunu acaba herkes 

Nuri Pakdil'in Anneler ve Kudüs adlı kitabı 


da Kudüs'ün edebiyatımızdaki yerine katkı sağlayacak niteliktedir. Aynı zamanda Nuri 


Pakdil, “Ayaklarına Bir Kudüs Gücü Gelsin" şiiriyle Kudüs'ün önemiyle beraber manevi gücünü tasvir etmektedir. 


Tür Dağı'nı yaşa 

Ki bilesin nerde Kudüs 

Ben Kudüs'ü kol saati gibi taşıyorum Ayarlanmadan Kudüs'e 

Boşuna vakit geçirirsin 

Buz tutar 

Gözün görmez olur 

Gel anne ol 

Çünkü anne 

Bir çocuktan bir Kudüs yapar 

Adam baba olunca İçinde bir Kudüs canlanır Yürü kardeşim 


Ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin 


Kudüs konusunda kaleme aldığı şiirlerini dini ve vicdani bir sorumluluk bilinciyle yazan Erdem Bâyazid'ın bu çerçevede akla gelen şiirlerinden biri “Sürüp Gelen Çağlardan” isimli şiiridir. Toplumsal bir eleştirinin sezildiği bu şiirde şair, zulmün tek bir yerle sınırlı olmadığını Azerbaycan'dan Cezayir'e Pakistan'dan Türkistan, İran ve Afganistan'a kadar uzanan oldukça geniş bir coğrafyayı kasıp kavurduğunu dile getirir. Bâyazid'a göre zulmün bu kadar yaygın olmasının en temel sebeplerinden biri, bu coğrafyaların ortak kaderi hâline gelen ihanetlerdir: 


Evet, bir hançer ağacı gibi büyüyor içimde acı Dağlardan bir dağ gibi kabaran yüreğimde. 
Kargaların sırtlanlarla anlaştığı bir günde 

Bir yabancı fırtınaya tutulan yapraklarım Kudüs'te Mescid-i Aksâ'da 

Belki bir batı karanlığında Topkapı'da Yangına uğramışsa 

Duymaz olmuşsa kulaklarım göklerin muştu sesini elbet kıracağım bir gün bu ihanet kelepçesini 


Sonuç olarak: kadim bir tarihi geçmişe 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sahip olan Kudüs, dinlerin ortak kutsal noktası olma özelliği nedeniyle dini-kültürel ve politik açılardan tarihin hemen her döneminde göz önünde olmuştur. Bu durum devletler ve dini cemaatler arasında Kudüs'ü elde etme mücadelelerine de zemin hazırlamıştır. Yavuz Sultan Selim Dönemi'nde Osmanlı himayesine giren kutsal belde, asırlarca hoşgörü, muhabbet ve kutsiyetle anılmış ve yöneticiler tarafından o hassasiyetle idare edilmiştir. 
edebiyatımız açısından klasik dönem olarak tabir edebileceğimiz bu asırlarda Kudüs teması şiirlerde peygamberler mekânı olarak tasvir edilmiş, eserlerde miraç hâdisesine sıklıkla değinilerek âyetlerden iktibaslar yoluyla Kudüs, şiirlerdeki yerini almıştır. 
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İstanbul'un Fethinin 
5/0. Yılında Ayasofya Camii 


“Tarihler 24 Temmuz 2020'yi gösterdiğinde Ayasofya'nın 86 yıllık paslı zincirleri âdetâ mânevi bir balyozla kırıldı, tuz buz oldu. Fethin şiârı olan Ayasofya çok özlediği hürriyetine kavuştu. Hıristiyan dünyasının ayağa kalkması, büyük tepkilerin olması beklenirken birkaç cılız tepki dışında çok da sert tepki olmadı.” 
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40 sömüncübaba 


9 Mayıs 1453 tarihi, bizim açımızdan ka- 
? ranlık bir devrin batışını, yepyeni ve aydınlık bir devrin müjdesini fısıldar kulaklarımıza. Bu tarih, Osmanlı'nın muhteşem bir cihan devletine giden yolunu da ardına kadar açar. 
Zulme rızâ gösterenler ve zalimden yana olanlar sahnenin dışına itilir; İslâm'dan ilham alan daha ddil bir dünya nizâmı yeniden şekillenir. 


İstanbul, Müslüman Türkler için sıradan bir toprak parçası değildi(r). Eski tabirle Konstantiniyye diye adlandırılan bu şehir, tabir câizse Türklerin kızıl elmasıydı. Peygamber Efendimiz'in, “İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur.” hadisi, bütün Müslüman komutanları bu şehri fethe yöneltmiştir. Bugün İstanbul'da kabri bulunan ve bir semte adını veren Ebü Eyyüb el-Ensari bile, seksen yaşlarında, kızgın çölleri geçerek bu müjdeye mazhar olmak için İstanbul'a kadar gelmiştir. Fakat bu kutlu fetih onlarca kişiden sadece Fâtih Sultan Mehmet Han'a nasip olmuştur. 


Fatih Sultan Mehmet, Konstantiniyye'yi fetheder fethetmez, o zamanki adıyla Ayasofya Kilisesi'nin önüne gelerek orada toplanan ve az sonra kellelerinin uçurulacağı vehmine kapılan, bu yüzden de korkudan tir tir titreyen Bizans halkına, tarihte görülmemiş bir hoşgörü örneği sergileyerek, canlarını bağışladı; bunun da ötesine geçerek kendilerinin bundan sonra ibâdetlerinde özgür olacaklarının da garantisini verdi. Onları himâye etti. 


Fâtih Sultan Mehmet Han, o gün İslâm'ın engin hoşgörüsünü bütün dünyaya gösterdi. Atın- dan inerek Ayasofya önünde şükür secdesine kapandı. O gün fetih hakkı ve sembolü olarak Ayasofya'yı camiye döndürdüğünü ilan ederek ilk Cuma namazını da burada edâ etti. Hoca Sadeddin Efendi'nin deyişiyle, “Çan sesleri sustu; yerini tekbir sesleri, gülbank-ı Muhammedi, zemzeme-i penç-i nevbet aldı.” Fethin sembolü Ayasofya asırlarca Müslümanların secdegâhı oldu. Bu kutlu mâbedin yüzü Müslümanlarla gülmeye başladı. 


“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve onu gönülden destekleyenler, tabir câizse Yakın Çağ'ı kapatıp iman ve irfan çağını açmış oldular.” 


Ayasofya Camii Nasıl Oldu da Bir Oldubittiyle Müze Hâline Dönüştürüldü? 


Ayasofya bir mâbetten daha çok şey ifade eder bizler için. O, fethin mânevi şidrıdır. Fetihten 1934'e kadar, Müslümanlara hizmet etti bu sembol mâbet. İstanbul'un işgal altında olduğu 1918-1922 yılları arasında bile Ayasofya cami olarak ilâhi misyonunu devam ettirdi. Bazılarının beğenmediği Sultan Vahdeddin, o yıllarda Ayasofya'nın kiliseleştirilmesine karşı mücadele verdi. Osmanlı orduları terhis edildiği için savunmasızdı Ayasofya. Vahdeddin, Mondros Antlaşması gereğince kendini koruması için müsaade edilen yedi yüz kişilik askeri birliği Ayasofya'nın emniyetine tahsis etti. Onlara şu tarihi emri verdi: “Benim hayatımı boş verin, eğer işgalciler aziz İstanbul'un fetih sembolü olan Ayasofya'ya çan takmaya gelirlerse; benden emir beklemeden ateş açın ve son nefesinize kadar Ayasofya Camii için savaşın!” 


Peki, Ayasofya Camii nasıl oldu da bir oldubittiyle müze haline dönüştürüldü? Bunun hikâyesi uzundur. Özetle söylemek gerekirse Ayasofya Camii, 1934'te bir kısım küresel güçlerin sinsi oyunuyla tamir ve restorasyon süsü verilerek geçici olarak ibâdete kapatılır. Göstermelik bir kısım çalışmalar yapılır. Kapatılış o kapatılış, bu tarihi mdbet bir daha cemaatiyle buluşturulmaz. 
Bir oldubittiye getirilerek müze hâline dönüştürülür. Ayasofya Camii, Resmi Gazete'de neşredilmeyen, kanunlar karşısında hiçbir geçerliliği olmayan 24.11.1934 tarihli ve 21589 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye çevrilir. Öyle de kalır. 


Fethin nişdnesi olan Ayasofya'nın 24 Temmuz 2020 tarihine dek süren hüzünlü manzarası biz Müslümanlar için tam bir zillet hâliydi. Bu ulu mabedin 2020'den önceki durumu, bu toprakları kanlarıyla sulayıp bizlere emânet eden mübarek ceddimize vefdsızlığımızın en büyük göstergesiydi. Bu mâbedin böyle öksüz ve yetim bir hâlde kaderine terk edilmesi Müslümanın izzetine halel getirmişti. Bu öksüz camiyi abdestle değil de, biletle müze olarak gezmek Müslümanların kanına dokunuyordu. Bu durum böyle devam ettikçe tarihe karşı sorumluluklarımızı da yerine getirmemiş olacaktık. Fatih, vakfiyesinde bu kadim eseri eski hâline döndüreceklere ta o zamandan beddud ediyor; onları lânetliyordu. 
Allah dostu padişah, ta o günlerden bugünlere gönül gözüyle bakarak büyük bir kerâmet örneği göstererek bugünleri görüyordu. Bir mâbet olmaktan öte derin anlamlar taşıyan bu camiyi tekrar eski hâline (camiye) dönüştürmedikçe bu kadim şehrin fatihi, Sultan Mehmet Han'ın 


bedduâsına muhâtap olmaktan ne yazık ki kendimizi kurtaramayacaktık. Bu büyük bir vebaldi aynı zamanda. Bu vebalden kurtulmak için tez zamanda bir şeyler yapılmalıydı. 


Artık Biletle Değil, Abdestle Girmek İstiyorduk Fethin Sembolü Olan Ayasofya'ya 


Ayasofya'nın mahzunluğu ümmetin mahzunluğu demekti. Artık biletle değil, abdestle girmek istiyorduk fethin sembolü olan Ayasofya'ya. 
Bugün Ayasofya'nın kanayan yarasına merhem olacak nesiller olmazsak bu sorumsuzluğumuz yarınki nesiller tarafından da sorgulanacaktı. 
Artık Ayasofya ile Sultan Ahmet Camiileri birbirine tebessüm etmeliydi. Ayasofya'nın o hüzünlü abus yüzü, karşısındaki o görkemli mabedi üzmemeliydi. 


Bazıları “Tarihi Yarımada” olarak nitelendirilen o bölgede onlarca cami olduğundan dem vurarak, bu çevrede camiye ihtiyaç olmadığını belirterek bu kadim kilisenin özgün hâliyle hizmet vermesini öne sürmekteydi. Fakat onlar meselenin özünü bildikleri hâlde hâdiseyi sulandırma yoluna gitmekteydiler. Bilmeyenler de, en hafif tabirle gaflet içerisindeydi. Biz de biliyorduk o bölgede dcilen camiye ihtiyaç olmadığını. 
Ayasofya'nın camiye tebdil edilmesinin o bölgedeki ihtiyaçla doğrudan alakası yoktu. Böyle sebeplere sığınmıyorduk zaten. Ayasofya camiden öte bir anlam taşıyordu bizler için. Zira Ayasofya bir semboldü Müslümanlar için. Ayasofya'nın tekrar camiye dönüştürülmesi, sıradan bir kilisenin camiye tebdil edilmesi kadar basit değildi. Ayasofya, Sultan Fatih'in bir fetih hâtırasıydı. 
Bizlere bıraktığı kutlu bir emânetti. Tabir caizse Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi, şer odaklarına bir cevaptı, bir meydan okumaydı. Ötesi lâf-ı güzaftı. 


Son 20 yılda birçok tabu yıkılmıştı. Bir zamanlar birilerinin kırmızı çizgi olarak gördüğü şeyler dokunulmaz olmaktan çıkmıştı. Nice olmazlar olmuştu. Birçok hassas konuda açılımlar yapılmıştı. Akdamar Kilisesi Ermeniler için; Sümela Manastırı Ortodokslar için senenin belli za- 


“Ayasofya'nın ibâdete açılması İslâm ümmetinin paryalıktan kurtulup uyanışına 


vesile oldu.” 


manlarında ayinlere açılmıştı. Bunu Mersin Tarsus St. Paul Kilisesi, İzmir Meryemana Kilisesi, Antakya St. Pierre Kilisesi, Antalya St. Nikola Kilisesi, Edirne'deki Bulgar Ortodoks Sveti Georgi Kilisesi ve diğerleri izlemişti. Hatta Osmanlı'nın ilk başkenti, serhat şehri Edirne'de Sveti Konstantin ve Elena Kilisesi'nin bahçesine Bulgar Papaz |. Antin'in büstü konulmuştu. Bunlar büyük bir değişimin ve dönüşümün işaret fişekleriydi. 


Zaman insani özgürlüklerin karşılık bulduğu ve geçmişe nazaran tavan yaptığı bir zamandı. Böyle bir zamanda ve zeminde herkese hakkı iâde edilmeliydi. Ayasofya'nın kapılarına kilit vurulduğu zamanlar geride kalmalıydı artık. Sultanahmet'ten geçerken şuurlu her Müslüman'ın yüzünün kızarması gerekirdi. 
Ayasofya'nın mahzun yüzü bu dönemde gülmeyecekse ne zaman gülecekti? Ayasofya'nın kilise hâli ve mahzun yüzü, vatan ve bayrak için canlarını veren şehitlerimizin muazzez ruhunu muazzep bir hâle döndürüyordu. 


Tarihler 24 Temmuz 2020'yi gösterdiğinde Ayasofya'nın 86 yıllık paslı zincirleri âdetâ manevi bir balyozla kırıldı, tuz buz oldu. Fethin şidrı olan Ayasofya çok özlediği hürriyetine kavuştu. Hıristiyan dünyasının ayağa kalkması, büyük tepkilerin olması beklenirken birkaç cılız tepki dışında çok da sert tepki olmadı. Çünkü karşılarında müstemleke değil, ne yaptığını bilen, kararlı ve güçlü bir Türkiye vardı. Öfkeyle ayağa kalktıkları gibi sükünetle yerlerine oturmasını da bildiler. Böylece kapkaranlık bir devir kapatılarak apaydınlık bir devir açılmış oldu. 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve onu gönülden destekleyenler, tabir câizse Yakın Çağ'ı kapatıp iman ve irfan çağını açmış oldular. 
Böylece bir hicaptan daha kurtulduk. 
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“Ayasofya'nın cami hüviyetiyle Müslümanların ibâdetine açılması 


mü minlerin hasretini ve Ayasofya'nın gözyaşlarını dindirdi.” 


Ayasofya, Müslüman-Türklerin Kızıl Elmalarından Biriydi 


86 sene boyunca özelde söylemek gerekirse millet, genelde söylemek gerekirse ümmet esdrete mahküm edilen Ayasofya'yla imtihan edildi. Bu topraklarda yaşayan Müslümanlar olarak tavırlarımız sınandı. Nice nesil bu imtihanı kaybetti. Ayasofya'nın ibâdete açılması İslâm ümmetinin paryalıktan kurtulup uyanışına vesile oldu. Kısmen de olsa çil yavrusu gibi dağılan Müslümanların kenetlenmesi sağlandı. Ayasofya bizi bize bağladı. Yüreklere inşirah neşvesi kattı. 
Müslümanlar olarak kaybettiğimiz özgüvenimizi tekrar geri kazandık. Bu müsbet hddisenin gözlerimizin önünde cereyan etmesi bizleri talihli nesil kıldı. 


Ayasofya, Müslüman-Türklerin kızıl elmalarından biriydi. Avuçlarımızda tuttuğumuz kordu. 


Atsak izzetimizi kaybederdik. Yanmayı göze alarak avucumuzda tutmalıydık onu. Nitekim öyle de yaptık. Onun yürek yakan hasretini yaralı gönüllerimize nakşettik. 


Ayasofya kapalı durdukça Müslümanlar olarak bizler de hicap duyuyorduk. Çünkü o bize Büyük Fatih'in fetih armağanıydı. Hakkıyla ve lâyıkıyla muhâfaza edemedik onu. Ayasofya'nın cami hüviyetiyle Müslümanların ibddetine açılması mü'minlerin hasretini ve Ayasofya'nın gözyaşlarını dindirdi. Mü'minler olarak ilk kez kafamızı kaldırdık yukarı. 


Ayasofya, İstanbul'un fetih şiârıydı. Anamızın ak sütü gibi temizdi ve helâlimizdi. Yani bizimdi bu kutlu mabet. Aslında tekrar cami oluşu bir lütuf değil, çok masum bir hakkın teslimiydi. Üstelik tesliminde geç kalınmıştı bile. Bir kısım ayak oyunlarına kurban edilmişti. Başta Recep Tayyip erdoğan olmak üzere, bu kutlu mâbedi ibâdete açan devlet adamlarının adı tarihe altın harflerle yazıldı. Tarihten önce de milletin gönlüne yazıldı isimleri. 


Birbirinden güzel halılar Ayasofya'nın mermer taşlarına boydan boya serildi. Aslında halı bile sermeye gerek yoktu. Sırtımızdaki ceketi çıkarıp seccâde niyetine kullanabilirdik. Zira nere- 


deyse bir asırlık özlemden sonra soğuk mermerler üzerinde bile namazlarımızı kılmaya rdzıydık. 
Rabb'im bu güzellikleri bizlere nasip etti. Böylece 86 yıllık hasret sona erdi. Hepimiz şükür secdesine durduk. Ayasofya'nın kadim minareleri ve kubbeleri Bilâli ezanlarla çınladı. Ayasofya'nın açılmasıyla birlikte Müslüman Türk'ün bahtı da açıldı. elhamdülillah!... 


Ayasofya'nın Minarelerinden Beş Vakit Ezan Okunması Bizim İçin Bir Nimet ve İftihar Vesilesidir. 


Kelime anlamı “kutsal bilgelik" olan Ayasofya klasik Roma mimarlık ve mühendislik şaheseridir. 1453 yılından beri tam 570 yıl boyunca Osmanlılar tarafından muhafaza edilerek bugünlere sapasağlam bir şekilde getirilmiştir. 


Aslında mevcut Ayasofya üçüncü binddır. Bu kadim mabet Mimar Sinan'ın restorasyon çalışmaları sayesinde ayaktadır. Osmanlı baş mimarı Sinan, 1573'te Ayasofya'nın kubbesini onarmış, binâya takviyeli duvarlar yapmıştır. 


Fetihten sonra hemen onarılıp camiye dönüştürülen Ayasofya, zaman içerisinde minareler, şadırvan, sebil, medrese, sıbyan mektebi, kütüphane, türbeler, imârethâne ve muvakkithâne 


gibi müştemilatla zenginleştirilmiş, bir külliyeye dönüştürülmüştür. 


Ayasofya, Bizans'tan/Haçlı'dan sonra İslâm'ın inkişaf ettiği, İstanbul fâtihi Il. Mehmed'in milletimize yadigarıdır, çok aziz bir hatıradır. Bu büyük padişahın vasiyetini yerine getirmek İstanbul'un ve İslâm'ın vârisleri olarak boynumuzun borcuydu. 


Bir zamanlar kendini Müslüman addeden herkesin en büyük hayali/ideali olan Ayasofya'nın ibddete açılması hâdisesi günümüzde gerçek oldu. Aslında bu büyük bir devrimdir Türkiye ve İslâm dünyası için. Fakat bizler bu büyük nimetin kadrini de bilemedik. Bu büyük değişimi ve dönüşümü sıradanlaştırdık. Belki de itibarsızlaştırdık. Oysa birkaç nesil bunun davasını güttü, büyük heyecanını yaşadı. Gün geldi bir yiğit bu hayalimizi gerçeğe dönüştürdü. Bu, cumhuriyet tarihinde Müslüman Türkler için bir dönüm noktasıdır. Nimetin şükrünü edâ etmek lâzım. 
Aksi takdirde hiç tahmin edemeyeceğiniz bir zamanda elinizden uçar gider. Ayasofya'nın dimdik ayakta oluşu ve minarelerinden beş vakit ezan okunması bizler için bir nimet ve iftihar vesilesidir. Bunu büyük bedeller ödemeyenler anlayamazlar. 
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Judyi 


Hayatın Merkezine Koymak 


“Duâ kulun Allah'a en yakın olduğu zamanlardan biridir. 
Çünkü kul duâda Allah ile re Meişime geçer. Arada herhangi birini bulundurmadan gi en geldiğince içini 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azen öyle daralır, öyle sıkışırız ki; sığınacak, isime dökecek ve gözyaşlarımızı 

yanında rahatça akıtacağımız biri ararız. 
Böylesi durumlarda en rahat sığınacağımız, sıkıntımızı rahatça arz edebileceğimiz, gözyaşlarımızı obir kayda tdbi tutmadan akıtabileceğimiz yegâne zat Allah'tır. O, bizden öncekilerde olduğu gibi, bizleri de merhamet ve şefkatiyle huzuruna kabul eder ve dudmızla birlikte bizlere yönelir oOnun huzurunda derdimizi açtığımızda, içimizi döktüğümüzde rahatlarız; sırrımız onunla aramızda kalacağı için bir endişeye de kapılmayız. 


Şüphesiz duâ kulun Allah'a en yakın olduğu zamanlardan biridir. Çünkü kul duâda Allah ile doğrudan iletişime geçer. Arada herhangi birini bulundurmadan gönlünden geldiğince içini döker ve ondan yardım diler. Duâda bir başkasını kandırma, gösteriş gibi hususlar yer almadığından, yalvarmanın ardından oluşan iç huzuru kişiyi mutlu eder, rabbine mündcat etmenin verdiği haz, tarifi imkânsız rahatlama sağlar. 


Kullarının kendisine yönelmesine ne kadar ihtiyaçları olduğunu bilen Allah, ona yönelerek duâ etmemizi, derdimizi ve sorunlarımızı açmamızı ve ondan yardım dilememizi ister. Bir dyette şöyle buyurur: “Bana duâ edin, duânızı kabul edeyim.” Hz. Peygamber (s.a.v.) de bir hadislerinde şöyle buyururlar: “Allah'ın fadl u kereminden (geniş hazinesinden) isteyin. Zira Allah kendisinden istenmesini sever.” 


Peygamberimiz dudyı tavsiye ettiği gibi, hayatının hemen hemen her diliminde Allah'ı hatırlayarak ona duâ ederdi. Evine girip çıkarken, yemek yiyince, yeni bir elbise giyince, turfanda bir meyve tadınca, yolculuğa çıkarken velhasıl hayatının her karesinde Allah'ı aklına getirir ve ona mündcatta bulunurdu. O böyle yaparak hem Allah'ı aklından çıkarmaz, hem de her vakit ona olan ihtiyacını ve kulluğunu arz ederdi. 


Bu sebeple, sıkıntılı anlarımızda Allah'ın dualarımıza yönelmesini istiyorsak, derdimiz 


“Duâda bir başkasını kandırma, gösteriş gibi hususlar yer almadığından, yalvarmanın ardından oluşan iç huzur kişiyi mutlu eder, 


rabbine münâcât etmenin verdiği haz tarifi 


imkânsız rahatlama sağlar” 


olmadığı zamanlarda da Allah'ı unutmamalıyız. 
Her haâlükdrda ona şükran ve hamdimizi arz etmeliyiz. Bunu yaparsak, başımız sıkıştığında ona yönelmeye yüzümüz olur. Bu hususa değinen Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: “Kim, üzüntüler ve güçlüklerde duâsının kabul olunmasını isterse, bolluk ve mutluluk zamanlarında çok, çok duâ etsin.” 


İki Temel Şart 


Duanın kabul edilmesi için önemli iki hususun yerine getirilmesi gerekmektedir: 


Birincisi, (o dudnın Oo içten Oo yapılmasıdır: Allah'a yönelerek yapılan her şey bir ibâdet olduğundan dud da ibödettir. Bu sebeple samimi yapılması gerekir. İnsan Allah'ın huzurunda olduğunu bilmeli ve yaratanına bütün kalbiyle yönelmelidir. Hz. Peygamber (s.a.v) “Kabul olunmayan duğdan Allah'a sığınırım.” 
buyurmaktadır. Bununla herhâlde, kişinin kendisini vermeden, gelişigüzel yaptığı duâyı kastetmektedir. . Ebeveynler o çocuklarından yapmalarını istedikleri işleri çocukları isteksiz ve gelişigüzel yaptığında nasıl rahatsız oluyorlarsa, Allah da gönülden yapılmayan duâlardan elbette memnun olmayacaktır. Dolayısıyla kul gerçekten Allahtan bir şey istiyorsa, bunun gereğini yerine getirmelidir. Yaptığı duddan habersiz olmamalıdır. Ağzından dökülen ifadeleri gönlü dinlemelidir. Ezberlediği birkaç cümleyi tekrar etmekten o kaçınmalı, Allah'tan (gerçekten istemelidir. 


Dudnın kabul edilmesi için gerekli olan ikinci önemli şart ise, insanın haram lokmadan 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kaçınmasıdır. Başkalarının mallarını haksız yere zimmetine geçirmekten, kamu hakkını sahiplenmekten uzak durmalıdır. Hayatını haram yollardan kazanmakla geçiren, çoluk çocuğunu helal olmayan gıdayla besleyen insanların yapacakları duâ elbette kabul olunmaz. Zaten böyle bir insan içten duâ da edemez, duasının kabul edilmeyeceğini de bilir. Nitekim Hz. 
Peygamber (s.a.v) bir hadislerinde şöyle buyurmaktadırlar: “Bir kimse uzun bir sefere çıkar. 
Saçları dağılmış, toza toprağa bulanmış bir hâlde, ellerini semaya kaldırarak, 'Yâ Rabbi, yâ Rabbi!” 
diyerek duâ eder. Hâlbuki yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, beslendiği şeyler haramdır. 
Böyle bir kimsenin duâsı nasıl kabul edilir?” 


Allah'a gerçekten gönülden yaptığımız bazı duâlarımızın kabul edildiğini ve arzumuzun gerçekleştiğini gördüğümüz çok olmuştur. Bunun yanında, bazı dudâlarımızın gerçekleşmediğine de şahit olmuşuzdur. Böyle durumlarda acaba dudlarımız kabul olmadı mı gibi bir şüphe aklımıza takılabilir. Bu hususta şunları söyleyebiliriz: Duâ bir ibâdettir. Bunun sevabı âhirette verilecektir. 
Asıl olan bu ibâdeti yerine getirmektir. Ayrıca istediğimiz şey bizim için hayırlı olmayabilir. 
çünkü biz yerine getirilmesini istediğimiz ihtiyacımızın ileriki hayatımızda hayırlı olup olmadığını bilemeyiz. Hayırlı zannettiğimiz şey 


tam tersi bir duruma dönebilir. Dolayısıyla Allah bizlerin duâsını yine bizlerin iyiliği için kabul etmeyebilir. Bize gerekli olan duâya devam etmektir. İhtiyaç sahibi bizler, ihtiyacın arz edileceği kapı da Allah'ın huzuru olduğuna göre, bizlere düşen devamlı niyaz etmektir. Nitekim Hz. 
Ömer şöyle demiştir: “Ben duâmın kabul edilip edilmemesinin  ıstırabını çekmiyorum. Duâya devam edememenin ıstırabını taşıyorum.” 


Rabb'imizin Kabul Ettiği duâlar 


Hz. Peygamber (s.av.) makbul olan bazı duaları bizlere açıklamıştır. Bunların dördü şunlardır: Bir Müslümanın başka bir Müslümanın arkasından yaptığı dud. Ebeveynin çocukları için yaptığı duâ. Misafirin ev sahibi için yaptığı duâ. 
Mazlumun duâsı. 


Müslümanın Oo bir Oo başka (Müslümanın gıyabında yapmış olduğu duâ, o insan orada bulunmadığından dolayı gerçekten samimiyetle yapılan bir duâdır. Ayrıca başkasının onu Allah'a hayırla anması iyi bir insan olduğunu da gösterir. 


Ebeveynin yapmış olduğu duâya gelince, bir insan için anne babasından daha samimi ve içten dud eden insan bulunamaz. Onların duâlarında hiçbir gösteriş yoktur. Tamamen gönüllerinden gelerek duâ ederler ve çocuklarının her 


zaman hayrını isterler. Allah da, anne babasını memnun etmiş, onlara elinden gelen hizmeti göstermiş, incitmemeye çalışmış, yaşlılıklarında hizmetlerine koşmuş, gerektiğinde sırtında bile taşımış evlat için yapılan duâyı kabul eder. 


Misafir de evinde kendisine ikram edip ağırlayan, en iyi yemeklerle sofra kuran, malından fedakârlık eden, rahat ettirmeye çalışan, Memnun ettirmek için elinden gelen hizmeti yapan ev sahibinden duyduğu memnuniyeti Allah'a arz eder, onun iyiliğini ister. 
Allah da bu duğyı kabul eder. 


Mazlumun dudsına gelince, gördüğü zulüm sebebiyle yaptığı dud kalbinin derinliklerinden gelir. Duası gözyaşlarına karışır çoğu kez. 
Dudsıyla Allah'la arasında bir perde olmaz. 
Âhı çoğu zaman kendisine zulmedeni dünyada yakalar. Atalarımızın dediği gibi, hiç kimsenin âhı yerde kalmaz. Etrafımızda nice insanlar görürüz, güçsüz ve zayıf insanları ezen. Ama bir müddet sonra hiç ummadıkları bir yerden çok sert bir darbe yiyerek yere yıkılırlar. Zira su testisi su yolunda kırılır. 


Gönülden Allah'a yakardığımızda onu çok yakınımızda bulacağız. Bizi dinlediğini, ona ulaştığımızı hissedeceğiz. Allah'a bu derece yakın olmanın hazzını tattıktan sonra ona yakarmak bizler için tarifi imkânsız bir mutluluk olacaktır. 
Hz. Peygamber (s.a.v.)'in şu dudsı hem sözleri hem de nasıl bir ömür sürmemiz gerektiğini ortaya koyması açısından çok güzeldir: “Allahım! 
Senden her işte sebat etmeyi, takvâya gayretli olmayı, nimetine şükretmeyi, güzel ibâdet etmeyi, doğru bir lisana ve temiz bir kalbe sahip olmayı dilerim. Senin bildiğin bütün kötülüklerden sana sığınırım. Senin bildiğin bütün hayırları diler, senin bildiğin günahlardan sana sığınırım. Muhakkak ki sen bütün gizli şeyleri çok iyi bilensin.” 


Burada aklımıza, çok dud etmemize rağmen dünyanın pek çok yerinde ve meselâ Filistin'deki Müslüman kardeşlerimizin durumlarında bir değişiklik olmadığı gelebilir. Bu son derece yerinde bir endişedir. Ancak unutmamak gerekir 


“oıkıntılı anlarımızda Allah'ın duâlarımıza 


yönelmesini istiyorsak, derdimiz olmadığı 


zamanlarda da Allah'ı unutmamalıyız. Her hâlükârda ona şükran ve hamdimizi arz etmeliyiz.” 


ki, Müslümanların üzerine duâ yanında düşen bir sorumluluk vardır. O da yükümlülüklerini yerine getirmeleri. Her tarafı Müslümanlarca kuşatılmış ve İslâm coğrafyasının tam göbeğinde kondurulmuş küçücük bir devlet, cendere altına aldığı omazlumların hayatlarına kastediyor, onlara kan kusturuyor ve yaşadıkları bölgeyi açık hapishaneye çeviriyorsa, bu noktada Müslüman olarak düşünmemiz gerekir. İslâm devletleri sorumluluklarının sadece cüz'i bir kısmını yerine getirebilselerdi acaba İsrail bu yaptıklarını yapmaya cesdret edebilir miydi? Peki, bu devletçik sizce etrafını ve hatta dünyayı önemsiyor mu? 
Önemsemiyor — elbette. o Önemsemiyorsa, O zaman söz konusu ülkelerin idarecileri başta olmak üzere Müslümanların ne kadar Müslüman olduklarının sorgulanması gerekir. Bu sebeple, kendi sorumluluğumuzdan kaçmamız ve sadece duâ etmek süretiyle mes'üliyeti yaratıcımıza havale etmemiz son derece yanlış olur. Oysa Hz. Peygamber (s.a.v.) üzerine düşeni yerine getiriyor, bu arada Allah'a duâ da ediyordu. Allah da çalışmanın ve dudnın bir araya gelmesinin ardından yardımıyla onu destekliyordu. Nitekim Hendek savaşında bütün hazırlığı yapıp düşmanla savaşırken, diğer yandan da Allah'a el açıp yardım talep ediyordu. Elbette bu sadece Hz. Peygamber (s.a.v.)'e özgü bir durum değildir. Hz. Muhammed (s.a.v.)'in Rabb'i olan Allah bizlerden bir gayret gördüğünde, Peygamber'ine yardım ettiği gibi bizlere de edecektir. Zira o bütün zamanlardaki bütün Müslümanların Rabb'idir. 


Dipnot 


* Prof. Dr. Enbiya YILDIRIM, Ankara Üniversitesi 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Hüsâmeddin-i Ankaravi ve 
Melâmi Neşvesi 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üsdmeddin-i Ankaravi, Bıçakçı Ömer 
H Dede (6.880/1475) tarafından kurulan 

Melâmiyye-i Bayrâmiyye olarak bilinen ikinci devre Melâmi şeyhlerindendir. Burada Ayaşlı Bünyamin (6.926/1520), İsmail-i Ma'şüki (6.945/1539), Hayrabolulu Sarbân Ahmed (6.952/1545) ve Aksaraylı Pir Ali'den (6.964/1557) sonra Melâmi kutbu kabul edilen Ankaravi'nin hayatı, tesirleri ve Melâmi neşvesi üzerinde durulmuştur. 


Hüsâmeddin-i Ankaravi'nin Hayatı ve Silsilesi 


Ankaravi'nin ailesi, yetişmesi ve manevi gelişimiyle ilgili yeterli bilgi bulunmamaktadır. Hüsâmeddin Efendi, Ankara'da yaşamış, Kutluhan'da düzenlediği sohbet meclisleri nedeniyle saray tarafından sürekli izlenmiş biridir. Ankaravi'nin vefatıyla ilgili farklı değerlendirmeler yapılmıştır. Kimisi onun eceliyle vefat ettiğini kimisi ise idam edildiği yönünde görüş bildirmişlerdir. Ankaravi'nin vefatıyla ilgili, Başbakanlık Osmanlı Arşivi'ndeki 5 Zilkâde 975/2 Mayıs 1568 ve 18 Muharrem 976/13 Temmuz 
1568 tarihli iki mühimme kaydının ikincisinde, 
“Maslüb Şeyh Hüsâm”" tabirinin bulunması, şeyhin eceliyle değil, resmen idam edilerek öldürüldüğünü göstermektedir. 


Ankaravi'nin silsilesi ve kendisinden sonra Bayrami Meldâmi yolunda görev üstlenen isimler şu şekildedir: Hacı Bayrâm-ı Veli (6.835/1430), Bıçakçı Ömer Dede (6.880/1475), Bünyaâmin-i Ayâşi (6.926/1522), Pir Ali Aksarâyi (6.945/1539), İsmâil-i Ma'şüki (6.935/1528), Pir Ahmed-i Edirnevi (6.1000/1592), Ahmed-i Sarbân (6.952/1545), Hüsâmeddin-i Ankaravi (6.964/1557), Hamza-i Bâli (6.969/1561), Hasan Kabâdüz (6.1010/1601), İdris-i Muhtefi (6.1024/1615), Hacı Kabâyi (6.1036/1626), Sütçü Beşir Ağa (6.1073/1663), Bursalı Seyyid Hâşim (6.1088/1677), Şeyhülislâm Paşmakçızdde Ali (6.1124/1712) Sadrazam Şehid 


“Ankaravi'nin, Melâmi neşvenin tesiriyle kınayanın kınamasından korkmamak, el emeği ile geçimini temin etmek, Hakk'tan gayrı kimseye muhtaç olmamak gibi ilkelerle yolunu şekillendirmiştir.” 


Ali Paşa (6.1128/1716), Seyyid Halil Efendi (6.1134/1722), Habeşi-zâde Abdurrahim Efendi (6.1140/1727), Dilâver Ağa-zâde Ömer Efendi (6.1172/1759), Zâim Ali Ağa (6.1178/1765). 


Hüsâmeddin Efendi'nin şeyhi, o İsmâil-i Ma'şüki'den sonra kutbiyyet makamına geçtiği söylenen Ahmed-i Sarbân'dır. Sarban, Pir Ali-yi Aksarayi'nin mensuplarındandır ve Hayrabolulu'dur. Kanüni Sultan Süleyman'ın Irakeyn oSeferi'nde padişahın maiyetinde “Sarbanbaşı" olarak görev yapan ve bu sefer sırasında Pir Ali'ye intisap eden Sarbân 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Ahmed, müş ve 952/1545'te orada vefat etmiştir. 


faaliyetlerini Hayrabolu'da sürdür-Sarban Ahmed, yetiştirdiği halifeleri aracılığı ile İstanbul'un mistik kültürünü derinden etkilemiştir. Aynı zamanda iyi bir şair olan ve şiirleriyle Hz. Ali'yi övüp, on iki imamı tebcil eden Sarban Ahmed'in şiirleri Bektaşiler arasında yaygın bir üne kavuşmuştur. Sarbaân Ahmed'in mensupları arasında Hüsâmeddin Ankaravi, Oğlanlar Şeyhi İbrahim Efendi'nin dedesi Taptap Ali Şah ve Kaygusuz Vizeli Aldeddin'in adı geçmektedir. 


Hüsâmeddin-i Ankaravi'nin Melâmi Neşvesi 


Ankaravi, Melâmilerin temel ilke olarak gördükleri Hakk'tan başka kimseye muhtaç olmamak gayesiyle çiftçilikle meşgul olanlarını temsil eden bir isim olmuştur. O, İdris-i Muhtefi'ye Hz. İdris'in mesleği olan terzilik mesleğine hürmeten “İdris” adını vererek el emeği ile geçinme konusundaki hassasiyetini gözler önüne sermiştir. 


Şeyhi Ahmed-i Sarbaân'ın Hüsâmeddin 


Efendi'ye gönderdiği bir mektupta yolları- nın özelliklerini tarif etmiş ve Hüsâmeddin 


Efendi'nin süfi kişiliğine dair bilgilere yer 


Hüsâmeddin Efendi'nin Ahmed-i Sarbân'dan sonra şeyhlik görevini üstlendiğini 


vermiştir. 


gösteren bu mektupta Sarban'ın Hüsameddin efendi'den Allah'ın kerem ve lütfu gönlüne dogan, ruh gıdasını bulan, masivayı gönlünden çıkaran, hakkâni sırlara vakıf, Allah'ın inâyeti, Habibullâh'ın şefaati ve nübüvwveti, evliyanın yüce himmeti ile “Molla Hüdâvendigar” hâli verilen birisi olarak tanıtmıştır. Hüsâmeddin Efendi'nin yolunun en temel özelliğini “Tenhâda çokluk oturmamak ve kaba dervişler ile sohbet etmek” olduğunu zikretmiştir. Bunun sebebinin ise kişilerin birbirleri vesilesiyle, marifeti konuşa konuşa elde edecekleri yönündeki genel kabul olduğunu söylemiştir. Sarbân'ın bu mektubunda dinin zâhirine uymaya dair yaptığı vurgu ve üstadının sevgisini kalbinden çıkarmaması yönündeki telkinleri de dikkat çekicidir. 


Hüsâmeddin-i Ankaravi'nin Bursa halifesi Hasan Kabâdüz'a gönderdiği bir mektupta ise Ankaravi, tasavvufi fikirlerini ve süfi kişiliğini daha net bir şekilde dile getirmiştir. İçerik ve üslup açısından Ahmed-i Sarbân'ın Hüsâmeddin Ankaravi'ye yazdığı mektuba çok benzeyen bu mektupta Ankaravi, vahdet düşüncesine sahip bir süfi olduğunu açıkça dile getirmiştir. O, mektupta, vahdet-i vücüd tecrübesinde sâlikin 


dikkatli olması gerektiğini, benliğinden sıyrılıp Hakk'ın varlığı dışında her bağdan kurtulmanın vahdet tecrübesi için önemini ve sdlikin hiçbir şeyi nefsinden bilmemesi gerektiği gibi hususları dile getirmiştir. Bu verilerden Ankaravi'nin, Meldâmi neşvenin tesiriyle kınayanın kınamasından korkmamak, el emeği ile geçimini temin etmek, Hakk'tan gayrı kimseye muhtaç olmamak, tevazu ve cömertlik süsüyle tezyin olmak, vahdet neşvesini tecrübe etmek, benlik duvarlarını aşmak, enfüsi ve dfdki delilleri temaşa eylemek, hakkâni tecellilere muhatap olmak, inanç ve değerlerinden ölümüne sebep olsa dahi taviz vermemek gibi ilkelerle yolunu şekillendirmiş bir süfi olduğu ortaya çıkmaktadır. 


Kendisiyle ilgili, Sarı Abdullah Efendi'nin “Seyyah-ı beydâ-yı tarikat, sebbah-ı deryâ-yı hakikat, merd-i meydân-ı mand, ferd-i eyvan-ı takvâ” ifadelerini kullandığı Hüsâmeddin-i Ankaravi, Bayrdmi Melamilik anlayışının ikinci kuşak sürecinde etkin olmuş önemli isimlerden birisidir. 


O, varlığından sıyrılıp Hakk'ın tecellilerine mazhar olmak adına ölüme gülümseyerek giden tavrı, hayır hizmetlerindeki öncülüğü, dünyaya değer vermemek noktasındaki net duruşu, yetiştirdiği talebeleri ve halk nazarındaki kıymeti ile devrinde tesirli olmuş bir şahsiyettir. 
Ankaravi, cezbe hali kendisinde ağır basan bir süfi olarak hakkında çeşitli şikâyetler söz konusu olsa da Hakk'tan yana olduğunu düşündüğü bu tavrından taviz vermemiştir. O, tasavvufu iman, İslâm ve ihsan boyutuyla yaşayabilmenin, ilahi tecellilere mazhar olabilmek için benliği ve dünya sevgisi gibi diğer unsurları kalpten atıp Hakk'ın tecellileri için kalbi hazır hâle getirme seyri olarak görmüştür. İddia ve sadece teori içeren tezler yerine şeriata bağlı olarak nefs, şeytan, dünya ve diğer engellerden sıyrılıp vasıl-ı ilallâh olabilmek için gayret göstermeyi tercih etmiştir. 


“Ankaravi nin, Melâmi neşvesinde Hakk'tan gayrı kimseye muhtaç olmamak, tevâzu 

ve cömertlik süsüyle tezyin olmak, vahdet neşvesini tecrübe etmek, benlik duvarlarını aşmak vardır” 


Dipnot 


* Dr. Fâtih ÇINAR, Sivas İl Vaizi 


Yazının geniş kaynakçalarını web sitemizin makaleler bölümünde bulabilirsiniz. 
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“Servi nasıl ki, bahçedeki ağaçların şâhı ise, Peygamber Efendimiz de diğer peygamberlerin arasında yegânedir. 0, nebilerin bahçesinde de yâsemen kokulu ve lâle yanaklıdır.” 


a't Edebiyatımızda, klâsik benzetme- 
N lerin, hattâ klasikleşecek kelimelerin 

ve ifadelerin ilk örneklerinden biri de Rüşeni'nin na'tları olsa gerek. Zirâ özellikle 14. 
ve 15. asırdan sonra anlam ve anlatım bakımından, birbirini tekrar eden na'tların çoğaldığını görmek mümkündür. Bu açıdan, ilklerden diyebileceğimiz bu na'tlarda kullanılan kelimeleri, mazmunları kendi çağında özgün kabul etmek gerekiyor. 


Dede Ömer Rüşeni, ilk beyitte Hz. Muhammed (s.a.v.)'i, peygamberlik bahçesinde salınan serviye benzetiyor. Klâsik edebiyatımızda sevgilinin boyu ve salınarak yürüyüşü hep serviye benzetilir. Servinin özelliği, elif harfi gibi dümdüz olmasıdır. Boyu uzundur ve diğer ağaçların arasında hemen belli olur ihtişamıyla. Nasıl ki servi, bahçedeki ağaçların şâhı ise, Peygamber efendimiz de diğer peygamberlerin arasında yeganedir. O, nebilerin bahçesinde de yâsemen kokulu ve lâle yanaklıdır. 


Hz. Muhammed (s.a.v)'in bir adı da “Ahmed”"dir. Ahmed ismi dünyada pek çok kimseye ad olmuştur; fakat Hz. Muhammed (s.a.v.) 
öyle bir Ahmed'dir ki “Ehad” ismi onda görünür. 
Ehad, “bir” demektir ki Allah'ın sıfatlarından biridir. Eski yazıda Ahmed kelimesi ile Ehad kelimesinin yazımında farklı olan tek harf “mim”dir. 
Şair burada Peygamber Efendimiz'in ehadiyye- te mazhar olduğunu, nürunu Allahu Tedld'dan aldığını ifade etmek istiyor. 


“Sad” aynın “mim” ağzın “dal” zülfün göreli 


Yâ Nebi gitmez dilümden bir nefes zikr-i Samed 


beytinde şair harfleri bir benzetme unsuru olarak kullanıyor; sonra da onların birleşiminden ortaya çıkan kelimeye işarette bulunuyor. 


Klasik edebiyatta sevgilinin gözü sad harfine (bu harfin baş kısmına) benzetiliyor. Ağız küçük olduğu için mim, saçlar ise dal harfi gibidir. Şair diyor ki: “Senin gözün sad, ağzın mim, saçların ise dal harfine benzer. Bu yüzden dilimde daima Samed zikri vardır. Samed, İhlâs Süresi'nin 


“Dede Ömer Rüşeni, fiz. 
Muhammedsiz bir dünyanın cansız (ruhsuz) bir ceset gibi nu ifade ederken, Hz Muhammed (sav.)'in, sadece bir cesetten (baret olan insanlığa can verdiğini söylüyor.” 


Ey risâlet büstânında hırâmân serv-kad Ve'y nübüwvet ravzasında yâsemen-bü lâle-had 


Adı Ahmed bi-adeddür yâ Nebiyullah Veli Sen bir Ahmed'sin ki senden görünür nür-ı Ahad 


“Sad” aynın “mim” ağzın “dal” zülfün göreli Yâ Nebi gitmez dilümden bir nefes zikr-i Samed 


Enbiyânın her birinin var nihâyet ilmine Hak sana verdi ki ilm ü hikmete yok hadd ü add 


Cism-i bi-cân gibidir cânâ cihân sensiz kamu Cânların sen cânısın câna sana cândır cesed 


Konmadı âyine-i bi-jengine gerd ü gubâr Sine-i bi-kinine gelmeyiben hıkd u hased 


Rüşeni bi-çâre zulmetde kalurdı yâ Nebi Ana “mim” ağzınla iki “dâl"ın olmasa meded 
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2. dyetidir. Bu kelime Allahu Teâld'nın dâim ve baki sıfatını belirtir. 


Şair dördüncü beyitte, bütün peygamberlerin ilimlerinin belirli bir adedi ve bir sonu olduğunu fakat Hz. Muhammed (s.a.v.)'in ilmine ve hikmetine bir son olmadığını söylüyor. 


Cismr-i bi-cân gibidir cânâ cihân sensiz kamu 


Cânların sen cânısın câna sana cândır cesed 


Yukarıdaki beyitte en fazla dikkat çeken noktalardan biri şairin, kelimeler arasında bir aliterasyon sağlamaya çalışmasıdır. Cân, canan, cand, cism, cihân, cesed kelimelerindeki “c" sesi ile bir ritim oluşturulmuş. Bu kelimelerdeki “a, e, i" gibi sesli harfler de âhengin bir parçası ol- 


muş denilebilir. 


Şair, Hz. Muhammedsiz bir dünyanın cansız (ruhsuz) bir ceset gibi olduğunu ifade ederken, Hz. Muhammed (s.a.v.)'in, sadece bir cesetten ibaret olan insanlığa can verdiğini söylüyor. 


Konmadı âyine-i bi-jengine gerd ü gubâr Sine-i bi-kinine gelmeyiben hıkd u hased 


Peygamber (s.a.v.), Allah'tan aldıklarını insanlara tebliğ edendir. Hz. Muhammed (s.a.v.) 


de öyle yapmıştır. Allah ne emretmişse, neyi tavsiye etmişse onları insanlara tebliğ etmiştir. 
Bunu yaparken, Allahu Teâlâ'nın söylediklerinin yanına, kendinden veya bir başkasının söylediklerinden bir şeyler katmamıştır. Bu bakımdan şair Onu, üzerine toz konmamış, temiz bir ayna- ya benzetiyor. Onun sinesinde kinden, öç alma duygusundan, hasetten zerrece bir iz bulunmamıştır. 


Burada ifadeye kuwvet vermek için bir benzetme ve bir karşılaştırma yapılıyor. Aynanın pas tutması ile insanın kin tutması mukayese ediliyor. Eğer ayna jeng tutarsa temiz ve net bir görüntü de vermez. Bunun gibi, insanın kalbin- de kin, gurur, haset varsa onun da sinesindeki bu zararlı şeyler hem kendinde hem de diğer insanlarda olumsuz bir hava oluşturur. 


Dede Ömer Rüşeni, son beytinde Peygamber Efendimiz'e hitdben şöyle diyor: “ Ey Allah'ın Rasülü, biçdre Rüşeni, Senin mim ağzınla iki dal'ın meded etmeseydi, karanlıklar içinde kalacaktı.” 


Rüşeni bi-çâre zulmetde kalurdı yâ Nebi 


Ana “mim” ağzınla iki “dâl”ın olmasa meded 


Şair burada da harflerin anlamları ve yüklendiği mazmunlarla âdeta oyun oynuyor. Mim ve iki dal bir araya getirildiğinde meded lâfzı çıkar. 


Peygamber Efendimiz'in ağzından çıkan dindir, nasihattir. Dine sarılan insan ise zulumattan kurtulur. Dolayısıyla din insanlara medettir. 


Dal kelimesi hem Arap harflerindeki bir harfe hem de Peygamber Efendimiz'in, mecâzen, kollarına işaret eder. Onun kollarına, yani onun söylediklerine sarılmak da yine insanı kurtuluşa götürecektir. 


Netice olarak, Rüşeni, yukarıda da söylediğimiz gibi Anadolu'da na't geleneğinin ilk temsilcilerinden biri olması hasebiyle önemlidir. Sanatı ve söyleyişi de çağına göre üstün vasıflarla doludur diyebiliriz. 


İslâm Baharı 


Fetih ruhu dirildi, 
Açıldı Ayasofya. 
Paslı zincir kırıldı, 
Açıldı Ayasofya. 


Melekler pervaz eder, 
Mü'minler niyaz eder; 
Dağılsın hüzn ü keder, 
Açıldı Ayasofya. 


Esti rahmet rüzgârı, 
Geldi İslâm baharı; 
Fatih'in yadigârı, 
Açıldı Ayasofya. 


Mevlâ yazdı fermanı, 
Kazandık imtihanı; 
Şimdi şükür zamanı, 
Açıldı Ayasofya. 


Ümmetin hasretiydi, 
Manevi servetiydi; 
Bir sabır nöbetiydi, 
Açıldı Ayasofya. 


Yiğidimiz var olsun, 
Allah bize yâr olsun, 
Millet ümitvar olsun, 
Açıldı Ayasofya. 
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“Ayasofya hakikaten görülmeye değer bir yer olup dikkatli gözlerle gezilmesi gerekir, tekrar İslâm mabedi olarak günümüzde hayatiyet kazanması ise çok çok önemli bir durum olup tarihe altın harflerle geçecektir.” 
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vliya Çelebi XVI. yüzyılda İstanbul'u Seyahatndme isimli eserinde anlatırken Ayasofya'nın sırları ve gizemlerini yaz- 


mıştır. Biz de bu eserde anlatılanları bu yazımızda ifade etmeye çalışacağız. 


Seyahatnâme'de, İstanbul'u Hazreti Süleyman'ın kurduğunu anlatan Evliya Çelebi, dünyanın dört bir köşesini gezerken Süleyman (a.s.) tahtını Sarayburnu'nda durdurduğunu ve orada bir ibadethane yaptırdığını, “Dünya durdukça mamur ve şenlik ola.” diye dua ettiğini ifade etmektedir. 


Ayasofya 


evliya Çelebi, Ayasofya'nın nasıl inşa edildiğini rivayet ve efsanelerden yola çıkarak eserinde şu şekilde anlatmaktadır. 


“Hazreti Âdem'in gökten yere inişinden Beş bin elli iki sene sonra kenti yönetmeye başlayan Madyan oğlu Yanko'nun torunlarından Kral Vizendon, İstanbul'u yedinci defa onardı, dünyayı kıymetlendiren hükümdar oldu. Bu hükümdarın Sofya'da doğan kızına, Aya-Sofya adı verildi.” 
evliya Çelebi, Hazreti Süleyman'ın yaptığı ibadethane genişletilirken beyaz kıyafetli bir kimsenin gelip “Bu eserin bütün lüzumlu şeylerini ve malzemesini benden alın ve şu biçimde bir mabet yapın.” diyerek Ayasofya'nın yapılması için gerekli temel bilgileri öğrettiğini ifade etmektedir. 


“Ayasofya'nın inşası için yer, Ahırkapı seviyesine kadar kazılınca yer altından sular fışkırdı. Tam bir ay bu temel içinde ateşler yakıp kurşun akıttılar. Sanki mavi-lacivert bir kurşun denizi oldu. Bu kurşun denizi temelde senelerce durduktan sonra İğnados isimli mimarın (Ayasofya'nın baş mimarı) nezaretinde 30 
bin işçi, 7 bin amele ve 3 bin usta toplanarak gerekli görüşmelerden sonra kurşun temel üzerine direkler, kemerler ve kubbeler yaptı. 
Zelzeleden korunmak ve güvenli bir eser yapmak düşüncesiyle temelini sağlam bir şekilde attılar, alttaki sarnıcı su ile doldurdular. Daha 


Fâtih Sultan Mehmet, bu eski mabedi pisliklerden, putlardan temizletip öd ve amberler yakıp, cami içinde mihrap, minber, mahfil ve minare ile o cennet görünüşlü makamı ibretle temaşa ederek cennetü l-firdevs gibi cami hâline getirdi.” 


sonra Ayasofya'nın dört duvarının yapılmasına başladılar ki, bunun kuruluş ölçülerini seyreden hayran olur, yapı şeklini ve yüksek binasını gö- 


renlerin başları döner ve sersemleşir.” demek 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süretiyle eserin çok hassas bir şekilde mühendislik dehâsıyla yapıldığını belirtmektedir. 
Ayasofya'nın inşasında dünyanın yedi iklimin- de bulunan çok kiymetli taşların kullanıldığına vurgu yapan Evliya Çelebi şu bilgileri aktarır; “Yedi iklimden türlü türlü, renk renk iri mermerler, gemilerle taşındı ve Ferhat ayarında sanatkârlar, üstatlar taşları yontup tıraşlayıp düzeltildi. O kadar büyük gayret gösterdiler ki, caminin yarısını yedi senede tamamladılar.” 
Taşların çoğu Ayaslog ve Aydıncık, renkli mermerlerin Karaman, Şam ve Kıbrıs Adası'ndan, binlerce parlak sütunun Atina yakınlarından ve ham mermerlerin ise Marmara Adası'ndan taşındığı bilinmektedir. 


Mimarbaşının Kaybolması 


Evliya Çelebi, Seyahatndmesinde, Mimarbaşı İğnados'un, bu muazzam yapının 4 ana kemer ayakları tamamlanınca kaybolduğunu anlatmaktadır. “Bir gece Mimarbaşı İğnados kayboldu. Meğer kılık değiştirerek Roma diyarına gitmiş ve orada da Papa'nın izniyle bir kiliseye 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başlayıp onu da yarısına kadar yedi senede tamamlamış, bir gece oradan da çıkıp İstanbul'a gelince mabedi yaptıran hükümdar tarafından azarlanmış ve eleştirilmiştir. İğnados “Böyle muazzam bir binanın temeli çok sağlam olması lazımdır. Gitmesem binayı bitirmek üzere zorlanacağım şüphesizdi. O hâlde bina da sağlam olmazdı.” diyerek tekrar kubbenin inşasına başladı. Yüz kadar somaki direkler üzerine kubbeler ile iki kat da son direkler üzerine gök kubbe gibi, tersine dönmüş kâseye benzer ve mavi-lacivert renkli hâlis kurşunla örtülü muazzam bir kubbe yaptılar ki, çeşitli renklerde olan gökyüzü altında böyle şaşılacak durumda bir kubbe yapılmamıştı. Bu çok yüksek kubbenin en sivri üst kısmına yüz İskender kantarı ağırlığında altından bir haç alem konulmuş olup, güneşin parlatmasıyla Alemdağı, Keşiş Dağı (Uludağ) ve Istranca Dağları'ndan fark edilirdi. Seyahatndmeye göre, Ayasofya, 40 sene içinde tamamlanınca iç ve dış hizmetleri için 12 bin hizmetçi tayin edildi, masraflarının karşılanması için Büyük İskender zamanında Mısır alınıp Ayasofya'ya vakfedildi. 


Yıkılan Kubbenin Tamiri 


Hazreti Muhammed (s.a.v.)'in kutlu doğumunu müjdeleyen gece büyük bir deprem meydana geldiğini, Ayasofya'nın kubbelerinin yıkıldığını dile getiren Evliya Çelebi, bir kısım papazların Mekke'ye giderek Hazreti Muhammed (s.a.v.)'in tükürüğünü, ceylan derisi üzerine çizilen elinin örneğini, bu kutsal beldeden toprak ile zemzem suyu getirdiklerini ve bu şekilde Ayasofya'nın kubbesinin tamir edildiğini latif ifadeler ile dile getirmektedir. 


evliya Çelebi eserinde “Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in tükürüğüyle kubbenin kıble tarafında 32 nakışlı kısım böylece zahmetsizce yeniden yapılmıştır. Kubbenin diğer tarafların- dan burası daha belli ve aydınlıktır. İstanbul'un fethinden sonra Fâtih Sultan Mehmet Han, "Bu kubbe Hazreti Muhammed (s.a.v.)'in ağız suyu (tükürüğü) ile durdu.” diye büyük kubbenin ortasına bir zincir ile bir altıntop asmak süretiyle konunun önemini vurgulamaktadır. 


Ayasofya'nın Cami Olması 


Sultan Il. Mehmet'in 1453'te İstanbul'u fethinden sonra Ayasofya'da ilk cuma namazını eda etmiştir. 


evliya Çelebi, Seyahatndmesinde “Gazi Mehmet Han/Fâtih Sultan Mehmet, bu eski mabedi pisliklerden, putlardan temizletip öd ve amberler yakıp, cami içinde mihrap, minber, mahfil ve minare ile o cennet görünüşlü makamı ibretle temaşa ederek cennetü'l-firdevs gibi cami hâline getirdi. Ewwela cuma gününde bütün gaziler hazır olup salalar okunup, müezzinler “innallahe ve melaiketehu” âyetini hazin bir sesle okumaya başlayınca Akşemseddin Hazretleri, Sultan Mehmet'in koluna girip büyük bir saygı ile minbere çıkarıp yüksek sesle “Âlemlerin Rabb'ine hamdolsun.” deyince büyük gazilere bir hâl olup bir sevinç feryadı tüm mabedi kapladı. O cuma Ayasofya'nın yer altında saklı olan ruhbanlar (Hristiyan ruhaniler Müslüman oldu İslâm ile şereflendiler) İslâm şerefiyle şereflenen çok yaşlı olan birinin adını da Baba Mehmet 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koydular. Baba Mehmet, “Mihrabın sağındaki karanlık yer, Hazreti Süleyman'a mensup olan eski mabettir.” diye söyleyince Fâtih Sultan Mehmet Han, orayı kutsal sayarak iki rekât hacet namazı kıldı. Evliya Çelebi, Ayasofya'nın yerini, İstanbul şehrinin doğu kısımları sonunda, Ahırkapı denizine bin adım ve Sarayburnu'na bin adım uzaklıkta bir yüksek tepe üzerinde gökyüzüne baş uzatmış kâgir muazzam şekilde yapılmış bir bina olarak tarif etmektedir. 


Ayasofya, Seyahatnâme'de şu şekilde tasvir edilmektedir: Ortada kubbenin dört bir tarafı çepeçevre billur, Necef taşları ve pencerelerle süslenmiştir. Bu kubbe camlarından başka dış 


ve içlerinde olan pencerelerin tamamı 1070'tir. 
Bu kubbelerin hepsinin içinde süsleme ve nakış ile kaplama yapılmıştır. Çok güzel bir şekilde resimler tasvir edilmiştir ki büyüleyici bir özellik içerisindedirler. Dikkat gözüyle seyredenlerin hayretlerinden parmakları ağızlarında kalır. 
Bu şekillerden başka büyük kubbenin dört büyük ayağının üst kısımlarında dört köşede birer melaike resmi bulunmaktadır. 


Melek Tasvirleri 


evliya Çelebi, Ayasofya'daki melaike tasvirlerini eserinde şu şekilde anlatıyor. Ayasofya'nın güneyinde dört beyaz mermer üzerine Azrail, İsrafil, Mikail ve Cebrail tasvirleri bulunmaktadır. Bunlar dört tarafa dönük olarak konulmuşlardır. Yılda bir kere Cebrail süretindeki kanat çırpıp bağırırsa doğu tarafında bolluk olur derlerdi. İsrafil süretindeki bağırırsa batı tarafta kıtlığa ve pahalılığa delalet ederdi. Mikail süretindeki bağırırsa kuzey taraftan bir büyük kahraman çıkar, Azrail süretindeki bağırırsa bütün âlemde veba çıkar diye itikat ederlerdi. 
Peygamberimiz (s.a.v.) zamanında olan büyük zelzele bunları baş aşağı etmiştir. 


Ayasofya'nın Sırlı Tılsımları 


Eserde Ayasofya'nın tılsımlarından da bahsedilmektedir. Bu kısmı bölümler hâlinde ifade edelim. 


İlk Olarak: Camide 361 kapı vardır. Fakat 100'ü çok büyük kapılardır. Hepsi de tılsımlıdır. 
Kaç kere daha saysak bir kapı daha meydana çıkar. Ona da işaret koyup tekrar saysanız işaretsiz bir kapı daha bulursunuz. Kıble tarafın orta kapısı hepsinden daha büyüktür. Bunun tahtalarının Hazreti Nuh'un Cudi Dağı'ndaki gemisinin enkazından olduğu söylenmektedir. 


İkinci Olarak: Bu orta kıble kapısı üzerinde sarı pirinç madeninden tabuta benzer uzun bir sandık içinde Kraliçe Sofya'nın cesedinin mum- ya olarak durduğu söylenir. Birçok şahısların bu sandığa el uzatmaya cesaret ettikleri zaman cami içinde büyük bir gürültü ve titreşme ol- 


muş ki, teşebbüslerinden vazgeçmeye mecbur olmuşlardır. 


Üçüncü Olarak: Kraliçe Sofya'nın tabutunun yukarısında küçük direklerin kemeri üzerinde mermer bir kitabe üzerinde Kudüs'ü Şerif'in kıble olduğu zamanki eski resmi konulmuştur. Bu da tılsımlı olup el sürmeye cesaret olunamaz. 


Dördüncü Olarak: Kıble kapılarının batı tarafının sonundaki kapının iç yüzündeki bucakta dört köşeli bir beyaz mermer direk konulmuştur. Alt kısmı bir insan boyu kadar bakır kaplıdır. 
Yine böyle daima terler durur. Bir rivâyete göre, onun temelinde tılsımlı define vardır. Başka bir söylenti de kalede kapatılmış kalan Ya Vedud Sultan'ın (Asıl adı, Abdülvedüd'dur. Buharalı'dır. 
İstanbul'un fethinde bulunmak üzere, Buhara velileri ile birlikte gelmiş ve Fatih'in ordusunda hizmet ederek, orduyla birlikte şehre girmiştir. 
"Ya Vedüd" diyerek zikrettiğinden, bu mübarek kelime kendisine lakap olmuştur. Fetihten sonra bir müddet Ayasofya semtinde kaldığı, sonra- dan adına yaptırılan Ayvansaray'daki mescit ve tekkeye yerleşerek orada vefat ettiği sanılıyor. 
Türbesi ve camisi, IV. Mehmed'in kızı Hatice Sultan tarafından yeniden inşa ettirilmiştir. Hakkındaki rivâyetlerden biri de İstanbul'un fethi sırasında şehit olduğu ve naşının nakledilerek Ayvansaray'daki bu günkü yerine defnedildiği 


şeklindedir. Bu durum da şöyle anlatılmaktadır: İstanbul'a girdikten sonra Fâtih, Ayasofya çevresinde, yanında maiyyeti ve devrin âlim ve velileri ile dolaşırlarken, “Terler Direk” adlı yere gelince, üzerinde nurlar parıldayan beyaz bir vücudun kıbleye karşı yatmakta ve göğsünde sanki kırmızı mürekkeple yazılmış gibi, “Yâ Vedüd" ismi, ilk bakışta göze çarpmakta olduğunu görürler. Akşemseddin ve Şemseddin Sivasi/Kara Şemseddin Hazretleri ve diğer yetmiş kadar veli şöyle derler: “Padişahımız! Allah'ın hikmetiyle İstanbul'un elli günde fethini yine Allah'tan dileyen ve bugün burada ruhunu teslim eden meczup zat işte budur.” Gasledilmiş olarak bulunan naaş, veliler ve âlimler alayı ile bugünkü türbesinin bulunduğu yere getirilip defnedilmiştir.) 
yürekler yakıcı ahının sıcaklığından bu zamana kadar terler durur. Bir rivdyette de Hz. Peygamber (s.a.v.)'in ağız suyunun (tükürüğü) konulduğu harç bu direğin altında yapıldığı için onun nemli tesiri dolayısıyla terler durur. 


Ayasofya hakikaten görülmeye değer bir yer olup dikkatli gözlerle gezilmesi gerekir, tekrar İslâm mabedi olarak günümüzde hayatiyet kazanması ise çok çok önemli bir durum olup tarihe altın harflerle geçecektir. Bu durumun hakiki anlamda farkında olup bu durumun ne kadar önemli olduğunu anlamak ve idrak etmek gerekir. 
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Nimetlerin En Üstünü 
Akıl 


“Cenab-ı Allah, insanı akılla mükellef kılmıştır. Aklı olmayan ise Allah'ın tekliflerinden sorumlu değildir. Onun için aklı olmayanın dini yoktur denilmiştir.” 


0)” 
BOO 
© © 


er 
TEK e Mi 
Bez Og” > 


“ 
* 


64 Sürü CA ee iyi 


Ilahu Teâlâ, Enfal Süresi 22. âyette şöyle buyurmaktadır: 


“Şüphesiz ki, Allah katında canlıların en şerlisi, ilâhi gerçekleri düşünüp anlamayan o sağırlar ve dilsizlerdir.” 


Bu âyet-i kerimede Yüce Allah, aklını kullanmayan, ilahi hakikatleri anlamayan insanları canlıların en şerlisi olarak nitelendirmektedir. 


Yüce Allah, insanı güzel bir şekilde yaratmış, diğer varlıklardan üstün kılmış ve yeryüzünde kendine halife tayin etmiştir. Bu halifelik görevini yürütebilmesi için de ona akıl nimetini bahşetmiştir. Nitekim akıl, Allah'ın insanlara bahşettiği en büyük nimettir. 


Akıl; doğruyu yanlıştan, güzeli çirkinden, iyiyi kötüden ayırmaya yarayan düşünme ve anlama melekesi olup insanı diğer varlıklardan ayıran bir özelliktir. 


İnsan, aklını kullanarak evrendeki canlı cansız Allah'ın yarattığı mahlükata bakıp incelediği zaman Yüce Allah'ın varlığını ve birliğini idrak edebilir. Çünkü İbnü'i-Mu'tez'in (öl. 296/908) dediği gibi “Her şeyde O'nun varlığını, birliğini gösteren bir alâmet vardır." 


Ancak şu hususu da burada belirtelim ki, aklın tek başına bilebildiği şeyler olduğu gibi aklın âciz kaldığı, haşr, neşr, sevap, ikab gibi bazı gaybi konular da vardır. O konularda aklın tek başına bir sonuca ulaşması mümkün değildir. O konularda vahye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda vahye muhatap ve mükellef olmanın şartlarından biri de akıldır. Yani Cenab-ı Allah, insanı akılla mükellef kılmıştır. Aklı olmayan ise Allah'ın tekliflerinden sorumlu değildir. Onun için aklı olmayanın dini yoktur denilmiştir. 


Yüce Allah, insana bahşettiği akıl nimetinin işlevsel olarak kullanılmasını istemektedir. Nitekim Kur'ân-ı Kerim'de aklın kullanılmasını teşvik eden birçok âyet mevcuttur. Dolayısıyla aklın doğru ve düzgün kullanılması gerekmektedir. Aklın düzgün kullanılmadığı bazı durumlarda Yüce Allah, “Aklı- 


“Aklın tek başına bilebildiği şeyler olduğu gibi aklın âciz kaldığı, haşr, neşr, sevap, 


ikab gibi bazı gaybi konular da vardır. 
0 konularda aklın tek başına bir sonuca 
ulaşması mümkün değildir.” 


nızı kullanmıyor musunuz?”, “Akıllarını kullanmıyorlar mı?”, “Siz hiç düşünmez misiniz?”, “Umulur ki düşünüp öğüt alırlar.” demek süretiyle insanları bu hususta uyarmakta ve ikaz etmektedir. Bu dyetlerden anlaşıldığına göre, Yüce Allah aklını dışarda bırak öyle gel demiyor, bilakis aklınla birlikte gel ve aklını kullan, çalıştır buyuruyor. 


Rivâyet edildiğine göre Yüce Allah, Âdem'i yarattığı zaman ona akıl, iman ve haya olmak üzere üç önemli nimet sunmuştur. Bunlardan birini seçmesini istemiş Hz. Âdem, Cibril (a.s.)'ın da işaretiyle aklı seçmiştir. Zira akıl nimeti olmayanda veya bu nimeti kullanmayanda iman ve hayanın bulunması söz konusu değildir. Hz. Peygamber (s.av.) 
de bu konuyla ilgili olarak bir hadis-i şerifinde akıllı insanı şöyle tarif etmektedir: “Akıllı kişi, nefsine hâkim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Âciz kişi ise nefsinin arzu ve isteklerine uyan ve buna rağmen hâlâ Allah'tan iyilik temenni edendir.” 


İnsanın aklını kullanması, düşünüp tefekkür etmesi, Kur'an-ı Kerim'de özellikle şu üç konuda istenmiştir; 


1. İnsanın kendi nefsi: Yüce Allah, insanın iç dlemini “enfüs” olarak nitelendirmekte ve iç alemini düşünmesini önermektedir. “Nefislerinizde âyetler vardır. Hâlâ görmüyor musunuz?” , “Onlara, ufuklarda ve kendi nefislerinde âyetlerimizi göstereceğiz ki böylece onun hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun.” Bu âyette “dfaâk" olarak ifade edilen insanı çevreleyen dış âlemdir. “Enfüs" olarak ifade edilen ise insanın biyolojik ve ruhi yapısıdır. Bu âyette gerek insanı çevreleyen dış âlemde gerekse insanın kendi maddi ve ruhi yapısında Allah'ın varlığını, birliğini ve gücünü gösteren dekınamaktadır. Bununla beraber Furkan Süresi 
44. öyette aklını kullanmayan insanların hayvanlardan da aşağı olduğunu belirtmektedir. Hem Allah'ın hem de insanların en büyük düşmanı olan şeytanın vesveselerine kanıp aklını kullanmayanlar da “Şeytan sizden pek çok nesli kandırıp saptırdı. Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız?” denilmek süretiyle ikaz edilmektedir. 


“Yüce Allah, Âdem'i yarattığızaman ona akıl, iman ve hayâ olmak üzere üç önemli nimet sunmuştur. Bunlardan 


birini seçmesini istemiş Hz. Âdem, Cibril (a.s.)'ın da işaretiyle aklı seçmiştir” 


liller bulunduğu ifade edilmekte ve o delilleri insanın düşünmesi ve idrak etmesi istenmektedir. 
Bu da ancak aklın çalıştırılması, kullanılması ile mümkün olur. 


2. Tabiat: Yüce Allah, birçok âyette evrende bulunan; yer, gök, güneş, ay, yıldızlar, rüzgâr, yağmur, şimşek, hayvanlar, bitkiler, kısacası canlı cansız her şeyin düşünülüp araştırılmasını istemektedir. “Üstlerindeki göğe bakmazlar mı ki, onu nasıl bina etmiş ve nasıl donatmışız! Onda hiçbir çatlak da yok. Yeryüzünü de döşedik ve ona sabit dağlar koyduk. Orada gönül açan her türden (bitkiler) yetiştirdik.”, “De ki; “Göklerde ve yerde neler var, bakın (da ibret alın)..." 


3. Tarih: Yüce Allah sünnetullah denilen kâinatta vaz' ettiği kanunların anlaşılması için tarihteki geçmiş toplumların araştırılıp incelenmesini ve gerekli çıkarımların yapılıp ibret alınmasını istemektedir. “De ki; “Yeryüzünde dolaşın, sonra (peygamberleri) yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bakın!”, “Sizden önce nice (milletler hakkında) ilâhi kanunlar gelip geçmiştir. Onun için, yeryüzünde gezin dolaşın da (Allah'ın âyetlerini) yalan sayanların âkıbeti ne olmuş, görün!”, “... Yeryüzünde hiç gezmediler mi ki, kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görsünler!...”, “... Yeryüzünde gezin de görün, inkâr edenlerin sonu nasıl olmuştur!” 


Kur'ân-ı Kerim'de Yüce Allah akıllarını kullanmayan insanları da “Aklınızı kullanmıyor musunuz?", “Düşünmüyor musunuz?”, “Ne kadar da az düşünüyorsunuz.”, “Hiç mi düşünmüyorsunuz?”, “Kur'ân'ı düşünmüyorlar mı yoksa kalplertinin) üzerinde kilitler mi var?” şeklindeki birçok âyette 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Kur'an-ı Kerim'de aklını kullanmayanların kâfirler topluluğu olduğu şöyle ifade edilmektedir: “..Kâfirler sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Çünkü akıllarını kullanmazlar.” Yine Yüce Allah, kâfirler hakkında “..Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. 
Çünkü akıllarını kullanmazlar.” buyurarak akıllarını kullanmadıkları için yermektedir. 


Allahu Teâlâ aklını kullanmayanlar için cehennemde azap hazırladığını ise şöyle ifade etmektedir. “Allah, aklını kullanmayanlara kötü bir azap verir.” Nitekim cehennemlikler, “Şâyet peygamberi dinlesek ve aklımızı kullansaydık alevli cehennem ateşi içinde olmazdık.” diyerek akıllarını kullanmadıklarını itiraf ederler. 


Yüce Allah, Kur'ân-ı Kerim'de aklını kullanan ve kullanmayan insanların özelliklerinden de bahsetmektedir. 


Aklını Kullanan İnsanın Özellikleri 


Kur'an-ı Kerim, aklını kullanan insanların olumlu özelliklere sahip olduklarını belirtmektedir. Bu özelliklerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz: 


1. Allah'tan korkmak ve sağduyu sahibi olmak 
2. Sözü dinleme ve en güzeline uymak 
3. Allah'a karşı günah işlemekten sakınmak 


4. Boş, faydasız söz işittiği zaman ondan yüz çevirmek 


5. Âhireti, ebedi hayatı için hazırlıkta bulunmak 


6. Allah'ın yarattığı mahlükatı düşünmek ve ibret almak 


7. Yaptığı kötülüklerden pişmanlık duymak ve hemen tövbe etmek 


8. Kötülüğü iyilikle savmaya çalışmak 


9. İyiliği emretmek ve cahillerden yüz çevirmek 


10. Emanete riâyet etmek ve adaleti gözetmek 


11. İsraftan sakınmak ve harcamalarda orta yolu takip etmek 


12. Haksız yere cana kıymamak ve zina etmemek 


Aklını Kullanmayan İnsanın Özellikleri 


Yüce Allah, aklını kullanmayanların özelliklerini de âyetlerde açıklamaktadır. Aklını kullanmayan insanların tipik özelliklerinden bazılarını ise şöyle sıralayabiliriz: 


1. Allah'a iman etmemek ve peygamberi tasdik etmemek 


2. Gerçek mabut olan Allah'a değil de putlara tapmak 


3. Allah'a isyan eden milletlerin acı sonların- dan ibret almamak 


4. Peygamberleri dinleyip onlara tâbi olmadıkları için âhirette pişmanlık duymak 


5. Hiçbir bilgisi olmadığı hâlde Allah ve din hakkında tartışmak 


6. Atalarını körü körüne taklit etmek 


7. Şerri, hayrı ister gibi istemek ve aceleci olmak 


8. Yapmadığı şeyleri söylemek 


9. Yeryüzünde bozgunculuk yapmak ve akrabalarıyla ilişkiyi koparmak 
10. Heva ve hevesine uymak 


11. Mala mülke hırs göstermek ve cimrilik yapmak 


12. Boş ve faydasız şeylerle uğraşmak 


Netice olarak diyebiliriz ki, akıl, Yüce Allah'ın insana verdiği nimetlerin en üstünüdür. Kur'an'da birçok öyette aklın önemi ve fonksiyonu üzerine vurgu yapılmış ve kullanılması/çalıştırılması istenmiştir. Akıl, ilahi emirlere karşı sorumluluğun esasıdır. Aklı olmayanın dini yoktur. İnsan, akıl vasıtasıyla doğruyu yanlıştan, güzeli çirkinden, iyiyi kötüden ayırt edebilir, ancak gaybi konularda vahye ihtiyaç duymaktadır. 


Aklını kullanan insanlar, Kur'ân'da ve hadislerde övülmektedir. Aklını kullanmayan veya onu kötüye kullanan insanlar ise birçok âyette uyarılıp ikaz edilmekte ve cehennem azabıyla tehdit edilmektedir. 


Dipnot 


*Prof. Dr. Mehmet SOYSALDI, Nevşehir Üniversitesi 


Yazının geniş dipnotlarını web sitemizin makaleler bölümünde bulabilirsiniz. 
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KÖYE 


Bu Dünyadan 
Vol Görünür Üteye 


“Mülk sahibi, bizi sarsar, kendinize gelin der; yolcu olduğunuzu, bu dünyanın bir gölgelik, sonsuzluk diyarı yolunda bir kervansaray olduğunu unutmayın. 
Buradan öteyedir yolunuz, der.” 


ünya, sonsuzluk diyarına giden yolun bir DE dinlenmek, biraz nefes almak 

için kurulan bir konak, bir menzil, bir kervansaray. Yolcu konar, ihtiyaçlarını görür, dinlenir, sonra yoluna devam eder. Bu geçici gölgelikte, bu pek çok âşıktan geriye kalıp kimseye vefâ göstermeyen handa yolculuk sonundaki diyarı hatırlatan, oraya teşvik eden pek çok güzel nesneler, güzellikler ve tadımlık nimetler sergilenir; görüp, biraz tadarak asıllarına özlem duymak için nümuneler... Bu nümunelere izinsiz dalmak, hırsla el uzatmak konağın sahibi tarafından hoş karşılanmaz. 
Misafir, ev sahibinin hukukuna ridyet etmek durumunda. 


Zaman zaman türlü sarsıntılarla yolculara geçiciliklerini hatırlatan ikazlar, uyarılar yapılır; bu menzilin yok olmaya mahküm olduğu hatırlatılır. Uyarılar bazen can yakıcı, ruhu sarsıcı boyutlarda olabilir. Mülk sahibi, dilediği gibi mülkünde tasarruf hakkının kendinde olduğunu bize hatırlatır. Bizi sarsar, kendinize gelin der; burası sürekli kalmanız için uygun değildir. Size sonsuz, ölümsüz bir güzellikler diyarı hazırladım, oraya hazırlık yapın. Yolcu olduğunuzu, bu dünyanın bir gölgelik, sonsuzluk diyarı yolunda bir kervansaray olduğunu unutmayın. Buradan öteyedir yolunuz. Bu cümlelere beni sevk eden Celili'nin insanı sarsan şu beyti oldu: 


Can misâfirdür gider âhir “adem iklimine Oldı kasr-ı tende mihman bir iki gün hoşça tut 


(Can, ten köşkünde misafir oldu, onu bir iki gün hoş tut, (çünkü) sonunda o adem ülkesine gidecek.) 


Celili'nin “adem"den kastı mutlak yokluk değil, ölümdür. Rühun mahfazası olan ten geçicidir, dünyaya aittir ve dünya gibi sonunda yıkılacaktır. Canı hoş tutmak, kalbe ait isteklerini yerine getirmek, nefsin hevâ ve heveslerinden uzak tutmaktır; yoksa her istediğini vermek olmamalı. Misafir hoş tutulur ona elden geldiğince ikramda bulunulur ve bir iki gün sonra 


“Lanı hoş tutmak, kalbe alt isteklerini yerine getirmek, nefsin hevâ ve heveslerinden uzak tutmaktır; yoksa her istediğini vermek olmamalı.” 


gideceği hatırdan çıkarılmaz. Aslına bakılırsa Celili'nin dediği gibi insanın yola koyulmaktan başka seçeneği de bulunmamaktadır: 


'Âkıbet düzd-i ecelden çün bulamazsın halâs Kasruna meh pâsbân hurşid derbân oldı tut (Köşküne ay gözcü, nöbetçi; güneş kapıcı 


oldu farz edelim; yine de ecel hırsızından kurtulamazsın.) 
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Şairin ecelden “düzd", hırsız diye söz etmesi, fark ettirmeden gelip kapıyı çalmasından dolayıdır; şair onun görevli bir memur olduğunu bilmiyor değil. İnsan gafletle kendini ddimi sanıp ev sahibini unutunca ansızın geliverir; eyvah, aman duman bir fayda vermez. Oysa onun geleceği saat kayıtlıdır, biz kendimizi kandırır, unutur görünürüz; vakti gelince gereğini yapar. Ecelin fırsat kolladığını bilen Üsküplü İshak Çelebi gibi gönül erleri oturdukları gölgeliğin, konağın geçici olduğunu göz ardı etmez, sürekli uyanık durur O'ndan gayrısının kapısına intisap etmeyi, bağlanmayı aklından bile geçirmez: 


Şol kimse kim sarây-ı bakâdan yana baka Dâr-ı fenâda bir kapuya intisâbı yok 


(Bakd sarayından yana bakan kimse bu geçici evde (dünya) başka kapıya intisap etmez, bağlanmaz.) 


Sonsuzluk o sarayının okapısına gözünü diken kişi, Sâkıp Dede gibi uyanık olup vakit sermayesinin değerini bildiğinden olur olmaz yerde onu sarf etmez, yol azığı için saklar, gâyet tutumlu harcar: 


Bilürsen kadr-i nakd-i vakti harc-ı râh-ı âh eyle 


Dime semt-i 'ademden her nefes bir nâme-ber gelmez 


(Zaman nakdinin değerini bilirsen onu âh yolu için harçlık yap; yokluk diyarından bir postacı/haberci gelmez deme!) 


Adem diyarından gelecek olan postacı/ haberci Azrail, kendisine verilen görevi yapıp emaneti gerçek sahibine ulaştırmak için her an kapıyı çalabilir; bilmezden gelmek, devekuşu gibi kafayı kuma gömmek kişiyi kurtarmaz. 
Rah-ı âh'ın bir mânası da Allah yoludur. Allah'ın hoşnut olduğu, biz sınır tanımaz kullarını sonsuz rahmet ve keremiyle kuşattığı doğru yol... Ah kelimesi, Allah kelimesinin kısaltılmış hâli. Ârif ah derken aslında Allah der. Her an değişen bir varlık, bir ferd-i âher olan insan dünya konağının gönül çekici, kimi zaman baştan çıkarıcı, güzelliklerine kapılıp kalmaktan bir haz duyabilir, daha doğrusu duyar. Tabii ölüm akla getirilmez, fanilik göz önüne alınmazsa... 
Gafletle bu konakta bir süre keyfetmek, zevk ve eğlenceye dalmak mümkün olabilir. İnsanı dizayn eden bu huyunu, bu eğilimini bildiğinden zaman zaman musibetlerle, felâketlerle celâlini 


gösterir, “Kendine gel.” diye ihtar eder. Bu ikazlar fâni zevklerin sarhoşluğundan uyandırmak, yolcu olduğunu, bitimsiz bir diyarın namzedi olduğunu hatırlatmak içindir. Kişi uyanır ve bakar ki süslerine, bezeklerine meftun olduğu dünya aslında sırları, boyaları her an dökülüp buruşuk yüzünü gösterecek bir ihtiyardan başka bir şey değil. Sâkıp Dede dünyanın bu çabucak geçip gidecek, elemlerini, baş ağrılarını bize bırakacak olan yüzüne dikkatimizi çekmek ister: 


Var imiş bezm-i cihânun hazzı fâni olmasa 


“Ayşı âni vü humüârı câvidâni olmasa 


(Dünyanın eğlence meclisinin, yeme içmesi ani, sarhoşluktan sonraki baş ağrısı dâimi olmasa; (belki) bir zevki, bir keyfi olabilirmiş.) 


Mirzâzdde Ahmed Neyli, Sâkıp Dede'nin sözlerini duymuş gibi, âdetâ iç geçirerek bütün insanlara tercüman olacak şu beyti fısıldayıverir: 


Âhir olmış güft u güy-ı meclis-i erbâb-ı “1yş Hâsılı bu 'alem-i fânide sohbet kalmamış 


(Yeme içme meclisinin, (yani) hayat erbâbının 


son Sözü, “Özet olarak bu fâni âlemde sohbet kalmamış.” olmuştur.) 


Biz, ebedi kalacakmış gibi dünyaya dalıp, hırsla oraya buraya saldırarak kendimizden geçtiğimiz anlarda kapıyı çalan musibetler, belalar, felâketler, depremler kalın sandığımız ülfet perdesini yırtıp aralayınca gerçeğin soğuk yüzüyle karşılaşırız. Felâketler bize hâl diliyle, “Bu hırsı, bu doymazlığı bir kenara bırakın da insan gibi insan olmayı bilin; dcizliğinizi unutmayın." der gibidir. Felâket, varlık efsanedir bir bakıma; akşam varlıklı yatıp sabah kuru ekmeğe muhtaç olabilirsiniz, diye ders verir. 


Bu deprem felâketi tadımızı kaçırdı, bize insanlığımızı, öcizliğimizi, zayıflığımızı şiddetli bir şekilde hatırlattığı gibi çekişmeyi, ötekileştirmeyi bir yana bırakıp yardıma milletçe koşarak bir bütün olduğumuzu, geleceğe dair umutlar besleme fırsatımız olduğunu da gösterdi. Musibet bizi kaynaştırdı, bir vücudun azaları olduğumuzu hatırlattı. Bir daha gördük ki bu necip millet, yaşlısı, genci, kadını erkeği, çocuğu çoluğu ile her zaman düşkünün, musibetzedenin, yardıma muhtaç olanın yanındadır; ekmeğini, aşını, evini paylaşır. 


Dipnot 


* Prof. Dr. Mahmut KAPLAN - Beykent Üniversitesi 
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(8) Eğin 


Jepremde 
Enkazda Yitenler 
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“Biz okuyup yazan insanların büyük bir korkusu da vardır aslında... Taşınma meselesi çok büyük bir derttir okuyan insan için. Neden derseniz koli koli kitapların taşınması büyük derttir. Taşıma firmaları da istemez genelde kitap taşımayı, kitabı genelde külfet olarak gördüğümüz için maalesef böyle bir sorun var. Okuyan ve yazan biri külfet olarak görmez ama bu zorluklar göz önüne gelince ciddi bir sorun olarak karşısındadır.” 


srın felaketi olarak kayıtlara 6 Şubat Nis Pazartesi günü saat 04.17 geçti. O 

zamandan bu yana on bir şehrimizde büyük zorluklar yaşanmaya başladı. Ama özellikle Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay en çok etkilenenler arasında oldu. Malatya özelinde devam ederek deprem konusuna değinmeye çalışacağım. Elbette hem bizzat bu sıkıntıları yaşamış ve yaşamaya devam eden biri olarak hem de dışarıdan gözlemlemeye çalışan biri olarak. 


Yazan insanlar sanırım yazarak içini döküyor, bir nevi bununla terapi oluyor. Zaten dert yazdırır derler. Allah'ın takdir ettiği bir şey muhakkak vardır ama Allah'ın takdirinin yanında Allah'ın verdiği akıl ile de kullarının düşünmesi gerekir. 
Okumanın önemine sürekli dikkat çekerken sadece akademik okumadan, diploma almaktan bahsetmiyoruz. Okumak insani düşüncelerin derinine götüren bir araçtır aslında. İnsana değer vermenin bir geçiş yoludur. Osmanlı Devleti'nin “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." 
düsturunu tam olarak anlayabilmiş değiliz sanırım. Sadece kendi nefsimiz için yaşamamızın sonucudur bunlar. Enkazın altında nice hayaller, umutlar kaldı. Ve enkazın altında bencilliğimiz sonucunda, sadece zenginleşme derdinde olan kapitalist düzenin kurbanları da kaldı maalesef. 
Allah bunun elbette hesabını soracaktır. Ama umut ederiz ki dünyada da bunun hesabı sorulsun ve yaralar bir nebze hafiflesin. 


Depremin ardında birçok soru kaldı. İnsanlar ne yapacaklarını bilmez haldeler, psikolojileri bozuk durumda. Allah'ın bize verdiği umutla yaşıyoruz sadece. Devletimiz elbette büyük ve inşallah bu yaraları kapatabilecek güçtedir. 
Bizler buna inanıyoruz inşaalah. Bu şehirlerde yaşayan tüm insanların depremzede hayatlarıni biraz düzene koymaya ihtiyaçları var. Çünkü barınma konusu hayati bir meseledir. İnsanlığın yaşamını sürdürebilmesi için barınmaya, işe ve aşa ihtiyacı vardır. Devletimiz sağolsun şu an için insanların bu sıkıntılarının ivedi olarak çözülmesi için gereken adımları atmış, atmaya 


“Okuyan ve yazan biri külfet olarak görmez ama bu zorluklar göz önüne gelince ciddi bir sorun olarak karşısındadır.” 
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devam etmektedir. Ama dediğimiz gibi alan çok geniş, sorunlar tahmin edilemeyecek kadar çok. 
Rabb'im bizlere ferahlık versin, dayanma gücü versin. 


Depremden sonra zihnimizi toparlamaya çalışırken yeni sorunlar da ortaya çıkıyor. Ev- 
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“Yapıların sadece depreme dayanıklı olması da yetmez depremden sonra 

da hayata devam edebilmemiz için tüm gücüyle ayakta durması gerekir. Bu felsefe ile hareket etmeyi düstur edinebilirsek zannediyorum deprem korkusu hayatımızdan çıkar.” 


lerimizin büyük çoğunluğu hasarlı durumda, onların tekrar oturulacak hâle gelmesi de uzun zaman alacak gibi. İş hayatımızın nasıl düzene oturacağı gibi ciddi konular var. Bunların hepsini düşününce içinden çıkılmaz bir hâl alıyor bizim için. Güçlü olmak zorundayız elbette. Ama neticede insanız ve sevinç de üzüntü de insana 


has bir özellik. Dolayısıyla morale, umuda çok muhtaç olduğumuz bir dönemdeyiz. 


enkazın altında yitip gidenlerden biri de hayaller, umutlar. İyi kötü bazı hayat alışkanlıklarımız vardı, kimseye zararı olmayan, kimseyi üzmeyen kendi dünyamızda yoğrulup giden, hasbi duygular... İşte bunlar da gitti, bir kah- ve içimlik saltanatımız varmış meğer. Hayatın hep andan ibaret olduğuna inanırım. Öyledir de bir saniye sonrasına kimsenin garantisi yok. 
Bu yazılar satırlar da geleceğe sadece bir anı niteliğinde, kayıt belki de. Şehrin hafızası yitti enkazların altında. Malatya'nın merkezi artık bildiğimiz bir merkez değil. Gittiğimiz caddeler, sokaklar yok artık. Hatta öyle ki hafızamız birden silindi gibi, yiten yerde hangi binanın olduğunu hatırlamakta da güçlük çeker olduk. 
Şehrin merkezini kurmak daha kolay olur belki ama nice anıları barındıran yuvaları kurmak hiç de kolay olacak gibi değil. Malatya sokaklarında gezerken sıra sıra dizilmiş kamyonlar, taşıma asansörlerini görünce içim cız etti. Şehir bir an önce tahliye ediliyor gibiydi. Nasıl olmasın ki neredeyse yarıdan fazlası ağır hasarlı hâle gelmiş bir şehir. Oturduğum muhitte yan blok ağır hasarlı olmuş, bizim binaya az hasarlı demişler ama nasıl içini yaptırıp oturabileceğiz hiç bilmiyorum. Hayalet bir şehir hâline gelen muhitte, evimizde eskisi gibi güvenle nasıl oturacağız? 
Yan blok ağır hasar almışsa, bizim evde alırsa ne olacak gibi düşüncelerle zihin iyice yoruluyor. Yazmak bazen sadece hep olumlu şeyleri anlatmak değil aslında. Burada ciddi olumsuzluklar var ve çözüm bekliyor, dolayısıyla bunları da yazmak gerekir ki belki bir yetkili okur ve gereğini yapar. 


Biz okuyup yazan insanların büyük bir korkusu da vardır aslında... Taşınma meselesi çok büyük bir derttir okuyan insan için. Neden derseniz koli koli kitapların taşınması büyük derttir. Taşıma firmaları da istemez genelde kitap taşımayı, kitabı genelde külfet olarak gördüğümüz için maalesef böyle bir sorun var. Okuyan ve yazan biri külfet olarak görmez ama bu Zor- 


luklar göz önüne gelince ciddi bir sorun olarak karşısındadır. Elbette can havli ile kitaplar aklınıza gelmiyor, daha sonraları ortalık biraz durulmaya başlayınca kitaplar ne olacak diye sormaya başlıyorsunuz kendi kendinize. Eşyaları alıp bir yere koymak isteseniz koyamıyorsunuz çünkü depolar bile bir dünya masraf olmuş, bu hengâmede her şeye gücünüz yetmiyor artık ve daha tutumlu olmak zorundasınızdır. Artık ben de kitaplarımı kaderine bıraktım. Allah ne derse o olur diye düşünerek. Kitabı, okumayı merkeze alırken şimdi sadece yaşayabilmeyi, barınabilmeyi merkeze almak durumundayız. Kültürün yaşaması, aktarılması için de kitaplar mutlaka önemli. Şehrin kütüphanelerinin bu anlamda korunması da önemli... Depremde sadece oturduğunuz evin sağlam olması değil şehrin bütün yapılarının sağlam olması önemli. Depreme berberde, lokantada, konferans salonunda, sanayide de yakalanmak mümkün. Hayatın oldu- 


ğu her yerin önemli olduğunu söylemek lazım. 


Yaşamak kutsal bir şeydir ve herkesin yaşama hakkı vardır. Yapıların sadece depreme dayanıklı olması da yetmez depremden sonra da hayata devam edebilmemiz için tüm gücüyle ayakta durması gerekir. Bu felsefe ile hareket etmeyi düstur edinebilirsek zannediyorum deprem korkusu hayatımızdan çıkar. 


Japonya'da sürekli deprem oluyor, ancak onlar depremle yaşamayı artık bir yaşam biçimi olarak benimsemiş ve insanlarına değer verdiklerini görüyoruz. Dilerim ülkemizde de bu anlayış ile daha güzel yapılar oluşturulur. Ayağımız her daim toprağa yakın olsun, gökdelenler bizi göğe ulaştırmaz, bizi medeniyetin zirvesine de ulaştırmaz. Medeniyete ancak yaptıklarımızla, kültürümüzle ve bilgimizle ulaşabiliriz. 
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76 somuncubaba 


ortekizli denizci Vasco dö Gama (1469- Dis Portekiz kralı 1. Manuel tarafından 

Doğu'nun hazinelerine ve Hindistan'a ulaşmakla görevlendirilen; kendisinden önce vatandaşı Bartolomeu Dias'ın 1486'da Afrika'nın güneyini dolaşarak sözde keşfettiği Ümit (Cape) Burnu'na 1498'de tekrar ulaşarak, oradan Hindistan'a giden ve dolayısıyla Hint Deniz yolunu bulan “ilk Avrupalı" kâşiftir. 


Gama'nın bu seferinin, bir coğrafi keşif olduğu yıllarca Batılılarca propaganda edilmiştir. 
Oysa tarihi ve ilmi kaynaklar, bunun aksini iddia ederek, hem Ümit Burnu'nun hem de Hint Deniz Yolu'nun Müslümanlar tarafından bilindiğini açıkça ispatlamaktadır. Prof. J. H. Kramers, İslâm Ansiklopedisi'nin 3. cildinde, Hindistan Yolunun Müslümanlar tarafından asırlardan beridir bilindiği, Avrupalılara ise meçhul olduğu gerçeğine parmak basmıştır. 


Portekizliler de, Müslüman maceracıların (kâşiflerin), daha 10. yüzyılın ilk yarısında Büyük Okyanus'u geçerek Asya'ya sık sık ulaşma- ya kalkıştıklarını çok iyi biliyorlardı. Zira başkent Lizbon'da maceracıların adını taşıyan “Darb el-Mağrürin”, yani “Maceracılar Caddesi" adında bir cadde vardı. 


Vasco dö Gama'ya, Hindistan yolunda bugün Doğu Afrika'da, Kenya sınırlarında bulunan Malindi'den Hindistan'ın Calicut/Kalküta Limanına kadar rehberlik eden kişi, Arap (Necidli) coğrafya, denizcilik, haritacılık ve matematik âlimlerinden (Şihâbüddin lakaplı) Ahmed İbni Mdcid idi. 


İbni Mâcid, 1435 yılında Arabistan'ın Umman sahilindeki Culfan (Ra'sü'-Hayme) bölgesinde doğdu. Kendisi gibi âlim olan babası ve dedesinden, din ve fen ilimlerini tahsil etti. İbni Mâcid babasından, Kızıl Deniz ve Umman Denizi'ni kast ederek, iki denizin muallimi, kılavuz kaptanı manasına gelen Mu'allimü'l-Bahreyn olarak söz etmiştir. Küçük yaştan itibaren denizciler arasında yetişti; denizcilik ilmini ve tarihini öğrendi. Arabistan, Kızıl Deniz, Hint Okyanusu ve Çin 


Portekizliler esasında hiçbir şeyi 

keşfetmediler. Hint Okyanusu 15. Asırda Müslümanların elinde bir İslam gölü gibiydi. 
Hindistan ve Java, Müslümanların elindeydi. 


Denizi'ni kapsayan bölgede uzun yıllar denizcilik yaptı. Öyle ki, 15. asrın, matematikten astronomiye her ilmi bilen sayılı filozof denizcilerinden oldu. 40'tan fazla eser telif etti. 


Kaleme aldığı eserlerin en meşhuru, Hint Okyanusu, Kızıl Deniz, Basra Körfezi, Atlas Okyanusu ve Doğu Hint Adalarını tanıtan ve oralardaki denizcilik faaliyetlerinden bahseden ve 1485'te başlayıp 15 senede tamamladığı 50 yıllık birikimin ürünü olan “Kitâb el-Fevâid fi Usül İlm el-Bahr ve'l-Kavâid/Deniz İlminin Temel Prensipleriyle İlgili Faydalı Bilgiler Kitabı" isimli eserdir. 


12 bölümden meydana gelen eserin giriş bölümünde İbni Mâcid, denizcilik ilminin önemine işaret eden mühim bilgilere değinmiştir: “Denizcilik ilmi fevkalade lüzumlu ve kaçınılmaz bir ilimdir. İnsanın bu ilimde otorite olabilmesi için, 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“Vasco dö Gama ve ondan sonra gelen denizcilerin hepsi, Hint Okyanusu'nda 


mükemmel haritalara rastladıklarını ve bunları beraberlerinde getirdiklerini itiraf ediyorlar” 


bütün ömrünü buna vermesi gerekir. Zaten dinimiz beşikten mezara kadar ilimle meşgul olmamızı emrediyor. Ancak bu şekilde, bir ilim adamı kendi keşiflerini ortaya koyup mensub olduğu ilim dalında bir adım daha ileri gidebilir. Mesela, kıbleyi tesbit etme ilmini bilmek elbette lüzumlu ve faydalıdır. Yönünü tayin eden insan gemiye bindiği zaman tereddüt etmeden namazını kılar." 


Kitabın üçüncü ve dördüncü bölümlerinde, gemicilere ve kaptanlara denizlerde yol gösteren yıldızları, deniz enlem ve boylamları ile gökteki burçları tanıtmıştır. Altıncı bölümde, Beyt'ül-İbre'yi, yani kumanda odasını ve pusula- nın ehemmiyetini izah etmiştir. Yedinci bölümde, yıldızların ölçüm ve hesaplanmasında ve yıldızlara göre mevki tayininde dikkat edilmesi gereken hususları açıklamıştır. Dokuzuncu bölümde, Arabistan, Afrika, Kızıldeniz, Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus sahillerini tanıtmıştır. Onuncu bölümde; belli başlı büyük adaları ve sahillerini 


tanıtarak Bahreyn, Madagaskar, Cava, Sumatra, Seylan, Zengibar adaları ve sahilleri hakkında bilgi vermiştir. On birinci bölümde, denizlerde sefere çıkmak için münasip olan havaları ve havaların bölge ve sahillere göre farklı durumlarını anlatarak rüzgâr, yağmur, med ve cezir vakitleri- ne dair önemli malumatlar aktarmıştır. On ikinci ve son bölümde ise, Kızıldeniz ve yöresi sahilleri üzerinde durmuş, ulaşım yollarını ve denizciler için mahzurlu olan bölgeleri göstermiştir. 


Osmanlı denizcisi Seydi Ali Reis (1498-1563), Kitâbü'l-Muhit başlıklı kitabında ondan şöyle bahsetmiştir: “Denizciler arasında güvenilir, Hint Denizi rehberi (mu'allim), çağdaşları (seyrüsefer müellifleri) arasında itibar sahibidir.” 


İşte Vasco dö Gama, Hindistan'a, bu Müslüman âlimin denizcilik bilgisi, tecrübesi, kılavuzluğu ve elinde bulunan devrin en ileri -Sir Richard Francis Burton'a (1821-1890) göre yeniden icat edecek kadar geliştirdiği- pusula, usturlap aletleri ve sahih haritaları sayesinde 20 günde ulaştı. Ve Hint Deniz Yolunu, Batı adına ilk defa bu büyük Müslüman denizci sayesinde keşfetti. 


Bilim tarihçimiz Prof. Fuat Sezgin uzun yıllara dayanan derin araştırmalar sonucunda, Vasco dö Gama'nın gerçekleştirdiği deniz yolculuğunun bir keşif olmadığını; bu hususta Müslümanların 


oynadığı muazzam rolü ve denizcilik bilimine dair Batılıların ve Portekizlilerin geliştirdiği tezlerin ilmi temelinin ve meşruiyetinin bulunmadığını şöyle ortaya koymuştur: 


“Portekizliler esasında hiçbir şeyi keşfetmediler. Portekizlilerden ewvel bu yol, Müslümanlar tarafından kullanılıyordu. Müslümanlar, Afrika'nın güneyinden geçerek 9. yüzyılda Çin ile ticaret yapıyorlardı. Hint Okyanusu 15. Asırda Müslümanların elinde bir İslâm gölü gibiydi. Hindistan ve Java, Müslümanların elindeydi. Müslümanlar henüz 9. yüzyılda Madagaskar'a büyük çapta yerleşmişlerdi. Yedinci yüzyılda Müslümanların, Çin'de Kanton şehrinde bir müstemlekeleri vardı. Modern denizcilik biliminin kurucusu oldukları iddia edilen Portekizlilerin, bir de bütün Hint Okyanusu'nun ve Afrika kıtasının mükemmel çizimlerini yapan haritacılar oldukları ileri sürülmektedir ki, tamamıyla tashihe muhtaç bir bilgidir. Bunun yanlışlığını ispat ettim. 


Bugün yüzde yüz Portekiz kaynaklarına dayanarak ispat edebiliriz ki, Portekizliler daha Hint Okyanusu'ndaki seferlerine başlamadan önce ellerinde İslâm dünyasından ulaşan mükemmel haritalar vardı. Bu haritalarla, Afrika kıtası boyunca Hindistan'a hangi yollarla gidileceğini çok iyi biliyorlardı. Vasco dö Gama, bu haritalarla Hint Okyanusu'na pusulasız geldiğinde (çünkü henüz tanımıyorlardı), Mombasa şehrinde (Malindi limanında) İslâm denizcilerinin elinde çok mükemmel haritalar gördüğünü, orada çok mükemmel (üç çeşit) pusulayı ilk defa gördüğünü ve onların gemilerinin kendi gemilerinden daha büyük olduğunu bizzat hayranlıkla anlatıyor. 


Ayrıca Vasco dö Gama ve ondan sonra gelen denizcilerin hepsi, Hint Okyanusu'nda mükemmel haritalara rastladıklarını ve bunları beraberlerinde getirdiklerini itiraf ediyorlar ve hiçbir zaman bu haritaların yapıcısı olduklarını da söylemiyorlar. Müslüman denizcilere, yönlerini nasıl bulduklarını soran Vasco dö Gama'ya, onlar bir âlet göstermişlerdir. Yatay ve dikey eksenleri olan bu âlete Yakup Çomağı (Jacobsstab) 


“Modern denizcilik biliminin kurucusu oldukları iddia edilen Portekizlilerin, bir de bütün Hint Okyanusu'nun ve Afrika 


kıtasının mükemmel çizimlerini yapan haritacılar oldukları ileri sürülmektedir ki, tamamıyla tashihe muhtaç bir bilgidir.” 


denilmektedir. Geminin üzerinde yükseklikleri ve yatay mesafeleri ölçerek yıldızın yüksekliğini verebilen bu âlete ait bilgi de Avrupa'ya intikal etmişti. Avrupalılar, esası İslâm dünyasında daha 
9. yüzyılda bilinen bu âleti de Avrupa icadı diye nitelendiriyorlar.” 


Portekizli tarihçi Castanheda ise, İbni Mâcid'in şahsında Araplar ve Müslümanların “usturlabı” (gök cisimlerinin yüksekliklerini ölçen astronomi dleti) 10. asırdan beri bildiğini, bu gerçek karşısında Vasco dö Gama'nın yaşadığı büyük şaşkınlığa ise şu şekilde temas etmiştir: 


“Gama, gemisinde bulunan, ağaçtan ayrılmış kocaman usturlabı (sextant) ve güneşin yüksekliğini ölçen madenden yapılmış başka âletleri de gösterdiği zaman, İbni Mâcid hiç şaşırmadı. 
Kendisi gibi bazı rehberlerin güneş ve yıldızların yüksekliklerini ölçmek için üç veya dört köşe, pirinçten bir âlet kullandıklarını söyledi. Fakat mesafeyi başka âletlerle ölçmeyi tercih ettiğini, onların daha dakik olduğunu, Hint gemicilerinin de onları kullandığını ilave etti. Vasco dö Gama, rehberin şahsında bir hazine bulduğunu derhal anladı. Rehberin verdiği coğrafya bilgileri karşısında hayret etti.” 


Mısırlı âlim Muhammed Kutup, Vasco dö Gama'nın, İbni Mâcid'in yardımıyla Afrika turunu tamamladıktan sonra şu sözleri sarf ettiğini ileri sürmüştür: “İşte şimdi İslâm'ın boynuna ipi dolamış olduk. Artık yapılacak tek şey, bu ipi çekip boğmak ve ölmesini beklemektir.” 


Ahmed İbni Mâcid, 1501 yılında vefat etmiştir. 
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Niksarlı geyh 
Hacı Ahmet Efendi (k.s. ) 
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“Dr. Muhammed Yusuf Akbak'ın kaleminden çıkan eser Hacı Ahmet Niksâri Hazretleri'ni tanıtma amaçlı olarak hazırlanmış. Kısıtlıda olsa eldeki kaynakların yansıra yazılı veriler ve sözlü anlatımlar neticesinde çeyh Ahmet Niksâri hakkında derli toplu bir eser ortaya konulmaya çalışılmıştır.” 


Niksarlı Seyh lacı Nhmet Elendi 


Nİ 


İlacı N 


okat ilimizin tasavvuf hayatındaki önemli kişilerinden olan Hacı Ahmet Niksar 

Hazretleri'ni tanıtan ve Dr. Muhammed Yusuf Akbak tarafından hazırlanan “Niksarlı Şeyh Hacı Ahmet Efendi (k.s.)" adlı eser Nasihat Yayınları arasında basımı tamamlanarak okuyucuların istifadesine sunulmuştur. 


Tasavvuf, İslâm medeniyetinin en önemli unsurlarından birisidir. Birçok isim altında zikredilmesine rağmen Hz. Ebu Bekir Sıddik Efendimiz'den Peygamberimiz'e dayanan kola Nakşi, Hz. Ali Efendimiz'den Peygamberimiz'e dayanan kola da Kadirilik denmiştir. 


İslâmiyet'e daha çok tasavvuf kanalıyla giren Türklerin sosyal ve kültürel hayatında tarikatların rolü önemlidir. Türklerin ruh kökü, ufuk genişliği, ilim ve irfan pınarı olan Türkistan XII. 
yüzyıldan itibaren Yesevi, Kâdiri ve Kübrevi, XIV. yüzyıldan sonra da Nakşbendi tarikatları ile gönül dünyasını ve coğrafyasını zenginleştirmiştir. 


Nakşbendi Tarikatı, Türkistan'dan sonra en fazla rağbet gördüğü Anadolu'da, Ubeydullah Ahrâr'ın halifesi Molla Abdullah İlahi tarafından atılan temelleri Mevlâna Hâlid Bağdadi'nin halifeleri ile pekiştirilmiştir. 


Nakşbendi İstanbul (o ve 


Anadolu'da yayılması tekkelerinin gücü ile 


Tarikatı'nın 


doğru orantılıdır. Abdullah-ı İlâhi'nin vefatından sonra Emir Ahmed Buhari tarafından İstanbul'da kurulan tekkelerle nüfüzunu artıran tarikat, daha sonra İstanbul'daki tekkelerin yanı sıra, Anadolu'nun diğer bazı büyük şehirlerindeki tekkelerin faaliyetleri ile yayılmasını hızlandırmıştır. 


Bahaeddin Nakşbend'e kadar “Hâcegâniyye" olarak bilinen Nakşbendi Tarikatı, İmam-ı Rabbani ile birlikte “Nakşbendi-Müceddidi”, Mevlâna Hâlid 


“Nakşbendi-Hâlidi” şeklinde isimlendirilmiştir. 


Bağdâdi'den itibaren 


Nakşbendi Tarikatı, Tokat'ta kabul görüp en kapsamlı şekilde faaliyetlerini sürdüren tarikatlardandır. Bu noktada tarikatın Tokat'ta yayılmasındaki en önemli kişi hiç şüphesiz 1664 
yılında Tokat'ta dünyaya gelen Mehmed Emin Tokadi Hazretleri'dir (6. 1158/1745). 


Yine Turhal Şeyhi Mustafa Efendi ile Şeyh Şirâni Mustafa Rümi'nin halifelerinden Mustafa Haki Efendi Nakşbendiliğin Tokat'taki diğer önemli isimlerindendir. Şeyh Şirâni Mustafa Rümi aynı zamanda Tokat'ın büyük Allah dostlarından Şeyh Ahmet Niksâri'nin de mürşididir. 
Hacı Ahmet Niksâri Hazretleri mürşidinden aldığı icazetle Tokat'ta tasavvuf kültürünün yayılmasında, halkın milli ve manevi duygularının gelişmesinde önemli roller üstlenmiştir. 


Dr. Muhammed Yusuf Akbak'ın kaleminden çıkan eser Hacı Ahmet Niksâri Hazretleri'ni tanıtma amaçlı olarak hazırlanmış. Kısıtlı da olsa eldeki kaynakların yanısıra yazılı veriler ve sözlü anlatımlar neticesinde Şeyh Ahmet Niksâri hakkında derli toplu bir eser ortaya konulmaya çalışılmıştır. 


Eser; sonuna eklenen ekler ve fotoğraflarla birlikte 196 sayfadır. İki ana bölümden oluşan kitabın birinci bölümünde Doğumu ve Ailesi, İlim Yolculuğu, Yağıbasan Medresesi, Fikir Dünyası, Milli Mücadele Mitingi, Takibat Yılları ve Hapis Hayatı, Şeyh Ahmet Niksâri Türbesi ile kendisi hakkında anlatılan menkıbe ve hatıralardan oluşan Menâkıb ve Hatıralar başlıkları yer almaktadır. 


İkinci bölümde ise Silsilesi ana başlığı altında Abdullah Mekki, Yahya Dağıstâni, Şeyh Şirâni, Mustafa Rümi, İhramcızâde İsmail Hakkı Sivasi, Es-Seyyid Osman Hulüsi Dârendevi, Es-Seyyid Hamid Hamideddin Ateş alt başlıklarına yer verilmiştir. Yine bu bölümde bulunan diğer ana başlıklar Tesir Halkası ve Ekler kısımlarıdır. 


Nasihat Yayınları - Tel: 0 422 615 15 00 
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Ben Yenildim 
Jiyebiliyor muyuz? 


<p 


“İnsanlar küçüklükten itibaren rekabetçi duygularla vetiştirildikleri için 'Hep kazanacağım. demeye programlanıyorlar. Bu ise bir özgüven patlamasına sebebiyet verebiliyor. Böyle olunca da dervişlik meşrebinden uzak, egosu 

tavan yapmış, burnundan kıl aldırmayan tipler ortaya çıkıyor.” 


82 Somunuba 


ur'ân'da bildirildiğine göre, kavmi kendi-Ks yalanlayınca Hazreti Nuh (a.s.) Allahu 

Tedlâ'ya sığınmış ve “Enni mağlubun fentesır/Ben yenildim yardım et.” diyerek tazarru ve niyazda bulunmuştu.! Hazreti Nuh (a.s.)'ın yenilgiyi kabul etmesi, insanın hayatta bazı başarısızlıklarının olabileceğini ve bazı durumlarda mağlup olmanın da hayatın bir gerçeği olduğunu bizlere öğretmektedir. Önemli olan bu yenilmişlik duygusunu Hazreti Nuh'un yatığı gibi bir dua enerjisine dönüştürebilmek ve doğru yere sevk edebilmektir. 


İnsan boynunu bükecek, yardıma muhtaç olduğunu iliklerine kadar hissedecek ve güçsüzlüğünü itiraf edecek ki; Allahu Teâlâ'nın nusreti ona yetişsin. Eğer insan bir sıkıntıya uğradığın- da ya da herhangi bir zamanda, kendisini yaratan, yaşatan ve nimetler bahşeden Rabbine dua etmiyorsa bu ancak kibrinden kaynaklanabilir. 
Cenab-ı Allah bir âyet-i kerimede şöyle buyurmaktadır: “De ki; 'Bana dua edin, size icabet edeyim. Doğrusu Bana ibadet etmekten büyüklenen (müstekbir)ler; cehenneme boyun bükmüş kimseler olarak gireceklerdir.”? 


Ben Yenildim 


Cenab-ı Allah'ın dostları olan koskoca peygamberler bile “Ben yenildim.” derken bize ne oluyor da kendimizde bir güç var zannediyoruz? 
Hayat bize Rabb'imize teslim olmamız için bu sözü Söyletmeye çalışırken, biz ısrarla bu sözü söylememek için direniyoruz? Dünya hırsıyla bir şeylerin peşine bu denli düşmüşken “Ben yenildim.” diyebilmek gerçekten de nefse çok ağır geliyor. 


Biz hayatta başımıza gelen olumsuzlukların ancak O'nun dilemesiyle olduğunu aklımızdan çıkartmazsak, “Ben yenildim.” dediğimizde de kime karşı bunu söylemiş olduğumuzu idrak edebilirsek ancak bu sözü anlayabiliriz. Kibirden başımızın dağlara değmemesi için mutlaka bizim de peşin peşin “Enni mağlubun.” diyebilmemiz gerekir. Mutlak galip olanın yalnızca Allahu Teâlâ olduğunu idrak ettiğimizde “Ben yenildim.” diye- 


“Çocukları sürekli şımartmak, onlara sürekli sen iyisin, sen birincisin demek iyi bir yetiştirme tarzı değildir. 


Çocuk yenilgi duygusunu da tatmalı ve kabullenmelidir.” 


bilmenin de hazzını yaşayacağız. Nitekim dyet-i kerimede şöyle buyurulur: “Allah, emrinde galib olandır, ancak insanların çoğu bilmezler.” 


Unutmayalım ki hepimiz Allah'ın üzerimize yazdığı emri yani takdiri hususunda mağlubuz. 
Başka bir ifade ile Allahu Teâlâ'nın yazmış olduğu kadere mağlubuz. Burada “Ben yenildim.” demeyi önerirken yenilmişlik psikolojisinin çok güzel bir şey olduğunu iddia etmeye çalışmıyoruz. 
Hayata karşı yenilmiş, ezilmiş insanlar olalım da demiyoruz. Yüce Allah'ın sistemine, düzenine, 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takdirine, kaderine yenilmenin güzel bir şey olduğunu söylemeye çalışıyoruz. Ki bu da hayattaki dertlere, sıkıntılara ve hüzünlere karşı olan tutumumuzla alakalıdır. 


Hayatta çoğu kere hızlı gidenlerin ani duruşlarına şahit olmuşuzdur. Birçok insan hayatın bir gerçeğine yenilerek veya bir engeline takılarak şimdiye kadar hiç söylemek istemedikleri “Ben yenildim.” sözünü söylemek mecburiyetinde kalmışlardır. Hırslarından dolayı bir şeyleri elde etmeyi kafalarına takmış olan insanlar, “Ben yenildim.” demedikleri takdirde, belki de hayat bunu onlara zorla söyletecektir. 


Yenilgi duygusunu hazmedemeyen insanlar, özellikle de siyasete veya ticarete girmişlerse, bu çok daha vahim sonuçlara sebep olabilir. Dünya siyasetinin “zalim” tiplemelerini hatırlayalım. 
Güç uğruna yüzbinlerce vatandaşını öldürmekten çekinmeyen, milyonlarcasının ülkeden hicret etmesine göz yuman narsist devlet adamları bütün bu cürümleri mağlup olmamak için işlemiyorlar mı? Bu tip insanlar Makyavelizm'i yani 


kazanmak için her şeyin mubah olduğu anlayışını benimserler. 


Özgüven Patlaması 


“Ben yenildim.” sözünü söylemekte güçlük çekmemizin bir sebebi de yetiştirilme tarzımızdır. İnsanlar küçüklükten itibaren rekabetçi duygularla yetiştirildikleri için “Hep kazanacağım.” 
demeye programlanıyorlar. Bu ise bir özgüven patlamasına sebebiyet verebiliyor. Böyle olunca da dervişlik meşrebinden uzak, egosu tavan yapmış, burnundan kıl aldırmayan tipler ortaya çıkıyor. 


Basit bir örnekle konuyu açacak olursak, mesela bazı çocuklar maç yaparken gol atınca fazlasıyla sevinirler, gol yiyince ise bunu bir türlü kabullenemez ve oyunbozanlık yapmaya başlarlar. 
Çocukları sürekli şımartmak, onlara sürekli sen iyisin, sen birincisin demek iyi bir yetiştirme tarzı değildir. Çocuk yenilgi duygusunu da tatmalı ve kabullenmelidir. Şâyet yenilgi duygusunu kabullenmemeyi karakter haline getirirse Allah muhafaza ileride bir zalim olması kaçınılmazdır. 


Hani bazen bu masum bebekler büyüyünce nasıl böyle kötü işler yapıyorlar diye düşünürüz ya! Bütün bu sorunlar onları yetiştirme tarzımız- dan kaynaklanıyor esasında. Hangi tarz yetiştirilmişlerse o minvalde devam ediyorlar. O hâlde çocuklara yenmek gibi yenilmenin de hayatın bir gerçeği olduğunu öğretmeliyiz. Onlara özel olduklarını hissettirdiğimiz gibi, kimi zaman da yeryüzündeki milyarlarca insandan biri olduklarını hatırlatmalıyız. 


Şu bir gerçektir ki insanları başarıya programlamak için odaklanan eğitimciler yahut kişisel gelişimciler “Enni mağlubun.” sırrını anlayamazlar. 
Çünkü onlar sadece “Ne olursa olsun kazanacağım." demeyi öğretirler. İçimizdeki dervişi değil, canavarı uyandırmaya çalışırlar. Peki, kesintisiz olarak sürekli burnundan soluyan bir yarış atı edasıyla kişisel gelişimimizi tamamlamak mümkün müdür? Bir şeyler kazanmak için peşine düştüğümüz hırsların bize neleri kaybettirdiğini düşündüğümüzde sanıyorum bu soruya daha sağlıklı cevap bulabileceğiz. 


Kişisel Gelişim 


Birçok kişisel gelişim kitabı tabiri caizse insanları gaza getirmek için yazılmıştır. Gaza gelen insanların kazanmadıklarında veya amaçlarına ulaşamadıklarında nasıl bir ruhsal çöküntüye gireceklerini ise tahmin etmek güç değildir. Bu tür kitapların en büyük tehlikelerinden birisi de zannedersem onları okuyan gençleri, Batı uygarlığı- nın kapitalist anlayışlarını benimsemeye doğru sürüklemeleridir. Bu kitaplar vasıtasıyla kapital dünyada üretilen pragmatizm, egoizm, narsizm gibi düşünce kalıpları insanların başına bela edilmektedir. 


Son zamanlarda bu kavramlar içerisinde en fazla dikkat çekeni narsizm kavramıdır. Bu kavram hakkında psikologlar ve ilim adamları çeşitli açıklamalar yapıyor ve bunun ciddi bir karakter bozukluğu olduğunu söylüyorlar. Prof. 
Dr. Mehmet Zeki Aydın öncülüğünde kurulan ahlâkterimleri.com sitesinde “narsist” kelimesi şu şekilde tanımlanıyor: “Özsever. Kendini çok 


beğenen, adeta kendine tapan, kendine âşık, başkasının düşüncelerine ve isteklerine ilgisiz kalan, başkalarının yaşadıklarına duyarsız kalan, sürekli olarak kendini ön plana çıkarmak isteyen kimse.” 


Bu ve benzeri zararlı anlayışlarda “hırs"ın tahrik edilmesi söz konusudur ki bu da kapitalizmin bir hedefi yahut beklentisidir. Çinkü kapitalizm her şeye madde gözü ile baktığı için daha çok hırs; daha çok üretim ve daha çok para demektir. 
Bugün bazı şirketlerde insanları “sadece” ve “her şeye rağmen” kazanmaya programlayan çeşitli seminerler verilmektedir. Aslında bu seminerleri verenler, kişisel veya sosyal gelişim uzmanı falan değil Kapitalizm'in kadrolu vaizleridirler. Her şey daha çok üretmek ve daha çok zengin olmak içindir. 


İslâm Medeniyeti 


İslâm medeniyetinde ise durum farklıdır. Müslüman sadece Mevla'ya güvenip dayanır. Kazanca programlanmaz, çünkü o bir robot olmayı redde- der. Sürekli “Kazanacağım, kazanacağım." demez. 
“Allah'ın izniyle olur inşallah.” der ve “inşallah”"ın bereketini de görür. Kazanma görüntüsü altındaki iflasın farkına varır ve Allahu Tedlâ'dan daima hayırlısını ister. Hırslarını kontrol altına almaya çalışan Müslüman, başarmak istediği iş olmadığında Rabbine karşı nankörlük etmez. Rabbinin fermanına her zaman razı olur. 


Hasılı kelam Müslüman başarıyı putlaştırmaz, başarmak için elinden gelen her şeyi yapar ama sonuç Yüce Allah a ait olduğundan ona karışmaz. 
O bir şey yapıyorsa kendisini sonuca programlamaz. Bilir ki ulvi bir maksat her zaman sonuçtan evladır. Bilir ki zaferden değil seferden sorumludur. Üstad Sezai Karakoç'un da dediği gibi yenilgi yenilgi büyüyen bir zafere doğru ilerler. 


Dipnot 


1. Bkz. 54/Kamer, 9-10. 
2. 40/Mü'min, 60 
3. 12/Yusuf, 21 
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yönüllere 
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“Dostluğun özelliği vefa, vefanın kaynağı da sevgidir. Gönül dostları arasında görünmeyen sevgi bağları, manevi kablolar vardır. Bu kablolar kolay kolay kopmaz. Gerçek dostluk; 'iki ayrı bedende yaşayan tek ruh' olarak tarif edilmiştir.” 
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ünya gelip geçici, önemli olan ebedi 
D hayata hazırlanmaktır. Mal, mülk, mevki, makam, para, pul, şan şöhret bizi aldatmasın. Önemli olan, Hak yolunda gerçek 


mü'min olarak yaşayarak gönül insanı olmaya çalışmaktır. 


Bilgisayarımıza nasıl dosyalar açıyorsak, gönül bilgisayarımıza da sevgi, insanlık, dostluk, yardımseverlik dosyaları açalım. Allah'ı, O'nun yarattıklarını, iyilik yapmayı, insanlara yardım etmeyi, dostluk kurmayı sevin. Gönül kapılarınızı sevgi ve dostluğa açın, eğer bunları yaparsaniz kendinizi daha da mutlu hissedecek mutluluğunuz kat be kat artacaktır. 


Gönül ilâhi bir cevher, engin bir ummandır. 
Başı sonu olmayan, dibine ulaşılmayan, fırtınaların beşiği olup, durulunca huzurlu bir yuva olan bir okyanustur. Gönül sevginin ve dostun evidir. Allah'ın tahtıdır. 


Hayat günlük yaşamımıza bir tutam da olsa değişiklik katmaktır. Hayatı doyasıya yaşamak istiyorsak, inandığınız, düşündüğünüz ve arzu ettiğiniz gibi yaşayın. Yüreğinizin sizi götürdüğü yere gidin. Kendinize ve inandıklarınıza güve- nin. İnandığınız doğruları kendinize rehber edin. 
Hayat deney değil, yaşamın kendisidir. İnandığıniz gibi yaşarsanız iç huzuru yakalayabilir, mutluluğa ulaşabilirsiniz. 


Hayatın içinde sıkıntılar, darlıklar da olacaktır. Bunlarla sabırla mücadele etmek gerekir. 
Yunus Emre; “Bunca varlık var iken, gitmez gönül darlığı.” diyor. O İnandığı gibi yaşamış, yaşadığını da söylediği için bu sözler günümüze kadar gelmiştir. Yaşanmış güzel sözler petekten süzülen bal gibidir. Tarihin derinliklerinden gelen söz ve davranışlar bize şifa sunar, gönlümüzün sıkıntısını giderir, gıda olur, vücudumuzu ve ruhumuzu mutlu eder. 


Gönül darlığı, gönül sıkıntısı çekmeyen var mı? Zengin varlığından, fakir yokluğundan, eşler birbirinden, anne-baba çocuktan, çocuk anne-babadan şikâyetçi. Öğretmen öğrenci- 


Dostluklar durgun suya atılan taşın hâleler oluşturarak genişlemesi gibi 


büyür ve tüm güzel gönülleri kaplar” 


sinden, öğrenci öğretmeninden memnun değil. 
Bu sıkıntıları giderecek çare başka yerde değil kendi içimizdedir. İçimizdeki inanç ve güven bizi sıkıntılardan kurtaracaktır. İnsan kendini tanırsa birçok problemleri halleder. 


Dost denilince akla sevgi gelir. Dostluğun özelliği vefa, vefanın kaynağı da sevgidir. Gönül dostları arasında görünmeyen sevgi bağları, manevi kablolar vardır. Bu kablolar kolay kolay kopmaz. Gerçek dostluk; “iki ayrı bedende yaşayan tek ruh” olarak tarif edilmiştir. Gerçek sevgi sevilen uğruna her türlü fedakârlığa katlanmak değil midir? Sevgisiz yürekler benliğin dolambaçlı yollarından kurtulamaz, kimseyi sevemez, sevgiyi sezemez, varlığın sinesindeki muhabbetten habersiz olarak yok olup giderler. Sevgi, sevilene karşılık beklenmeden sunulan eşsiz bir armağandır. Dostluklar durgun suya atılan taşın hâleler oluşturarak genişlemesi gibi büyür ve tüm güzel gönülleri kaplar. 


Gönülden seven insan, kalpten kalbe açılan yolla kolayca ulaşır. Gönüllere taht kurma ustasıdır. Gönül eri olan insan, güzel insanlar yetiştirerek binlerce yüreklere aşı yapar. Bu aşılar sayesinde gönüller sevgi ocağına döner. 


Gönül insanının işi sevgidir. Gönül insanı gönüller kapısının anahtarının huzur ve güven, mutluluğun şifresinin sevgi olduğunu bilir. Sevmeyen gönül insanı olamaz. Gönül insanlarının iletişim ve diyalog becerileri yüksektir. Gönül insanlarına herkes ulaşabilir. Bunların sözlerinden daha çok davranışları etkilidir. 


Gönül insanları yaratılanları yaratandan dolayı sever. İnsana, hayvana, ağaca, çiçeğe, 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kurda, kuşa, güle ve bülbüle akan ırmak gibidir. 
Onlar son durakta sevdiğine kavuşmayı arzular. 
Onun hasretiyle yanar tutuşur. Vuslat anını iple çeker. Gönül evi bazen sağır, bazen kör, bazen dilsiz olur. Toprak gibi her şeyi içine alıp kendisine dönüştürür. Kusurları örter, hataları kendinden bilir. Gönül insanı affetmeyi sever. Yanlış kararların öfke anında verildiğini, öfkenin de nefse verilen bir ödül olduğunu bilir. 


İnsanları tanımak, özelliklerini bilmek zorundayız. Ârifler dört çeşit insan tipinden bahsederler. Birinci tip insan; bilir ancak bildiğini bilmez. 
Bu insan ihmalkârdır. O hâlde ona hatırlatın. 
İkinci tip insan; bilmez ve bilmediğini de bilmez. Bu insan akılsızdır. O hâlde bunu bırakınız. 
Üçüncü tip insan; bilmez ancak bilmediğini bilir. 
Bu insan cahildir. O hâlde ona öğretiniz. Dördüncü tip insan ise; bilir ve bildiğini de bilir. Bu insan alimdir. O hâlde onu takip ediniz. 


Gönül insanları, önce bedenimi mutlu edeyim de sonra ruhumu diyenlerin gerçek huzuru kaybedebileceklerini hatırlatır. Gerçek mutluluk kaynağının ruhu doyurmaktan geçtiğini bilir. 
Kalbimiz iyilik ve güzellik mekanı olmalıdır. Gönül eğitiminin çileli olduğunu, sevmenin, yardım etmenin, affetmenin, nefsi yenmenin, insanlara 


hizmet etmenin zor ve büyük mücadele gerektirdiğini söyler. Gönül insanları sabretmenin erdemini, mücadele ruhunun kalplerde diri tutulması gerektiğini, hak bildiği yolda dosdoğru gidenlerin sonsuz mükâdfatlara ereceğini bilir, söyler ve yaşar. 


Bugün bir açı doyurdun mu? Bugün bir gönül kazandın mı? Bugün bir yetimin başını okşadın mı? Bugün bir hastayı ziyaret ettin mi? sorularına cevap bulamamanın acısını yüreğinde hisseder. 


İstanbul Mesnevisi 


Fethini müjdeleyen Muhammed Mustafa'dır “Bir taşına bütün bir Acem mülkü fedadır”" 


Hangi şehir hakkında bunca şiir yazılmış? 
efendisi, Türkçesi, gönüllere kazılmış? 


İçinden deniz geçen, dünyâdaki tek şehir Sessiz, derinden akan, Boğaz, “Firüze Nehir" Şakrak bülbül Nedim'in, Lâle Devri'nden sesi Ne güzel anlatmakta, “İstanbul Kasidesi” 


Yahya Kemal Beyatlı, isimli koca şâir Onlarca şiir yazmış, hepsi de ona dâir 


Üstâd Necip Fâzıl'ın, “Canım İstanbul"udur Ağlayanları bile, Hakk'ın bahtlı kuludur 


Ziyâ Osman Sabâ'dan, Orhan Veli'ye kadar Mısrâ mısrâ işlemiş, onca âşıkları var 


Ölümü hatırlatan, servilerin gölgesi “Sonsuz Karacaahmet”, ebediyet ülkesi 


Tarih, doğa, sanatın, âhenkli izdivdcı Gam, keder, kasâvetin, en etkili ilâcı 


Ufkunu süslemekte; kubbe, kemer, minâre Serin bengisuları, ölüm dışında çâre 


Birer elmas gerdanlık, Köprüler, Boğaz'ında Mutluluk dalga dalga; bahârında, yazında 


Şiir ve edebiyat, güzel sanatlar şehri İlim, irfan başkenti, binbir bestekâr şehri 


"İki bahr arasında, yegâne gevherimiz” Dâhilerin kurduğu, en büyük eserimiz 


Her yıl Fetih'te açar; lâleler, erguvanlar Hü, Hü diye şırıldar; çeşmeler, şadırvanlar 


Medeniyet yolunda, “Türk İstanbul” bizdesin Mahşer gününe kadar, her ân dilimizdesin 


Görkemli Ayasofya, muhteşem Sultanahmet Ayakta kalacaktır, devlet-i ebed müddet... 


Bekir OĞUZBAŞARAN 
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ARTIK CEBİNİZDE! 


Vaktin Çıkmasına 


(07 2(00'18 


NASIHAT Nasihat Yayınları tarafından 


hazırlanan Nasihat Takvimi'ni mobil 


TAKVI M | telefonunuzdan takip edebilirsiniz. 
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Darende "sanal tur'a açıldı r Ködü 
Anadolu'nun maneviyat ve doğa turizmi bn Li ) Sönsl geziniiye 


merkezlerinden Darende, yılın dört mevsimi saral tur ile gezilebilecek. Sanal gezinti uygulamasıyla ilçedeki külliye, müzeler, kanyon, şehitlik ve kale gibi izrihi ve kültürel mekânlar tüm ayrıntılarıyla görülebilecek. Esseyyid Osman Hulüsi Efendi Vakfi targfından hayata geçiriler projede, Somuncu Baba Külliyesi'nde, "Allah dostu, gönül ereni" olarak bilineni Şeyh Hamid-i Veli'nin türbesinin yanı sıra sormuncu Baba Carnizi, Hulusi Efendi Haziresi, Kudret Havuzu, Tohma Karıyonu, Somuncu Baba Müzesi, Şeyh Harmid-i Veli Kütüphanesi, Balıklı Kuyular, Hasan Gazi Türbesi ve Şehitlik Anıtı, Abdurrahman 


başlayabilirsiniiz. Di 


Çilehane, Hulusi 
Zengibar Eİ fı i si RESİ tüm ayr 
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